
Liturgie voor de Kerstgezinsavond van 24 december om 19 uur 

in de Bethlehemkerk 

  

Voorganger: ds. Birke Rapp 

Organist: André de Jager 

m.m.v. zangers: Jolijn van Eersel, Mirjam Vroegindeweij en Sylke Godeke en ???  

Spelers: Levy de herbergier: Lesley Stuurman; Judith de herbergiersvrouw: Marga van 

Berkel en hun kinderen Noa en Suzanna: Alieke van der Linden en Sylke Godeke; 

Engel Gabriëlla: Brenda de Bruijn en engel Rafaella: Jolijn van Eersel; de koningen: 

Jennifer Streefkerk, Yanna Godeke en Mirjam Vroegindeweij; herders: Bas 

Bloemberg en Martijn Tack; Jonas een soldaat van koning Herodes: Sam Westerduin 

en Lucius een Romeinse onderofficier: Samuel van der Waard; Maria en Jozef en 

kindje Jezus: Lotte, Rinus en Sem Paauwe 

  

Voor de dienst: een medley van bekende en geliefde kerstliederen op het orgel 

  

Welkom  

Ontsteken van de vier adventskaarsen met een gedicht 

  

Je kunt het voelen, horen, zien. 

Het zingt in mensen dag en nacht. 

Het wordt weer kerst, vier kaarsen branden 

Want er word een kind verwacht. 

  

O kerstlicht, 

zo groot, schijn helder en zacht. 

vertel van de Heer, 

die Vrede ons bracht. 



  

Lied 486,1.4: Midden in de winternacht 

Opmaat voor de Kerstmusical “De moeite waard”  

  

(Film van de Kerstmusical “De moeite waard”) 

  

“De moeite waard” – een paar woorden 

Lied 483,1.3  

  

Dank- en voorbeden  

Onze Vader 

Collecte aankondigen??? 

Mededelingen 

Lied 487,1.2: Eer zij God in onze dagen 

Zegen 

 


