
 

 

PAPENDRECHT  
ZONDAG 25 september 2022 

 

 
 

 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mo-

gen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag 

voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel 

niet om even iemand aan te spreken.  

 

Voorganger: 

Organist: Hans van Blijderveen 

M.m.v.: Jolanda  ( Hobo ) en Mirjam (Saxofoon)   

Lector: Liesbeth         

KND: alle groepen  

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Voorbereidend orgelspel 

 

(om 10.00 uur gaat kerkenraad en predikant na consistoriegebed naar de kerkzaal) 

 

Lied van voorbereiding - Dit huis (melodie LvK 416) 

Dit huis van steen en woord, 

van dor en bloeiend hout;  

op klanken ooit gehoord, 

op rotsen licht gebouwd; 

doorademd en doorwoond, 

gevensterd naar uw zon, 

ten hemel als een boom, 

geworteld aan de bron. 

 

Dit schip waarin wij zijn 

opvarend naar wie weet: 

een berg van brood en wijn, 

een stad die naar U heet? 

Dit ruim in zee van tijd 

waarin wij doodbevreesd 

de golven horen slaan, 

de hoefslag van het Beest 

 

Dit lichtdoorschenen lijf, 

waar onze ziel zich schikt 

als in een gastverblijf; 

waar Gij ons weegt en wikt 

in uw genadehand; 

Gij ons gebiedt en smeekt 

te doen gerechtigheid, 

opdat uw dag aanbreekt. 

 

 

Verstilling 

 

Overdracht aan predikant door ovd 

 



 

 

Aanvangspsalm: Psalm 92: 1, 7 (gemeente gaat staan) 

 

Bemoediging en groet 

 

Klein Gloria ~ Lied 195  

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

als in den beginne, nu en immer,  

en van eeuwigheid tot eeuwigheid, AMEN 

 

Welkom en inleiding op de dienst 

 

Gebed van toenadering 

 

Zingen:  
Gij hebt ons adem ingeblazen. 

(melodie NLB 601)  

 

Gij hebt ons adem ingeblazen 

en trekt ons uit de moedergrond. 

Gij richt ons op elkaar als naaste, 

Gij legt het woord in onze mond. 

Zing met de sterren en de sferen, 

zing met de hartslag in het bloed, 

omklink de liefde God ter ere. 

Zing, zing een loflied, God is goed. 

 

Wordt ons de adem afgenomen, 

uw mens gekneveld en monddood, 

levend in angst voor wat gaat komen 

hoort Gij ons toch in onze nood. 

Zing met verdrukten in het duister, 

zing tegen wanklank, ontaal in, 

zing luide, klacht of stil gefluister, 

zing mens voor mens een nieuw begin. 

 

Woedende volken, moede aarde, 

uw schepping kreunt in barensnood; 

een nieuwe hemel, nieuwe aarde 

komt aan het licht, Gij bant de dood. 

Zing oude woorden, durf geloven,  

zing zuiver, licht, een leven lang. 

Zing een nieuw lied de dood te boven, 

zing voor wie troont op onze zang. 

 

Credo 

 

Antwoordlied: Psalm 111:6 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de dienst van het Woord 

 

* KND 

  

 



 

 

Schriftlezing(en): Daniël 3 

 

Antwoordlied: NLB 322 

 

Verkondiging 

 

Muzikale Meditatie  

 

Zingen: NLB 146c: 3,5,7 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

           

Collecte: In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De 

Schakel of de Weekbrief, kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden: 

 danken over de gaven  

 voorbeden Na gebedsintensties zingen we telkens: NLB 25b 

 stil gebed 

 Onze Vader 

 

Mededelingen 

 

Slotlied – NLB 713:1, 3, 5 

 

Wegzending en Zegen 

Amen (1x) 

 

Uitleidend orgelspel 

 


