Muziek: André, Elske en Jobke
Orgelspel
Lied voor de dienst: Hemelhoog 45 (in canon)

Hiney matov oema nayim,
shevet achim gam yachad.
Hiney matov oema nayim,
shevet achim gam yachad.

refrein:

Hiney matov,

shevet achim gam yachad.
Hiney matov,

shevet achim gam yachad.

Moment van verstilling

Welkom

Aanvangslied — staande: Psalm 122: 1 en 2
vers 1 beginnen de vrouwen en de meisjes, vanaf ‘Jeruzalem, dat ik
bemin...” allen
vers 2 beginnen de mannen en de jongens, vanaf ‘Jeruzalem, dat ik
bemin...” allen

Bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed om ontferming
Woorden om naar en mee te leven
We zingen: Psalm 103:3,5en 9

Gebed bij de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen, aansluitend zingen we het kinderlied: Hemelhoog
506, daarna gaan de kinderen en leiding naar de nevendienst

Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen;



niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.

Laat de mensen tot Mij komen;
houd ze toch niet tegen.

Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,

als ze aan een kind gelijk

bij Mij binnenlopen.

Schriftlezing: Numeri 6: 22-27 (uit NBV21) door lector Ruben Boogaard

22De HEER zei tegen Mozes: %*‘Zeg tegen Adron en zijn zonen dat zij de
Israélieten met deze woorden moeten zegenen:

24“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
2®moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”

2’\Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israélieten
zegenen.’

En uit NBG 1951:

22De Here nu sprak tot Mozes: 23Spreek tot Adron en zijn zonen: Z6 zult gij de
Israélieten zegenen:

24De Here zegene u en behoede u;

2>de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

26de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

2770 zullen zij mijn naam op de Israélieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

We zingen: Lied 415

Preek

Meditatief muzikaal moment
We zingen: Lied 418

In memoriam Marinus Gerrit Kamp,



de steen wordt bij de doopvont gelegd, we zijn een moment stil

Pastorale mededelingen

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

(Overige mededelingen)

Aandacht voor de collecten

Slotlied — staande: Evangelische Liedbundel 194

Er is een stad voor vriend en vreemde
die in het bloemendal,

er is een mens die roept om vrede,
die mens roept overal.

refrein:

Jeroesjalajiem, stad van God,

wees voor de mensen een veilig huis.
Jeroesjalajiem, stad van vrede,

breng ons weer thuis.

Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,

er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal.

refrein

Er is een tafel om te eten

voorbij het niemandsland.

Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal.

refrein

Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot al het heelal.

Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal.

refrein

Zegen, beantwoord met: Amen

Orgelspel



