
Papendrecht   30 oktober 2022   Efeziërs 2: 8-10 
     Goeie genade! 
 

Deze zondag staan we stil bij Efeze 2:8-10: ‘Door genade ben je behouden, gered, door het geloof’, 
een treffende tekst op deze zondag, zo dicht bij Hervormingsdag (31 oktober). Dat is immers de dag 
dat we de ontdekking van Maarten Luther gedenken, namelijk dat een mens zich niet door eigen 
inspanning naar God omhoog hoeft te werken, maar dat het de goedheid van God is waardoor je 
mag weten dat je door Hem aanvaard bent. 
 
Orgelspel 
 
Lied voor de dienst: Lied 213: 1 en 2 

1 Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

 

2 Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 
 

 
Moment van verstilling 
 
Welkom 
Aanvangslied – staande: Psalm 84: 1 en 2 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

 

2 Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
 

 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 

Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer en van eeuwigheid 
tot eeuwigheid! Amen. 
 

 
Gebed om ontferming 
We zingen: Lied 975: 1 en 2 

1 Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 

2 Jezus roept ons te belijden  
hem als Heer van het heelal,  
hoeder van ons broze lichaam,  
redder van wie faalt of valt.  
Zing het uit, laat elk het horen,  
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie  
is op aarde neergedaald. 
 

 
 



Gebed bij de opening van het Woord 
Moment met de kinderen, we zingen aansluitend als kinderlied: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9xiYONVZi4 

Heb ik jullie 't verhaal van Job 

verteld? (wie?) 

Job - hij was een vriend van God 

en welgesteld (wat?) 

Dat betekent: hij had huizen land 

en geld 

Drie dochters zeven zonen en heel 

veel kamelen 

Maar hij had een vijand - die ken je 

wel (wie?) 

Satan was zijn naam - hij had een 

listig spel (hoe?) 

Hij nam Job alles af - dat deed-ie 

bliksemsnel 

Zelfs z'n vrouw die zei: zeg maar 

vaarwel! (o nee!) 

 

Kop op Job 

Geef het niet op Job 

Ook al ben je alles kwijt 

Kop op Job 

Stop dat getob Job 

Er komt voor jou een nieuwe tijd 

ob zat in z'n eentje op de 

vuilnisbelt (ach1) 

En leek voor de hele wereld 

uitgeteld (echt?) 

Z'n vrienden kwamen vragen: waar 

is nu die held? 

't Is een straf van God dat jij dit lot 

verdiende 

Job zei: ik weet echt niet waarom 

Hij dit geeft 

Maar dit weet ik wel: dat mijn 

Verlosser leeft 

Als God het is die mij dit 

afgenomen heet 

Is er een beter plan - wat dacht je 

dan (dat klopt!) 

 

Kop op Job 

Geef het niet op Job 

Ook al ben je alles kwijt 

Kop op Job 

Stop dat getob Job 

Er komt voor jou een nieuwe tijd 

En de Heer gaf Job twee keer 

zoveel als hij eerst had 

En zegende hem nóg meer dan 

vroeger 

Dus onthoud maar goed als alles 

tegenzit (blèè) 

Als je tot je nek in de problemen 

zit (help!) 

Doe dan net als Job en geloof en 

bid 

Vertrouw op God en zing dan dit: 

(oké!) 

 

Kop op joh 

Geef het niet op joh 

Ook al ben je alles kwijt 

Kop op joh 

Stop dat getob joh 

Er komt voor jou een nieuwe tijd 

 

Schriftlezing: Efeziërs 2: 8-10 – door lector Suzan Huibers 
 
8Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een 
geschenk van God 9en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. 10Want Hij is het 
die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden 
die God heeft voorbereid.  
 
We zingen: Gezang 451: 1 (Liedboek 1973) 

1 Alle roem is uitgesloten 
onverdiende zaligheên 
heb ik van mijn God genoten, 
'k roem in vrije gunst alleen! 
Ja, eer ik nog was geboren, 
eer Gods hand, die alles schiep, 
iets uit niet tot aanzijn riep, 
heeft zijn liefde mij verkoren: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 
 

 
Overdenking I 
We zingen: Gezang 440: 1 en 4 (Liedboek 1973) 

1 Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 

4 Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9xiYONVZi4


Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aard' en hemel ondergaan. 
 

Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 
 

 
Overdenking II 
We zingen: Hemelhoog 466: 2 en 3 

2 Jezus, niet mijn eigen kracht,  
niet het werk door mij volbracht,  
niet het offer dat ik breng,  
niet de tranen die ik pleng,  
schoon ik om mijn zonden ween,  
kunnen redden, Gij alleen.  
 

3 Zie, ik breng voor mijn behoud  
U geen wierook, mirr’ of goud;  
moede kom ik, arm en naakt,  
tot de God, die zalig maakt,  
die de arme kleedt en voedt,  
die de zondaar leven doet!  
 

 
Overdenking III 
Meditatief orgelspel en aansluitend zingen we: Hemelhoog 420: 1, 2 en 4 

1 Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 

2 Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 

4 Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 

 
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
In memoriam Arigje – Adri - van Hof-den Boer, 3 mei 1932 – 20 oktober 2022 (steentje bij doopvont leggen) 
Pastorale mededelingen 
Gebeden 
Eventuele overige mededelingen en aandacht voor de collecten / de kleinsten  kunnen uit de oppas worden 
gehaald 
Slotlied – staande: Hemelhoog 333: 1 en 2 

1 Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen! 
 

2 Geen aardse macht begeren wij, 
die gaat welras verloren. 
Ons staat de sterke Held ter zij, 
die God ons heeft verkoren. 
Vraagt gij zijn Naam? Zo weet, 
dat Hij de Christus heet, 
Gods eengeboren Zoon, 
verwinnaar op de troon: 
de zege is ons beschoren! 
 

 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
 
Orgelspel 


