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Papendrecht 

Zondag 15 januari 2023 

 

 

 

Thema: Talenten. 

Een enorm ontelbaar kapitaal. 

 

 

 

 

 

Voorganger: Ley Bodden 

Organist: Hans van Blijderveer 

Hobo: Jolanda den Houter 

Lector: Ruben Boogaard 

KND:  

 

 

 

 

 

Bij de dienst: 

Wij lezen in de dienst Matteüs 25:14-30. Jezus spreekt over geld. Niet zomaar geld. Hij 

spreekt over een enorm, bijna ontelbaar, kapitaal. Als een bankier geeft Jezus een aantal tips 

over hoe wij met geld om kunnen gaan. Zeer interessant, zeker in deze tijd van oplopende 

inflatie. 
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DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Voorbereidend orgelspel 

 

 

Lied van voorbereiding ~ Lied 554 (HH) 

Dank U voor deze nieuwe morgen 

1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 

2 Dank U voor alle goede vrienden, 

dank U, o God voor al wat leeft, 

dank U voor wat ik niet verdiende: 

dat U mij vergeeft. 

 

3 Dank U voor alle bloemengeuren, 

dank U voor ieder klein geluk, 

dank U voor alle held’re kleuren, 

dank U voor muziek. 

 

4 Dank U dat U in moeilijkheden, 

dank U dat U in pijn en strijd, 

dank U dat U in alle tijden 

toch steeds bij ons zijt. 

 

5 Dank U dat U hebt willen spreken, 

dat U, U hoort een ieders taal. 

Dank U dat U het brood wilt breken 

met ons allemaal. 

 

6 Dank U dat ons uw woord bewaarde, 

dank U dat U uw Geest ons geeft. 

Dank U dat ieder mens op aarde 

van uw liefde leeft. 

 

7 Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 

dank U dat ik nu weet daarvan. 

Dank U, o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 

 

 

Verstilling 

 

 

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst 
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Aanvangspsalm ~ Psalm 25 vers 2, 4 & 5 

Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend 

2 Here, maak mij uwe wegen 

door uw Woord en Geest bekend; 

leer mij, hoe die zijn gelegen 

en waarheen G' uw treden wendt; 

leid mij in uw rechte leer, 

laat mij trouw uw wet betrachten, 

want Gij zijt mijn heil o Heer, 

'k blijf U al den dag verwachten. 

 

4 God is goed, Hij is waarachtig 

en gaat zijn getrouwen voor, 

brengt, aan zijn verbond gedachtig, 

zondaars in het rechte spoor. 

Hij zal leiden 't zacht gemoed 

in het effen recht des Heren: 

wie Hem need'rig valt te voet, 

zal van Hem zijn wegen leren. 

 

5 Louter goedheid zijn Gods wegen 

en zijn paden zijn vertrouwd 

voor wie, tot zijn heil genegen, 

zijn geboden onderhoudt. 

Wil mij, uwen naam ter eer, 

al wat ik misdeed vergeven. 

Ik heb tegen U, o Heer, 

zwaar en menigmaal misdreven. 

 

 

Bemoediging en groet 

 

 

Klein Gloria ~ Lied 195 

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

als in den beginne, nu en immer, 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid, 

AMEN 

 

 

Welkom en inleiding op de dienst 

 

 

Gebed van toenadering 
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Woord van genade en aanmoediging tot leven 

Psalm 121 

1 Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 

Van waar komt mijn hulp? 

2 Mijn hulp komt van de HEER, 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

3 Hij zal je voet niet laten wankelen, 

Hij zal niet sluimeren, je wachter. 

4 Nee, Hij sluimert niet, 

Hij slaapt niet, 

de wachter van Israël. 

5 De HEER is je wachter, 

de HEER is de schaduw 

aan je rechterhand: 

6 overdag kan de zon je niet steken, 

bij nacht de maan je niet schaden. 

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad, 

Hij waakt over je leven, 

8 de HEER houdt de wacht 

over je gaan en je komen 

van nu tot in eeuwigheid. 

 

 

Antwoordlied ~ Lied 221 (LB) 

Zo vriendelijk en veilig als het licht 

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

zoals een mantel om mij heen geslagen 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. 

Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen. 

Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen, 

wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw Zoon besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft. 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

 

Kindermoment 

De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen. 

Kinderen onder naspel naar nevendienst 

 

 

Schriftlezing 

Matteüs 25:14-30 (NBV21) 

14 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld 

dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 

15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar 

wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 

16 ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo 

verdiende hij er vijf talent bij. 

17 Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 

18 Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij 

begroef het. 

19 Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 

20 Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 

vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstu-

blieft, ik heb er vijf bij verdiend.” 

21 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. 

Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer 

aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 

22 Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt 

mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee bij verdiend.” 

23 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. 

Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer 

aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 

24 Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei: “Heer, ik 

wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet 

hebt geplant, 

25 en uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alstublieft, hier hebt u het terug.” 

26 Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar 

ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 

27 Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn 

terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. 

28 Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft. 

29 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal 

zelfs het laatste worden ontnomen. 

30 En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en 

knarsetandt.” 
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Antwoordlied ~ Johannes de Heer 256 

Tel uw zegeningen 

1 Als op 's zee de stormwind om u loeit, 

als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, 

tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 

en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 

Refrein: 

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 

Tel ze allen en vergeet er geen. 

Tel ze, tel ze alle noem ze één voor één, 

en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 

2 Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer, 

schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer. 

Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien, 

dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên. 

Refrein 

 

3 Als ge ziet op and'ren met veel geld en goed, 

weet, uw Hemelvader geeft u overvloed. 

Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop, 

schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. 

Refrein 

 

4 Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, 

wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. 

Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe, 

troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. 

Refrein 

 

 

Verkondiging met thema: Talenten. 

Een enorm ontelbaar kapitaal. 

 

 

Muzikale Meditatie 

 

 

Zingen ~ Lied 683 (HH) 

Laat mij zijn een instrument 

1 Laat mij zijn een instrument, 

Heer, in Uw hand  

en gebruik mij waar Gij wilt,  

dat ik U dienen zal. 

Geef mij een open hart,  

dat ’t stille schreien hoort 

en laat mij helpen waar, 

’t leven zo zwaar schijnt te zijn. 

Laat mij steeds wijzen Heer, 

naar Uw genadetroon, 

hulp, troost en plaats is daar, 

bereid door Uwe Zoon. 
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2 Laat mij zijn een brandend licht, 

stralend door U, 

schijnend in de duisternis, 

waarin zovelen gaan. 

Dat ‘k altijd spreken zal, 

over Uw liefdedaag 

en Uw vergeving, 

die zondaren op doet staan. 

Geef dat ik anderen, 

brengen mag aan Uw voet 

en maakt mijzelf bereid, 

mijn weg met U te gaan. 

 

3 Vader, ik wil U danken, 

dat Gij gaf Uw Zoon, 

stervend voor verlorenen, 

droeg Hij mijn zondeloon, 

daar Hij verlaten werd, 

alleen en eenzaam was. 

Dat nimmer ik meer zo, 

door U verlaten zou zijn. 

Laat mij dan leven Heer, 

getuigend van Uw gena, 

Gij zijt mijn Heer en God, 

die leeft en leven geeft. 
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DIENST VAN DE GEBEDEN 

 

Collecte 

In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel of de Weekbrief, kinderen komen terug 

uit de nevendienst. 

 

 

Pastorale mededelingen 

 

 

Gebeden ~  

 Danken 

 Voorbede 

 Stil gebed 

 Onze Vader 

 

 

Mededelingen 

 

 

Slotlied ~ Lied 422 (LB) 

Laat de woorden die we hoorden 

1 Laat de woorden die we hoorden  

klinken in het hart.  

Laat ze vruchten dragen  

alle, alle dagen, door uw stille kracht.  

 

2 Laat ons weten, nooit vergeten  

hoe U tot ons spreekt:  

sterker dan de machten  

zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt.  

 

3 Laat ons hopen, biddend hopen,  

dat de liefde wint.  

Wil geloof ons geven  

dat door zo te leven hier Gods rijk begint. 

 

 

Wegzending en zegen 

Amen (1x) 

 

Uitleidende muziek 

 


