Bethlehem

Wij lezen in de dienst Exodus 1:22-2:10. Het verhaal rond de geboorte van Mozes.

Een kind dat er niet mag zijn, wordt uiteindelijk de leider van een groot volk. De weg daar-
naartoe is bijzonder en dan zeker het begin van zijn leven. Daar waar hij had moeten sterven,
in het water van de Nijl, daar wordt hij gered.

Hij wordt uit het water getrokken.

Voorganger : Ley Bodden
Organist : Robert van Eijl
Lector : Liesbeth Batenburg
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Lied280: 1,2, 3en7

De vreugde voert ons naar dit huis

1

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,

wilt Gij die voor ons zijn?Tekst

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Psalm 9la: 1 en 3

Wie in de schaduw Gods mag wonen

1

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen —
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, —
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jij blijft geschreven in Gods hand.

God is een schild voor zijn getrouwen

die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Lied 195
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,

en van eeuwigheid tot eeuwigheid,
AMEN

Lied 294 (HH)

De rivier

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van Uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "ontmoet mij hier".

Refrein:
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Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.
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«inderlied: KOm aan boord - Marcel & Lydia

Exodus 1:22-2:10 (NBV21)

1:22

10

Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle jongens die geboren werden in
de Nijl te gooien: de meisjes mochten blijven leven.

Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam.

Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Ze zag hoe mooi het kind was en hield
het verborgen, drie maanden lang.

Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand
van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen
het riet langs de oever van de Nijl.

De zus van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou ge-
beuren.

Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar diena-
ressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet
die door een van haar slavinnen halen.

Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden
zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’

Toen kwam de zus van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een
voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’

‘Ja, doe dat maar,” antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder
van het kind ging halen.

De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor me.
lk zal u ervoor betalen.” De vrouw nam het kind mee en voedde het.

Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het
kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het
water gehaald.’

Lied 356: 1,2, A, 3en7

Lied over het water

1

Refrein:

O God die uit het water,
in het begin,

de aarde hebt geroepen
de grote toekomst in.

Heer, ontferm U over ons

2

en over onze kinderen.

O God die uit het water,
de grote vloed,
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een ark vol leven hebt gered
en alles was weer goed.

Refrein:
Heer, ontferm U over ons
en over onze kinderen.

A O god die uit het water,
de woeste Nijl,
zoon Mozes hebt getrokken
zo redding gaf aan hem.

Refrein:
Heer, ontferm U over ons
en over onze kinderen.

3 O God die door het water,
de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf,
uw wolk trok met hen mee.

Refrein:
Heer, ontferm U over ons
en over onze kinderen.

7 O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop.

Refrein:
Heer, ontferm U over ons
en over onze kinderen.

Uit het water getrokken.

Psalm 121

Ik sla mijn ogen op en zie

1 lk sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2 Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
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Hij wil, als steeds voor dezen,
Israél wachter wezen.

De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht

houdt Hij voor u de wacht.

uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,

de maan doet niets ten kwade.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,

Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren.
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DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Collecte
In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel, de Weekbrief of de Website.
Kinderen komen terug uit de nevendienst.

Mededelingen

Slotlied

Voor zover mogelijk gaan we staan.
Kinderen kunnen worden opgehaald.

Lied 415

Zegen ons, Algoede

1 Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Wegzending en zegen

Amen (gezongen)

Vitleidende muziek
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