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THEMA: EEN GROET MET INHOUD 
 
 

'Kun je even in een paar woorden zeggen 
waar het over gaat?'  

Wat kan dat soms moeilijk zijn! Je zoekt naar 
woorden… en het zijn er altijd teveel. 

Vandaag staan we stil bij het begin van de 
Brief van Paulus aan de Romeinen.  

Net als elke brief begint ook deze met een 
groet. Maar dan wel een heel bijzondere! 

Paulus slaagt waar andere nog blijven steken: 
in een paar regels zegt hij heel veel! 

 
 

Voorganger: Ds G. de Lang 
Organist: Hans van Blijderveen 

M.m.v. Jolanda van Blijderveen (hobo) 
Lector: Danny Nispeling 

Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
 

 
Voorbereidend orgelspel 
 
Lied van voorbereiding: Hemelhoog 641 
Ik kom in uw heiligdom binnen, 
‘t voorhangsel ga ik voorbij,  
‘k breng U mijn offer, een zoete geur,  
vrucht van wat U deed in mij. 
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.  
‘t Gaat nu alleen om uw eer.  
‘t Reukwerk van mijn lofgezang  
stijgt op in uw woning.  
Ik kniel voor de troon van mijn koning.  
Samen met mijn stem hef ik  
ook mijn handen op tot U,  
‘t loflied komt diep uit mijn hart.  
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht  
komen U toe, God van ‘t heelal voor eeuwig. 
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht 
komen U toe, God van 't heelal. 
 
Verstilling 

 
Overdracht 
 
Aanvangspsalm: Psalm 112: 1, 2 
God zij geloofd en hoog geprezen. 
Welzalig die de HERE vrezen. 
Wie in zijn hart Gods wet bewaarde, 
zijn nageslacht is groot op aarde. 
Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen, 
beërft een overvloed van zegen. 
 
Zijn goede naam wordt nooit te schande, 
zijn recht is veilig in Gods handen. 
Zelfs in de nacht ziet hij het dagen, 
een glans van liefd' en welbehagen. 
Gods waarheid zal voor al de zijnen 
als zonlicht in het duister schijnen. 
 
Bemoediging en groet 
 
Klein Gloria: Lied 195  
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer, en van 
eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Welkom en inleiding op de dienst 
 
Schuldbelijdenis 
 
Genadeverkondiging 
  
Aanmoediging tot leven: Leviticus 19: 2b-4, 9-18 
2Wees heilig, want Ik, de HEER, jullie God, ben 
heilig. 
3Toon ontzag voor je moeder en je vader, en 
neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben 
de HEER, jullie God. 
4Laat je niet in met afgoden en maak geen 
godenbeelden. Ik ben de HEER, jullie God. 
9Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst 
dan niet tot aan de rand van de akker en raap 
wat blijft liggen niet bijeen. 10En wanneer je bij 
de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles 
nog eens na en raap niet bijeen wat op de 
grond is gevallen, maar laat het liggen voor de 
armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, 
jullie God. 
11Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste 
niet. 12Leg geen valse eed af als je bij mijn naam 
zweert, want daarmee ontwijd je de naam van 
je God. Ik ben de HEER. 
13Beroof niemand en pers een ander niet af. 
Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde 



dag uit. 14Spreek geen vloek uit over een dove 
en plaats geen obstakel voor de voeten van een 
blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben 
de HEER. 
15Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. 
Trek onaanzienlijken niet voor en zie 
machthebbers niet naar de ogen. Spreek 
rechtvaardig recht over je naasten. 16Breng het 
leven van een ander niet in gevaar door 
lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben 
de HEER. 
17Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te 
verwijten hebt, roep hem dan ter 
verantwoording en laad niet omwille van een 
ander schuld op je. 18Blijf geen wraakzucht of 
wrok koesteren, maar heb je naaste lief als 
jezelf. Ik ben de HEER. 
 
 
 
Antwoordlied: Hemelhoog Lied 386: 1, 5 
Wil je opstaan en Mij volgen  
als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ‘t verborgen,  
zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind,  
broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou  
en jij in Mij? 
 
Heer van liefde en van licht,  
vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht,  
en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga,  
uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U  
en Gij in mij. 
 
Gebed bij de dienst van het Woord 
 
Kindernevendienst (gesprekje met de kinderen) 
 
Kinderlied: Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? 
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee, 
hoe kwam Mozes door de Rode Zee, 
hoe kwam Mozes door de Rode Zee,  
hoe kwam hij er doorheen? 
Ging hij vliegen? Nee! Nee!  
Ging hij zwemmen? Nee! Nee! 
Ging hij varen? Nee! Nee! Nee! Nee! 
Over een brug? Nee! Nee!  
Door een tunnel? Nee! Nee! 

Hoe kwam hij er doorheen? 
God blies met Zijn wind. (pff pff pff pff) 
God blies met: genoeg, genoeg,  
genoeg, genoeg, genoeg. 
En door de zee kwam toen een pad,  
zo kwam hij er doorheen! 
 
Lector: Lezing Romeinen 1: 1 – 7 (NBV21) 
1Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, 
geroepen tot apostel en uitgekozen om het 
evangelie van God te verkondigen, 2dat al bij 
monde van zijn profeten in de heilige 
geschriften is beloofd: 3het evangelie over zijn 
Zoon – als mens voortgekomen uit het 
nageslacht van David, 4aangewezen als Zoon 
van God en met macht bekleed door de heilige 
Geest, toen Hij opstond uit de dood –, Jezus 
Christus, onze Heer. 5Hij heeft mij de genade 
geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille 
van zijn naam aan alle volken gehoorzaamheid 
en geloof zou verkondigen – 6ook aan u, die 
geroepen bent door Jezus Christus. 7Aan allen 
in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn 
heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, 
onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 
 
Antwoordlied: Psalm 133 
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die de priester wijdt. 
 
Als olie die Aärons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
’t Wordt al een tuin voor God den Heer. 
 
Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil 
verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 
 
Voorganger: Lezing Matteüs 5: 13 – 16 (NBV21) 
13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het 
zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer 
zout worden gemaakt? Het dient nergens meer 
voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 
14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die 
op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Je 



steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens 
onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet 
hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor 
ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen 
voor de mensen, zodat zij jullie goede daden 
kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in 
de hemel. 
 
Halleluja-lied: Hemelhoog 589 
Halleluja, eeuwig dank en ere,  
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,  
word’ op aard’ en in de hemel, Here,  
voor uw liefd’ U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade;  
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;  
uw gemeenschap, Geest van God,  
amen, zij ons eeuwig lot! 
 
Verkondiging met thema: Een groet met inhoud 
 
Muzikale Meditatie 
 
Zingen: Lied: 346: 1, 2, 3, 4, 5, 6  
Roept God een mens tot leven, 
wie weet waarom en hoe, 
hij moet zichzelf prijsgeven 
hij leeft ten dode toe. 
 
Gods woord roept door de tijden 
zijn volk en grijpt het aan. 
Hij doet het uitgeleide, 
het moet de zee ingaan. 
 
Geroepen en verzameld 
uit dood en slavernij, 
gedoopt in wolk en water, 
dat volk van God zijn wij. 
 
Wij werden nieuw geboren, 
toen de mens Jezus kwam, 
die als een slaaf de zonde 
der wereld op zich nam. 
 
Met Hem in geest en water 
tot zoon van God gewijd, 
zijn wij met Hem begraven, 
verrezen voor altijd. 
 
Gestorven voor de zonde, 
in Jezus' bloed vereend 
en met elkaar verbonden, 
levend voor God alleen. 
 

Collecte 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt 
gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Wegzending en Zegen 
Gemeente zingt: Amen. 
 
Uitleidend orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


