
Liturgie voor de Kerstgezinsavond van 24 december om 19 uur 

in de Bethlehemkerk 

 
Voorganger: ds. Birke Rapp 

Organist/ pianist: Robert van Eijl 

m.m.v.: de zangers Brenda de Bruijn, Alieke van der Linden, Sylke Godeke, Lise 

Verdoorn e.a. en een flashmob-koor met zangers uit BK en MK 

Spelers: Soldaten: Koen Kaptein en Sam Westerduin; Jozef: Richard van den Toren; 

Maria: Martine Verdoorn-van Deurzen; herbergier: Lesly Stuurman; 

herbergiersvrouw: Marjolein van der Linden; herders: Sam Westerduin en Koen 

Kaptein; koningen: Alieke van der Linden, Brenda de Bruijn, Sylke Godeke en Lise 

Verdoorn.  

Decor en opbouw: Richard van den Toren, Lesly Stuurman en Jaap van Essen 

Bewerking en regie: Wicher Tillema 

 

 

 

Lied 476,1.3 en 4: Nu zijt wellekome (allen) 

Welkom 

Ontsteken van de vier adventskaarsen (door kinderen)  

(Gebed) 

Opmaat naar het kerstspel “Geen Stille Nacht”  

Lied 483,1-3: Stille nacht (allen)  

(Tijdens het spel wordt met de gemeente gezongen – informatie voor de beamist, ik neem een 

script mee, dan is duidelijk wanneer de liederen gezongen worden. Tussendoor willen we ook 

nog proberen om het scherm van de telefoon van de herbergier op de beamer te laten zien) 

Lied: Tjok tot aan de nok (zangers en allen) 

Refrein van Tjok tot aan de nok (zangers en allen) 

Lied 486,1.2 en 4: Midden in de winternacht (allen) 

Lied: Sterren, sterren, sterren in de lucht (zangers en allen samen) 

Improvisatie op lied 487 (alleen spelers) 

Lied: Wij zijn op weg (coupletten door de koningen, refrein allen) 

Lied 484: Go, tell it on the mountain (mensen in de stal zingen) 

Lied: Vrolijk kerstfeest (allen) 

Lied 477,1.2 en 4 (allen) 

Geen stille nacht – een paar woorden 

Dank- en voorbeden  

Onze Vader 

Lied 487, 1.2 en 3: Eer zij God in onze dagen (allen) 

Zegen 

 

 

 

 

  



 

Liedteksten: 
 

Tjok tot aan de nok 

 

Refrein:  

Vol, vol. We zitten vol. 

Van onder tot boven, niet te geloven 

Tjok tot aan de nok, propvol. 

 

Maakt niemand dan plaats voor wie later komt? 

Is je plek bezet, heb je ’s nachts dan geen bed? 

Geen plaats. Jammer, geen plaats.   

 

Refrein 

 

Wij hebben genoeg aan een simp’le stal, 

Die beschut tegen wind. ’t Is genoeg voor het kind. 

Genoeg, meer dan genoeg. 

 

Refrein 

 

 

 

Refrein van Tjok tot aan de nok 

 

Refrein:  

Vol, vol. We zitten vol. 

Van onder tot boven, niet te geloven 

Tjok tot aan de nok, propvol. 

 

 

 

Lied 486: Midden in de winternacht 

Midden in de winternacht, ging de hemel open.  

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren!  

 

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  

Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren!  

 

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister  

Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  



Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan  

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  

Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  

Christus is geboren! 

 

 

 

Op weg naar het licht 

Sterren, sterren, sterren, sterren 

Sterren in de nacht! 

 

Die flonkerende lichtjes vertellen een verhaal. 

Wat staat er in de sterren, wat belooft dat allemaal? 

Vrede op aarde? Eind aan geweld? 

De wijzen zoeken een geheim, dat de hemel hun vertelt 

 

Want kijk, daar aan de hemel 

tussen al die sterren in 

staat opeens een heel bijzondere 

waard om te bewonderen 

wijst die op een nieuw begin? 

 

Sterren, sterren, sterren, sterren 

Sterren in de nacht! 

 

 

 

Lied: Wij zijn op weg (coupletten alleen de koningen, refrein allen) 

Wij zijn op weg naar Bethlehem.  

Wij volgen de ster, die leidt ons naar hem.  

Met mirre en wierook, en geschenken van goud  

zijn onze zadeltassen tot de grond toe volgestouwd. 

 

Refrein: 

Een kind is geboren, Halleluja. 

In Bethlehem, Halleluja.  

Hij wordt de nieuwe koning, alle eer aan Hem.  

 

Wij zijn op weg naar Bethlehem.  

Wij volgen de ster, die leidt ons naar hem.  

Waar moeten wij heengaan, linksaf rechtdoor?  

Kijk in het verre oosten gaat de ster ons voor.  

 

Refrein 

Een kind is geboren, Halleluja. 

In Bethlehem, Halleluja.  

Hij wordt de nieuwe koning, alle eer aan Hem.  

 

 

 



Vrolijk kerstfeest iedereen 

 

1. Won-der-ba-re Raadsman ( Wonderbare Raadsman ) 

Ster-ke God ( Sterke God ) 

Eeu-wi-ge Va-der ( Eeuwige Vader ) 

Vre-de-vorst (Vredevorst ) 

 

Een Kind is ons gebo-ren. 

Een Zoon is ons ge-ge-ven 

En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 

 

Vrolijk kerstfeest iedereen ! 

 

2. Vre-de voor de we-reld (Vrede voor de wereld ) 

heeft Hij ge-bracht ( heeft Hij gebracht ) 

Vrij-heid voor de vol-ken (Vrijheid voor de volken ) 

Licht in de nacht ( Licht in de nacht ) 

 

Een Kind is ons gebo-ren. 

Een Zoon is ons ge-ge-ven 

En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 

 

Vrolijk kerstfeest iedereen ! 

 

Een Kind is ons gebo-ren. 

Een Zoon is ons ge-ge-ven 

En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 

Vrolijk kerstfeest iedereen ! ( 3x ) 

 

 


