
Papendrecht 19 november 2023   Jakobus 3: 2b-5, 7-10 
   The power of words   Spreuken 18: 20-21 
   jeugddienst     Efeziërs 4: 29 
 

We luisteren o.a. naar Jakobus 3 waar het gaat over de macht van de tong, een klein orgaan 

van het menselijk lichaam, maar wat kun je er veel mee doen: je kunt met je woorden mensen 

laten opleven, maar wat kun je met woorden ook veel pijn veroorzaken… Ga dus zorgvuldig 

met je woorden om! 

 
Muziek voor de dienst 
 
Lied voor de dienst: Open the eyes of my heart 
Moment van verstilling 
 
Welkom 
Aanvangslied – staande: Samen in de naam van Jezus (Opwekking 167) 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
 
Inleiding op het thema 
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=CNhYbJbqg-Y&t=5s 
 
Gebed, door Matthias 
Lied: Vul dit huis met uw glorie (Opwekking 815) 
 
Moment met de kinderen, aansluitend het kinderlied: Van A tot Z, daarna gaan 
 de kinderen naar de nevendienst 
 
Schriftlezing: Jakobus 3: 2b-5, 7-10 (Bijbel in gewone taal), door Mirjam  
 

Als je de baas bent over je tong, waarmee je spreekt, dan ben je de baas over je 
hele lichaam.  
3 De teugels van een paard zijn maar dun. Maar met die teugels kun je dat grote 
paard laten doen wat je wilt.  
4 Het roer van een schip is maar klein. Maar met dat kleine roer kan de 
stuurman het schip alle kanten op laten gaan. Ook als het schip heel groot is, 
ook als het heel hard waait. 
5 Net zo heeft ook onze tong veel invloed. De tong is maar een heel klein deel 
van ons lichaam. Maar o, wat heeft die tong van ons veel praatjes! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CNhYbJbqg-Y&t=5s


7 Mensen zijn de baas over alle dieren: over grote en kleine dieren, over vogels 
en vissen.  
8 Maar niemand van ons is de baas over zijn tong. Want steeds weer zeggen we 
verkeerde dingen. Ja, met onze woorden kunnen we zelfs mensen doden! 
9 We gebruiken onze tong om God, onze Vader, te danken. Maar we gebruiken 
onze tong ook om andere mensen te vervloeken. En die mensen zijn ook door 
God gemaakt, en ze lijken op God, net als wij! 10 Uit één mond komen dus 
mooie woorden, maar ook afschuwelijke woorden. Dat is niet goed, vrienden! 
 
Lied: Heer, uw licht en uw liefde schijnen (Opwekking 334)  
 
Schriftlezing: Spreuken 18: 20-21 (uit de Bijbel in gewone taal) en Efeziërs 4: 29, 
 door Alieke 
 

20Als je wijze dingen zegt, voel je je goed. 
Wijze woorden maken je gelukkig. 

21Woorden kunnen goed doen of kwaad doen. 
Denk dus goed na voordat je iets zegt. 

 

29Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen. Maar zeg, als het nodig is, 
dingen die het geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen 
goeddoet. 
 
Lied: Laat het huis gevuld zijn (Opwekking 623) 
 
Preek 
Muziek 
Lied: My prayer for you – Alisa Turner (luisterlied) 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Pastorale mededelingen: 

- bericht van overlijden van Anna Lijntje – Ank – Bokhorst-van der Waal, 
geboren 12 april 1943, overleden 12 november 2023 

Gebeden door ……………… en dominee 
Aandacht voor de collecten en eventuele andere mededelingen 
Slotlied – staande: Zegekroon (Opwekking 764) 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
 
Band: You say – Lauren Daigle 

 
 


