
Papendrecht  23 juli 2023   Spreuken 30:1-4 & 24-28 
  

Thema: Wie het kleine niet eert… (deel 1) 

We lezen opnieuw uit het boek Spreuken, nu hoofdstuk 30: 1-4 en 24-28. 

Het zijn spreuken van Agur. Wie was hij?  

Ook nu ontvangen we wijze lessen, vanmorgen van (nog een keer) de mier en van de klipdas. 

        
 
Lied voor de dienst: Hemelhoog 663  

1 Vader, ik aanbid U. 
’k Leg mijn leven voor U. 
Halleluja. 
 

2 Jezus ik aanbid U. 
’k Leg mij leven voor U.  
Halleluja. 
 

3 Heil’ge Geest, ik aanbid U. 
’k Leg mijn leven voor U.  
Halleluja. 
 

 

 
Moment van verstilling 
 
Welkom 
Aanvangslied - staande: Psalm 36: 2 

2 Uw heil is als de hemel hoog, 
uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleugelen spreiden. 
Bij U te wonen, Heer, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden. 
 

 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
 
Gebed om ontferming 
Woord van bemoediging 
Lied: Lied 910: 1 en 3 ( 

1 Soms groet een licht van vreugde 3 Hij die met heerlijkheden 



de christen als hij zingt: 
de Heer is 't die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons 't goede doen, 
Hij geeft na donkere regen 
een mild en klaar seizoen. 
 

de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kinderen kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 
 

 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Moment met de kinderen, aansluitend zingen we het kinderlied:  
Opwekking  640, Mijn hulp is van U, Heer 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Slot na herhaling couplet en refrein: 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 
 

Refrein: 
Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 

 
Schriftlezing: Spreuken 30: 1-4 & 24-28 (door lector Danny Nispeling) 
 
301Hier volgen de woorden van Agur, de zoon van Jake, 
dit zijn de uitspraken die hij heeft gedaan. 
Ik ben zo moe, mijn God, zo moe, ik kan niet meer. 
2Ik ben dommer dan ieder ander, 
elk menselijk inzicht ontbreekt mij. 
3Ik heb geen wijsheid opgedaan, 
van de Heilige weet ik niets. 
4Wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? 
Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? 
Wie heeft het water in zijn mantel gebonden? 
Wie heeft de grenzen van de aarde bepaald? 
Noem mij zijn naam, en de naam van zijn zoon, 
als je die kent. 
 

24Vier dieren zijn de kleinste op aarde, 



maar ze zijn buitengewoon wijs: 
25de mieren – sterk zijn ze niet, 
maar al in de zomer leggen ze een voorraad aan; 
26de klipdassen – machtig zijn ze niet, 
maar ze maken holen in de rotsen; 
27de sprinkhanen – een koning hebben ze niet, 
maar ze rukken in slagorde op; 
28de hagedissen – je kunt ze met je handen vangen, 
maar ze dringen door tot in het paleis van de koning. 
 
Lied: Hemelhoog 250  

1 Komt, laat ons vrolijk zingen 
tot God die alles schiep; 
die bloemen, vissen, vogels 
uit niet tot leven riep; 
met nevels als een sluier 
de groene aarde tooit; 
zijn dauw als vreugde parels 
over de velden strooit. 
 

2 Die heuvels schiep en dalen 
waar Hij de aard' betrad; 
die zon en maan en sterren 
tot licht gaf op ons pad. 
Looft Hem die ook de mensen 
tot vreugd geschapen heeft, 
en die ons onze schulden 
om Jezus' wil vergeeft. 
 

3 O God, die ons in Christus 
een machtig Vader zijt, 
verlos ons van het kwade, 
nu en in eeuwigheid. 
Leer ons als kind'ren leven 
en spelen in Uw hof 
en met de eng'len zingen 
Uw glorie en Uw lof. 
 

 

 
Preek 
Muzikaal meditatief moment 
Lied: Lied 978: 1, 3 en 4  

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, d'onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

3 Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 

4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 

 



 
Kinderen komen terug uit kindernevendienst 
 
Pastorale mededelingen en bloemengroet 
Gebeden 
Aandacht voor de collecten en eventuele andere mededelingen 
Slotlied – staande: Lied 904: 1, 3 en 5  
 kleinsten kunnen uit de oppas worden gehaald 

1 Beveel gerust uw wegen, 
al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 

van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 

wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 

waarlangs uw voet kan gaan. 
 

3 Laat Hem besturen, waken, 
't is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwonderen moet, 
als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid 

geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 
 

5 Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 
 

 

 
Zegen, beantwoord met Amen 
 
Orgelspel 
 


