
Papendrecht  26 februari 2023    Marcus 1: 9-15 
eerste zondag 40-dagentijd  Marcus 6: 1-6 
 

 

Thema: Te midden van de wilde dieren 

Een geheimzinnig zinnetje is dat in Marcus 1: Hij leefde er, te midden van de wilde dieren… Wat heeft Jezus 
daar in de woestijn toch meegemaakt? Zouden zulke wilde dieren ook ons pad kunnen kruisen? Daarover 
denken we vanmorgen na. 

 
Orgelspel 
 
Lied voor de dienst: Hemelhoog 402 (U maakt ons één) 

U maakt ons één, U bracht ons tezamen, 
Wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, U bracht ons tezamen, 
Wij eren en aanbidden U. Wordt uw 
wil gedaan, dan bindt ons saam, iedereen zal deel zijn van 
uw gezin. 
 

 
Moment van verstilling 
 
Welkom 
Aanvangslied – staande: Psalm 25: 2 en 10 (Here, maak mij / Mogen mij toch  steeds behoeden) 

2 Here, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen Ge uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 

10 Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik te allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 
 

 
Bemoediging en groet 
In de 40-dagentijd zingen we het Klein Gloria niet 
 
Gebed om ontferming 
 
Woord van bemoediging en leefregel 
 
Lied: Hemelhoog 177 (Heer, ik prijs) 

Heer, ik prijs uw grote Naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn; 
van het kruis naar het graf, 
uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote Naam. 



 

 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Moment met de kinderen, aansluitend zingen we het projectlied van de 40- dagentijd (zie bijlage) 

[couplet] 
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Een mens, een profeet, 
Timmerman of Koning, 
Die echte vrede geeft?  
 
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Hoor je wat Ik zeg? 
In de naam van mijn Vader, 
Wijs Ik jou de weg. 

 

[bridge] 

Veertig dagen vragen, 

Veertig dagen zoeken, 

Veertig dagen kijken, 

Op wie zou Jezus lijken? 

 

[refrein] 

U bent de levende Heer, 

Sterker dan de wind, 

Vergeeft onze zonden, 

En roept ieder kind. 

Het levende brood, 

Genoeg voor iedereen, 

U blijft met ons meegaan, 

Staat altijd om ons heen.  

 

 

 
Schriftlezing: Marcus 1: 9-15 & Marcus 6: 1-6 (door lector Suzan Huibers) 
 
9In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, en liet zich door Johannes dopen in de 
Jordaan. 10Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als 
een duif op zich neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik 
vreugde.’ 
12Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door 
Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen dienden Hem. 
14Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. 
15Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede 
nieuws.’ 
 
61Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. 2Toen de sabbat was aangebroken, 
gaf Hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt Hij dat 
allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand 
brengen! 3Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? 
En wonen zijn zussen niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan Hem. 4Jezus zei tegen hen: ‘Een profeet 
wordt overal erkend behalve in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ 5Hij kon daar geen enkel 
wonder doen, behalve dat Hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. 6Hij stond verbaasd over hun 
ongeloof. 
 
 
 
 
 
 



Lied: Lied 538 (Een mens te zijn…, is leven van genade / …, is komen uit het  water / …, dat is de dood 
aanvaarden / …, dat is de Geest aanvaarden) 

1 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 
 

2 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
 

3 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 

4 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
 

 
Preek: Te midden van de wilde dieren 
Meditatief orgelspel, aansluitend Lied: Hemelhoog 420 (Heer, wijs mij / Heer,  leer mij uw weg / Heer, leer mij 
uw wil / Heer toon mij)  

1 Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 

2 Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 

3 Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
 

4 Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 

 
 
Moment van gedachtenis: mw. Willempje Jantje – Willie - Plasman-Snijder,  geboren 5 mei 1933, overleden 
20 februari 2023 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Toelichting op collecten en eventuele andere mededelingen 
 
Slotlied – staande: Lied 835 (Jezus, ga ons voor / Valt de weg / Krimpt ons / In  de woestenij) 

1 Jezus, ga ons voor 2 Valt de weg ons lang, 



deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 

zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 
 

3 Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 

4 In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 

 
Zegen, beantwoord met: Amen 
 
Orgelspel 
 
 


