
Papendrecht  28 mei 2023, Pinksteren  Johannes 3: 8 
Belijdenis    Johannes 14: 15-17 

         Johannes 20: 19-22 
 

Thema: It takes two to tango! 

Op dit Pinksterfeest lezen we uiteraard over de Geest van God. 

Zo’n 2000 jaar geleden gaf God de Geest aan mensen. 

En dat is niet alleen iets van toen en daar: ook nu wil God zijn Geest aan je schenken. 

De vraag is of je ervoor openstaat…, de Geest is er, ben jij er ook? 

Want om in beweging te komen zijn er twee nodig: It takes two to tango! (er zijn twee nodig om te kunnen 
dansen). 

We lezen uit het Johannesevangelie, 3: 8, 14: 15-17 en 20: 19-22. 

En vanmorgen belijden 5 leden van de Bethlehemkerk hun geloof: Justin van Boheemen, Marilisa Gelderblom-
Boerman, Jochum Gelderblom, Danny Nispeling en Nathalie Spee – met hen zien we uit naar een feestelijke, 
gezegende en Geestrijke dienst! 

 
 
Lied voor de dienst: Lied 695: 1, 2 en 5  

1 Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 

2 Raak met uw adem mijn onrust  
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 

5 Heer, raak ons aan met uw 
adem,  
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
 

 
Moment van verstilling 
 
Welkom 
Justin ontsteekt de Paaskaars 
Aanvangslied – staande: Psalm 100: 1, 2 en 4  

1 Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig 
zijn. 
 

2 Roep uit met blijdschap: 'God is 
Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.' 
 

4 Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn 
trouw. 
 

 
Bemoediging en groet 
Nog staande: Lied 705: 1 en 4  

1 Ere, zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 
 

4 Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U der Heren Heer! 
 



     
 
Gebed om ontferming door Danny – telkens na ‘We roepen U aan’ zingen we Hemelhoog 537 (Heer, ontferm U, 
zonder het ‘Amen’), het wordt 3 keer gezongen 

1 Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, 
Heer, ontferm U. Amen. 
 

 
 
Leefregel 
Lied: Breng ons samen – Sela 

1 U roept ons samen als kerk van de 
Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en 
dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde 
zich thuis! 
 

2 Jaag naar de liefde, de vrucht 
van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God 
aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en 
dienstbaar. 
Eenheid en waarheid 
ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt 
en aanvaardt. 
 

3 U roept ons samen voor Woord en 
gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en 
recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan 
het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus 
te zijn. 
 

Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft. 
Bridge: 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw 
eer. 
Heer, geef vrede die ons 
samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

 
 
Belijdenis: 
- Enkele inleidende woorden 
- Jochum leest een geloofsbelijdenis: 
 

Ik geloof in God, die liefde is, begin en einde van al wat is, die niemand laat vallen. 
 
Ik geloof in Jezus, kind van mensen, Zoon van God, een en al liefde tot het uiterste toe. 
Hij wijst mij de weg, trekt met mij mee. 
 
Ik geloof in de Geest die zoekt naar mensen die vertrouwen op God, 
die mensen verwarmt en inspireert, en aanzet tot liefde groter dan hun hart. 
 
Ik geloof in mensen die in zijn Naam openlijk of in stilte doen wat gedaan moet worden, die samen 
kerk willen zijn in de geest van het Evangelie. 
 
Ik geloof in het leven dat achter onze grenzen vrede en rust vindt bij God, die het draagt en zal 
voltooien. 
Want Gods liefde, Gods barmhartigheid en trouw zijn eindeloos groot. Amen. 



 
- Lied: Abba, Vader 

1 Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
- Laat mijn hart steeds 
vurig zijn. 
- U laat nooit alleen. 
- Abba, Vader, U alleen, 
- U behoor ik toe. 
-  

2 Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe_en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, 
Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 

3 Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 
May my will forever be 
evermore your own. 
Never let my heart grow cold, 
never let me go. 
Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 
-  

-  
- Justin, Marilisa, Jochum, Danny en Nathalie komen op het podium staan 
- Belijdenisvragen: 
 

Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Verlosser? 
      Wil je Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer,  volgen? 

Vertrouw je je toe aan de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt? 
Verlang je en beloof je met de gemeente, verenigd rondom Schrift en  Tafel, de Heer trouw te dienen in 

de opbouw van zijn Kerk en de komst van zijn Rijk? 
 

- Belijdenis met het geven van het ja-woord, knielen, handoplegging,  zegenbede en persoonlijke tekst: 
 

Justin Matthew van Boheemen, wat is daarop je antwoord? Ja 
Justin Matthew van Boheemen, wees gezegend met de gave van de Heilige Geest 
Ik zal jou nooit verlaten, Ik laat je nooit alleen, Ik ben jouw Helper en draag jou door de moeite heen.  
(naar Hebreeën 13: 5, 6) 
 
Maria Silia Boerman, wat is daarop je antwoord? Ja 
Maria Silia Boerman, wees gezegend met de gave van de Heilige Geest 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
(Psalm 119: 105) 
 
Johannes Hugo Gelderblom, wat is daarop je antwoord? Ja 
Johannes Hugo Gelderblom, wees gezegend met de gave van de Heilige Geest 
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. 
(Marcus 9: 24) 
 
 
 
Danny Mitchel Nispeling, wat is daarop je antwoord? Ja 
Danny Mitchel Nispeling, wees gezegend met de gave van de Heilige Geest 
Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf Ik in jullie. 
(Johannes 15: 3-4a) 
 
Nathalie Mathilda Maria Spee, wat is daarop je antwoord? Ja 
Nathalie Mathilda Maria Spee, wees gezegend met de gave van de Heilige Geest 
Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u schijnen en u genadig zijn, 
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.  
(Numeri 6: 25-26) 

 
- Vraag aan de gemeente - staande: 

 
Gemeente, belooft u hen die hun ja-woord hebben gegeven, hartelijk in  uw midden te 

ontvangen, hen bij te staan en met hen te werken aan de  opbouw van de gemeente van Christus? 
Gemeente: Ja, dat beloven wij 



 
- Nog staande lied: Hemelhoog 49 (Heer, U doorgrondt en kent mij, mijn  zitten en mijn staan / 
Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de  moederschoot) 
- Overhandiging van de belijdenisgeschenken 
 
Dankgebed en gebed bij de opening van het Woord 
Moment met de kinderen en kinderlied: Kinderopwekking 57 (Een vlammetje  hier, een vlammetje 
daar) 

1 Een vlammetje hier, een vlammetje daar, 
Een heleboel vlammetjes bij elkaar. 
Zeg, weet je het al? Vandaag is het feest. 
Voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest! 
 

2 Een vlammetje hier, een vlammetje daar, 
we doen onze vlammetjes bij elkaar. 
Dan is het een vuur, dan is het een feest: 
wij danken de Heer voor de Heilige Geest! 
 

 
Schriftlezingen: Johannes 3: 8 & Johannes 14: 15-17 & Johannes 20: 19-22  door Nathalie  
 
8De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen 
gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 
 
15Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger 
te geven, die altijd bij je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet 
Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 
 
19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze 
de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20Na deze woorden 
toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: 
‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies Hij over 
hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 
 
Lied: Lied 769: 1 en 5 (Eens als de bazuinen klinken / Mensen, kom uw lot te  boven) 

1 Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen,- 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 

5 Mensen, kom uw lot te boven, 
wacht na dit een ander uur, 
gij moet op het wonder hopen 
dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, 
nieuw wordt alle creatuur. 
 

 
Preek 
Muzikaal meditatief moment 
Lied: Opwekking 488 

1 Heer ik kom tot U,  
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want, Heer ik heb ontdekt  
dat, als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 

Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door  
uw Geest en de kracht van uw liefde. 
 

Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door  
uw Geest en de kracht van uw liefde. 
 

 



Kinderen komen uit de nevendienst 
 
Pastorale mededelingen, overlijdensbericht van: 
 Jan den Besten, geboren 23 juli  1933, overleden 19 mei 2023 (geen foto beschikbaar) 
Gebeden 
Overige mededelingen en collectedoelen / kleinsten kunnen uit de oppas  worden gehaald 
Slotlied – staande: Opwekking 710 

1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 

2 Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 

Refrein 1 
Vader maak mij tot een zegen, 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus kom tot mij, 
als de Bron van leven 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 

Refrein 2 
Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn, 
wachtend op Uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij, 
van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

 
Zegen, beantwoord met Amen 
Orgelspel 
 
Gelegenheid om nieuw-belijdende leden uw goede wensen mee te geven in de hal 
 


