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Papendrecht  4 juni 2023, viering HA         Lucas 6: 12-16 
          Lucas 22: 14-20 
 
Lied voor de dienst: Hemelhoog 657 (U die mij geschapen hebt) 
Moment van verstilling 
 
Welkom 
Aanvangslied – staande: Psalm 111: 1 en 6 (Van ganser harte / Van alle 
 wijsheid) 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
 
Gebed om ontferming 
Lied: Hemelhoog 494 (Uw woord is een lamp; we zingen het 2x) 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Moment met de kinderen, aansluitend kinderlied: Opwekking voor kinderen 
 68: Diep, diep, diep als de zee, daarna gaan ze naar de nevendienst 
Schriftlezing: Lucas 6: 12-16 & Lucas 22: 14-20 (door lector Liesbeth Batenburg) 
 
12Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te bidden, 
en Hij bracht de hele nacht door in gebed. 13Toen de dag aanbrak, riep Hij zijn 
leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die Hij apostelen noemde: 
14Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jakobus en 
Johannes, Filippus en Bartolomeüs, 15Matteüs en Tomas, Jakobus, de zoon van 
Alfeüs, en Simon, bijgenaamd de Zeloot, 16Judas, de zoon van Jakobus, en Judas 
Iskariot, die een verrader werd. 
 

14Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de 
maaltijd. 15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met 
jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16Want Ik zeg jullie: Ik zal 
geen pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het 
koninkrijk van God.’ 17Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem 
deze beker en geef hem aan elkaar door. 18Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet 
meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God 
gekomen is.’ 19En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, 
deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe 
dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ 20Zo nam Hij na de maaltijd ook de 
beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe 
verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. 
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Lied: Lied 531 (Jezus, die langs het water / Jezus, die langs de straten / 
 Christus die) 
Preek 
Muzikaal meditatief moment 
Lied: Lied 975: 1, 3 en 4 (Jezus roept hier mensen / Jezus roept ons tot de ander 
 / Jezus roept ons tot zijn tafel) 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
Pastorale mededelingen 
Gebeden 
 
Viering van het avondmaal: 
 

- naar beneden, de avondmaalstafel samen met de diaken ‘ontdekken’ 
- aandacht voor de avondmaalscollecte (Odensehuis) 
- woorden bij het avondmaal: 

 
Gezegend zij de Naam van de Heer onze God, die zijn volk heeft bevrijd en het 
leidde uit Egypte, die het veilig deed gaan naar het beloofde land. 
Gezegend is Hij die zijn Zoon heeft gegeven, het water des levens, het brood in 
de woestijn. 
In de nacht waarin Hij werd verraden nam Hij het brood en toen Hij gedankt 
had brak Hij het en zei: 
Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dit tot mijn 
gedachtenis. 
Daarna nam Hij de beker en zei: 
Drinkt allen daaruit, dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten 
wordt tot vergeving van zonden. 
Hij heeft ons geroepen om in liefde te leven, om te hopen op Hem als gelovige 
kinderen van God. 
Hij heeft ons geroepen om brood te breken voor al wie op aarde honger lijdt, 
om onze beker te delen met wie dorst naar gerechtigheid. 
Hij heeft ons geroepen om in vrijheid te leven. 
Om ons te ontbinden werd Hij gebonden. 
Om ons vrij te spreken werd Hij vervloekt. 
Van God is Hij verlaten om ons voor altijd nabij te zijn. 
Uit de dood is Hij opgestaan opdat wij eeuwig met Hem zouden leven. 
Gezegend is Hij die de wijnstok ons gaf. 
Gezegend is Hij die het brood uit de aarde doet voortkomen, die ons roept aan 
zijn tafel, de maaltijd, de bruiloft van het Lam. 
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- laten wij elkaar nu de vrede van Christus wensen… 
- gebed 
- zingen: Lied 840: 1 en 3 (Lieve Heer, Gij zegt / Want o Heer, ik zeg) 
- overige tafels worden ‘ontdekt’ 
- uitdelingswoorden bij brood en wijn 
- nodiging 
- predikant neemt 2 schalen brood mee en geeft er 1 aan de ouderling van 

dienst 
- eerst Robert… 
- … daarna de andere gemeenteleden – bij uitdelen van brood en wijn: het 

lichaam van Christus / het bloed van Christus 
 

- tijdens de viering zingen:  
Lied 377: 1, 4, 5 en 6 (Zoals ik ben, kom ik nabij / …, ontvangt Gij / … in U 
te zijn / …, ja, dat ik dan) 
Hemelhoog 519 (Heer, wij komen / Sterk ons / Leer ons) 
Evangelische Liedbundel 232 (Nederlandse versie: In de Heer vind ik) 
Lied 833 (Nederlandse versie: Neem mij aan) 
 

- de dienstdoende ambtsdragers bedienen elkaar 
- predikant en ouderling van dienst reiken elkaar brood aan, zetten het 

brood op de avondmaalstafel en lopen vervolgens naar de diaken aan de 
raamzijde  

- diaken reikt predikant en ouderling de wijn aan 
- diaken plaatst de beker terug op de avondmaalstafel 
- dankzegging 

 
Eventuele overige mededelingen en toelichting collecten 
Slotlied - staande: Psalm 116: 6 en 8 (Hoe zal ik / Voor ’t oog) 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen. 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 

 
 


