
Jeugddienst zondag 9 juni 2024, Durf jij… Jezus te volgen? 
 
De vorige jeugddienst ging over durven vertrouwen, dit is het vervolg: durf je Jezus te volgen? Dan 
gaat het om de vraag of je iets durft te doen, of je ervoor uit durft te komen dat je bij Jezus hoort. Dat 
is niet niks… Maar wat betekent ‘volgen’ dan? Dat gaan we in deze dienst ontdekken. 

 
Kindernevendienst voor de groepen 1-6, groep 7-8 blijven in de kerk 

 
Snoepje voor de jeugd vooraf aan de dienst 
Lied voor de dienst: Breng ons samen - Sela 
Moment van verstilling 
 
Welkom 
Aanvangslied – staande: Psalm 121 (Psalmen voor nu) 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
 
Filmpje: Jezus volgen, hoe doe je dat?:  
https://www.youtube.com/watch?v=njgoQcg4NSYhttps://www.youtube.com/w
atch?v=njgoQcg4NSY 
 
Gebed  
 
Vragen stellen aan de gemeente met keuze tussen rood en groen (iedereen in 
de kerk heeft een rode en een groene kaart), zie punt 6.5 van de notulen van 
onze bijeenkomst op 14 mei – door Britt en … 
 
Lied: Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 
 
Moment met de kinderen  
 
kinderlied: Simon en Andreas –  
https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg 
 
daarna gaan de kinderen van groep 1-6 naar de nevendienst, groep 7-8 mag in 
de kerkzaal blijven  
 
Schriftlezingen door Britt en …:  
 
Psalm 139: 1-6 uit de Bijbel in gewone taal 
 

https://www.youtube.com/watch?v=njgoQcg4NSYhttps://www.youtube.com/watch?v=njgoQcg4NSY
https://www.youtube.com/watch?v=njgoQcg4NSYhttps://www.youtube.com/watch?v=njgoQcg4NSY


1391Een lied van David. Voor de zangleider. 
God, u weet alles van mij 
Heer, u weet alles van mij, 
u kent mij. 
2U weet waar ik ben, 
en u weet waar ik heen ga. 
U weet wat ik denk, 
ook al bent u ver weg. 
3U ziet me als ik thuis ben 
en u ziet me onderweg. 
U ziet alles wat ik doe. 
4Voordat ik mijn mond opendoe, 
weet u al wat ik wil zeggen. 
5U bent voor mij en achter mij, 
u bent om mij heen. 
Uw hand houdt me vast. 
 
Marcus 1: 16-22 uit de Bijbel in gewone taal 
 
16Op een dag liep Jezus langs het Meer van Galilea. Daar zag hij twee broers: 
Simon en Andreas. Het waren vissers. Ze gooiden hun netten uit in het water. 
17Jezus zei tegen hen: ‘Kom, ga met mij mee. Ik zal jullie leren om mensen te 
vangen in plaats van vissen.’ 18Meteen lieten Simon en Andreas hun netten 
liggen, en ze gingen met Jezus mee. 
19Een eindje verder zag Jezus twee andere broers: Jakobus en Johannes. Hun 
vader heette Zebedeüs. Jakobus en Johannes zaten in hun boot netten te 
repareren. 20Toen Jezus hen riep, gingen ze met hem mee. Ze lieten hun vader 
met zijn arbeiders in de boot achter. 

21Jezus en zijn leerlingen gingen naar Kafarnaüm. Toen het sabbat was, gingen 
ze naar de synagoge. Daar gaf Jezus de mensen uitleg over God. 22De woorden 
van Jezus maakten diepe indruk. De mensen dachten: Hij spreekt als iemand 
met macht! Hij spreekt heel anders dan de wetsleraren. 
 
Marcus 8: 34-35 uit de Groot Nieuws Bijbel 
 

34Toen riep hij met zijn leerlingen ook de andere mensen bij zich en zei: ‘Wie mij 
wil volgen, moet zichzelf vergeten, zijn kruis dragen en mijn weg gaan. 35Want 
wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om mij 
en het evangelie, zal het redden. 
 



Preek, deel 1 
Lied: Houd vol - Opwekking 798  
Preek, deel 2 
Muzikale meditatie: Sovereign - Chris Tomlin 
Lied: Sprong in het diep – Matthijn Buwalda 
Kinderen en leiding komen terug uit de nevendienst 
 
Bloemengroet  
Gebedspunten 
Gebeden 
Kinderen kunnen uit de oppas worden gehaald om met ons de zegen te 
ontvangen 
Overige mededelingen, bijv. dat er na de dienst een after-party is 
Slotlied: Jezus Overwinnaar – Opwekking 832 
Zegen – staande 
Zegenlied – ook staande: Gods zegen voor jou – Sela 
 
Uitleidende muziek: Zegekroon – Opwekking 764 
 
 


