
 

Thema: 5 + 2 = voldoende?! 

We luisteren naar het verhaal uit Johannes 6: 4-15: 5 broden en 2 vissen zijn voor Jezus 
genoeg om een grote groep mensen te eten te geven. 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen 
begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het 
eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even 

iemand aan te spreken.  
 
Voorganger : ds. Peter van Ankeren 
Organist  : Robert van Eijl 
Lector  : Suzan Huibers    
KND  : Groep 1 t/m 8  
 

DIENST VAN VOORBEREIDING 
 

Voorbereidend orgelspel 
(10.00 uur, na het consistoriegebed gaan kerkenraad en predikant naar de kerkzaal) 
 

Lied van voorbereiding – Lied 289 Heer, het licht van uw liefde schittert 
 

Verstilling 
 

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst 
 

Aanvangspsalm: Psalm 122, vers 1 en 2 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
 

Bemoediging en groet 
 

Klein Gloria - Lied 195  
(niet in Advents- en Veertigdagentijd) 
 

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, AMEN 
 

Welkom en inleiding op de dienst 
 

Gebed van toenadering/ Kyriegebed 
 

Woord ten leven 
 

Antwoordlied: Hemelhoog 399, vers 1 en 2 Samen in de naam van Jezus 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de dienst van het Woord 
 

* Kindermoment 
Deze zondag staat Prediker 3 : 1-8 centraal. Voor alles in het leven is een eigen tijd. 



Prediker schrijft een gedicht over tegenstellingen in het leven van de mens. Hier is ook een liedje 

over geschreven door The Byrds. Dit is voor de oudere mensen in de dienst misschien bekend. Voor 

jullie kinderen niet, maar luister er maar eens naar. 

Lied : youtube filmpje Turn, turn, turn  The Byrds 

https://www.youtube.com/watch?v=W4ga_M5Zdn4 

(onder het naspel gaan de kinderen achter het licht aan naar de nevendienst) 
 

Schriftlezing(en) (NBV21) 

Psalm 122 
 
Lied 1000, vers 1, 2 en 5  Wij zagen hoe het spoor van God 
 

Johannes 6: 4-15 
 
Antwoordlied: Lied 383 Zeven was voldoende 

 

Verkondiging met thema: 5 + 2 = voldoende?! 
 
Tijdens verkondiging luisteren we via youtube naar Lied 392  
Wie kent de eenvoud van het breken 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HXl500PCe1w 
 

 
Muzikale meditatie  
 

Zingen: Lied 653, vers 1, 2 en 4 U kennen, uit en tot U leven 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

Pastorale mededelingen 
 

Gebeden ~ Danken over de gaven  
  Voorbede 

  Stil gebed 

  Onze Vader 
 

Mededelingen 
 

Slotlied – Lied 423 Nu wij uiteengaan 
 

Wegzending en Zegen 
(Gezongen Amen 1x) 
 

Uitleidend orgelspel 
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