
Orgelspel 

 
Welkom 

Aanvangslied - staande: Psalm 107: 1 en 3  
Stil gebed, bemoediging en groet: 
 

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de HEER 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V:    U hebt uw volk bevrijd uit het slavenhuis, 
A:   bevrijd nu ook ons van angst en pijn. 

V:    U willen wij danken met heel ons hart, 
A:   U zullen wij dienen met al onze kracht. 

V:   Overvloedig schenkt U uw gaven. 
A:   Wij loven en prijzen Uw naam! 

   Amen. 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: Exodus 12: 12-14 (door voorganger) 
 

12Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en Ik zal daar alle eerstgeborenen 
doden, zowel van de mensen als van het vee, en Ik zal alle Egyptische goden 

een afstraffing geven, want Ik ben de HEER. 13Maar jullie zal Ik voorbijgaan: aan 
het bloed zal Ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke 

plaag waarmee Ik Egypte straf, jullie niet treffen. 

14Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest 

ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende 
generaties moeten die dag vieren. 

 
Lied: Zingende gezegend 6: 1 en 3 (melodie Psalm 81) 

 
Handvol Israël,  

hopend op de morgen, 
in de heetste hel, 

achter bloed bewaard, 
voor de dood gespaard – 
God zal voor u zorgen! 

 
Pascha! Jong en oud 

viert het tot de morgen; 



wie de Heer vertrouwt 

weet in deze nacht 
dat de lente lacht: 

God zal voor u zorgen! 
 
Schriftlezing: Matteüs 26: 17-30 (door voorganger) 

 

17Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de 

leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt U dat wij voorbereidingen 
treffen zodat U het pesachmaal kunt eten?’ 18Hij gaf hun de opdracht om naar 

een zeker persoon in de stad te gaan en hem te zeggen: ‘De meester laat u 
weten: “Mijn tijd is nabij; Ik wil met mijn leerlingen bij u het pesachmaal 

gebruiken.”’ 19De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en 
bereidden het pesachmaal. 
20Toen de avond was gevallen, lag Hij samen met de twaalf aan voor de 
maaltijd. 21Onder het eten zei Hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal 

Mij uitleveren.’ 22Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze 
Hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 23Hij antwoordde: ‘Hij die tegelijk met Mij iets uit de 

schaal nam, die zal Mij uitleveren. 24De Mensenzoon zal heengaan zoals over 
Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon 

uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 

25Toen zei ook Judas, die Hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ 

Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’ 

26Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het 

brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn 
lichaam.’ 27En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker 

met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28dit is mijn bloed, het bloed van het 
verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29Ik zeg 

jullie: vanaf nu zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de 
dag dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn 

Vader.’ 30Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de 
Olijfberg. 

 
Lied: Lied 558: 1 en 4  

Overdenking 
Meditatief orgelspel 
 

Gebeden (het Onze Vader bidden we bij het avondmaal) 
 

Viering avondmaal: 



 

 
Bestemming avondmaalscollecte 

Voorganger en diaken brengen samen de avondmaalstafel in gereedheid 
 (lakens weghalen) 
 

Tafelgebed, met daarin (na de woorden: Met al die anderen zingen wij in 
blijdschap U toe) Lied 985: 1 (Heilig, heilig, heilig)… 

… vervolg Tafelgebed, besloten met het Onze Vader 
 

Uitdelingswoorden 
Lied: Lied 377: 1, 2, 4 en  

 
Vredegroet: we wensen elkaar de vrede van Christus 

Nodiging: Kom dan, want alle dingen zijn gereed… 
 

Lopende viering : 
Dankzegging 

 
Opmaat naar Goede Vrijdag: Matteüs 26: 31-35 (door voorganger) 

 

31Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, 

want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn 
kudde zullen uiteengedreven worden.” 32Maar nadat Ik uit de dood ben 

opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33Petrus zei daarop tegen Hem: 
‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’ 34Jezus antwoordde hem: ‘Ik 

verzeker je: deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal 
verloochenen.’ 35Petrus zei: ‘Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal 

ik U nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. 
 

Slotlied – staande: Lied 556: 3 en  
We verlaten de kerk in stilte (zegen klinkt weer aan het eind van de viering op 

Stille Zaterdag) 
 

 
 


