
Goede Vrijdag 2024 
 

Het geheim van Pasen 

Op de avond van Goede Vrijdag lezen we het lijdensverhaal van Jezus, onze Heer, uit 

Johannes 18 en 19. De teksten worden afgewisseld met muziek, deels door de gemeente 

gezongen, deels door Creative. Er zal geen overdenking zijn. We laten de teksten van het 

Johannes-evangelie en de muziek op ons inwerken. Het lijden en de duisternis staan op deze 

avond centraal. De paaskaars wordt gedoofd en we verlaten aan het eind van de dienst in stilte 

de kerk. Maar we mogen ook weten dat dit niet het einde is. We zijn op weg naar het licht van 

Pasen, het geheim van Pasen. 

 
Stilte 

 
Creative zingt: Via Dolorosa (Sela) 

 
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag 

Verdrongen zich de mensen in de straat 

Daar staarden ze Hem na 

De man die sterven moest op Golgotha 

 

Langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensweg 

Ging de Christus onze Koning als een lam 

Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart is Hij gegaan 

 

Langs de Via Dolorosa heel de weg naar Golgotha 

Er kwam bloed uit al zijn wonden uit de striemen op Zijn rug 

Uit de kroon van doornen om Zijn hoofd geklemd 

En Hij droeg met elke stap 

De hoon van hen die schreeuwden &quot Kruisigt Hem &quot 

 

Langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensweg 

Ging de Christus onze Koning als een lam 

Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart is Hij gegaan 

 

Langs de Via Dolorosa heel de weg naar Golgotha 

Zijn kruis werd een troon 

Zijn bloed wast ons schoon 

En het stroomt door het hart van Jeruzalem 

 



Langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensweg 

Ging de Christus onze Koning als een lam 

Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart is Hij gegaan 

Langs de Via Dolorosa heel de weg naar Golgotha 

 

 
Inleiding op Goede Vrijdag 

 
Gebed 

 
Zingen: Psalm 22, vers 1 en 12 
 

Lezing: Johannes 18: 1-11 
 

Zingen: Lied 561 O Liefde, die verborgen zijt 
 
Lezing: Johannes 18: 12-27 

 
Zingen: Lied 587, vers 1, 2 en 3 Licht voor de wereld 

 

Lezing: Johannes 18: 28-40 
 

Creative zingt: Agnus Dei (Sela) 
 
Lam van God, 

dat de zonde der wereld draagt. 

Heer, ontferm U over ons. 

  

Lam van God, 

dat de zonde der wereld draagt. 

Heer, geef vrede overal. 

 

Lezing: Johannes 19: 1-16a 
 
Zingen: Lied 575, vers 1, 2 en 6 Jezus, leven van ons 

leven 

 



Lezing: Johannes 19: 16b-27 
 

Zingen: Lied 587, vers 5 en 6 Jezus gekruisigd, met ontzag 

en deernis 

 

Lezing: Johannes 19: 28-30 
 

Paaskaars wordt gedoofd 
 

Stilte 
 
Creative: Zo lief had God de Vader ons (Sela) 

 
Zo lief had God de Vader ons, 

dat Hij zijn eigen Zoon zond 

tot heil van ons gebroken hart, 

omdat Hij ons zo kostbaar vond. 

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 

toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 

toch is het Jezus' bloed dat ons 

weer dicht in zijn nabijheid bracht. 

  

O zie de mens daar aan het kruis, 

met al mijn schuld beladen; 

beschaamd hoor ik mijn eigen stem 

Hem loochenen en smaden. 

Het was mijn zonde die Hij droeg, 

totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; 

zijn laatste adem bracht mij hoop, 

zijn sterven werd mijn levenskracht. 

 

Ik roem niet meer in eigen kracht, 

in gaven, in wat wijsheid is; 

ik roem alleen nog in de Heer, 

zijn dood en zijn verrijzenis. 

Hoe zou ik delen in zijn loon, 

de zege die Hij heeft behaald? 

Maar dit weet ik met heel mijn hart: 

zijn offer heeft mijn schuld betaald. 



 
Gebeden 

 
Gedicht: Wie heeft Hij dan? 

 
Christus heeft geen andere handen 

dan onze handen 

om vandaag zijn werk te doen. 

 

Hij heeft geen andere voeten 

dan onze voeten 

om de mens te geleiden op zijn weg. 

 

Hij heeft geen andere mond 

dan onze mond om de mens te verhalen 

hoe Hij stierf en weer verrees. 

 

Hij heeft geen andere hulp 

dan onze hulp om de mens nader 

tot Hem te brengen. 

 

Maar als onze handen nu eens 

drukker zijn met ander werk 

dan met het zijne? 

Wie heeft Hij dan... 

... om over zijn liefde te vertellen? 

... om zijn Licht te verspreiden? 

... om Hem te loven voor 

wat Hij voor ons heeft gedaan? 

 

Wie? 

 



Zingen: Lied 590 Nu valt de nacht 

 

 

 

                    In stilte verlaten we de kerk 
 

 

 


