Bethlehem

Wij lezen in de dienst Handelingen 9:1-22.

Stel je eens voor dat je Ananias bent.

Je bent ouderling en je krijgt een droom waarin God je opdraagt naar een hotelkamer in Dordrecht
te gaan. Daar wacht een berouwvolle grote crimineel, verlangend naar een zegen.

Of is dat niet de juiste vergelijking?

Saulus in Handelingen 9 was immers geen crimineel, maar eerder een fanaticus —iemand die zich
met hart en ziel inzette voor wat hij als het enige ware geloof beschouwde.

En jij? Jij bent een van de mensen die hij tot voor kort nog vervolgde.

Durf je die stap te zetten?

Kun je het verdragen dat deze vervolger van christenen nu ineens door de Heer wordt uitgekozen?

Voorganger Ley Bodden
Organist : Robert van Eijl
Lector : Marieke Lous
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Lied 1010

Geef vrede, Heer, geef vrede

1

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,

o red ons sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
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Psalm 27vers 1 & 2

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!

1

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de Heer die mij behouden zal!

Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeVv'

Hem dagelijks te loven met gezangen,

te wonen in zijn huis zo lang ik leef!

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is

zijn licht, verlichtende de duisternis.

Lied 195
Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid,
Amen

Lied Opwekking 781

Jezus redt

1

Hoor de hartslag van de hemel
Jezus redt Jezus redt

Hoor de adem van genade
Jezus redt Jezus redt

Heel de hemel zingt tot eer

Van de nieuwgeboren Heer

En haar lied klinkt telkens luider
Jezus redt

Voor wie nederig van hart is
Jezus redt Jezus redt
Wijzen knielen en aanbidden

Jezus redt Jezus redt
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Heel de hemel bruist en zingt
God verdrijft de duisternis

Hij brengt licht en eeuwig leven
Jezus redt

Hij deelt zelf in onze tranen
Jezus redt Jezus redt

En Hij stierf voor onze zonden
Jezus redt Jezus redt

Onbetaalbaar zijn genade
Jezus redt Jezus redt

Maak Hem groot om al zijn daden

Jezus redt Jezus redt
Overwinnend voor altijd
Draagt Hij ons door elke strijd
Gods verlosten zingen samen
Jezus redt

Overwinnend voor altijd
Draagt Hij ons door elke strijd
Gods verlosten zingen samen
Jezus redt

Jezus redt

Jezus redt
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Kinderlied.

Handelingen 9:1-22 (NBV21)

1
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21

Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de
hogepriester

met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, op-
dat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, ge-
vangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem.

Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit
de hemel.

Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je
Mij?’

Hij vroeg: ‘Wie bent U, Heer?’ Het antwoord was: ‘lk ben Jezus, die jij vervolgt.

Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’

De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar
zagen niemand.

Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen
pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus.

Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.

In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem:
‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’

Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand
uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden,

en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de han-
den oplegt om hem weer te laten zien.’

Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het
kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan.

Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aan-
roept in de boeien te slaan.’

Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat Ik gekozen heb om mijn naam uit te dra-
gen onder de volken en hun heersers en onder de Israélieten.

Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijJden omwille van mijn naam.’

Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul,
broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hier-
heen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’
Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet
zich dopen,

en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen
in Damascus

en ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is.

Allen die hem hoorden waren stomverbaasd en vroegen: ‘Dat is toch de man die in Jeruzalem
iedereen naar het leven stond die de naam van Jezus aanroept? En hij is toch hierheen geko-
men om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hogepriesters?’
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22

Saulus’ optreden werd echter steeds krachtiger, en hij bracht de in Damascus wonende Joden
in verwarring door aan te tonen dat Jezus de messias is.

Lied 189

Daar gaat Saulus

1

Daar gaat Saulus hoog te paard
met een brief en met een zwaard.
Hij wil mensen op gaan jagen

die de naam van Jezus dragen.
Plotseling een bliksemschicht:
Saulus valt op zijn gezicht.

Hij ziet niets meer, wat een strop.
Ananias zoekt hem op.

Saulus’ ogen gaan weer open,

op de weg kan hij weer lopen.
Paulus op het goede pad

is het mensenvangen zat.

Wie hij opzoekt krijgt een brief
groet van Paulus, alsjeblieft.

In de bijbel kun je lezen

hoe hij raad en troost wil geven
Paulus die is omgekeerd

heeft ons Jezus’ weg geleerd.

Marcus 10:47-52

47

48

49

50
51

52

Toen hij hoorde dat Jezus van Nazaret voorbijkwam, begon hij luidkeels te roepen: ‘Zoon van
David, Jezus, heb medelijden met mij!’

De omstanders berispten hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde
des te harder: “Zoon van David, heb medelijden met mij!’

Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.” Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed,
sta op, Hij roept u.’

Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus.

Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik
kan zien.’

Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.” En meteen kon hij zien en hij volgde
Hem op zijn weg.

Lied 182

Blinde man, ga voort gij

1

Blinde man, ga voort gij,
blinde man, ga weg.

Schreeuw niet: Here, hoor mij!
Blinde man, ga voort gij,

zwijg toch, waarom stoort gij
Jezus op zijn weg?
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2 Blinde man, houd moed nu,
Jezus staat al stil.
Blinde man, Hij roept u,
blinde man, houd moed nu,
spring maar op en spoed u,
hoor naar wat Hij wil.

3 ‘Zoon van David, wilt Gij
dat ik U mag zien?
Alle kwalen heelt Gij,
alle honger stilt Gij.
Vraagt Gij mij: wat wilt gij?
Heer, dat ik mag zien!’

4 Blinde man, vertrouw nu
op wat Hij u zegt:
uw geloof behoudt u,
wie gelooft, aanschouwt nu!
Blinde man, vertrouw nu,
volg Hem op zijn weg.

Wie gun je het?

Psalm67avers1,2 & 3

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.

1 Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.

2 Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht.
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.

3 Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.
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Kinderen komen terug uit de nevendienst.
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DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen
Gebeden ~ danken — voorbede - stil gebed — Onze Vader

Collecte
In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel, de Weekbrief of de Website.

Mededelingen

Slotlied

Voor zover mogelijk gaan we staan.
Kinderen kunnen worden opgehaald uit de opvang.

Lied 472 (HH)

Ga nu heen in vrede
1 Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar
Wat wij hier beleden samen met elkaar
Aan uw daag'lijks leven
Uw gezin uw werk
Wilt u daaraan geven
Dan bent u Gods kerk
Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar

2 Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar
Wat wij hier beleden samen met elkaar
Neem van hieruit vrede
Vrede mee naar huis
Dan is vanaf heden
Christus bij u thuis
Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar

Wegzending en zegen
Amen (gezongen)

Uitleidende muziek
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