Bethlehem

In deze jeugddienst lezen we wat Jezus zegt over het einde van de tijd.

Lucas 21:5-11 en Lucas 21:25-28 (BGT).

Hij vertelt over rampen en moeilijke tijden. Dat kan best eng klinken en misschien voel je je er wel
angstig door.

Maar Jezus zegt ook dat Hij terugkomt. Is dat iets goeds, of maakt dat ons ook bang?

Willen we eigenlijk wel dat Jezus terugkomt?

Durf jij te geloven dat Hij echt zal terugkomen? En hoe voel je je daarbij?

Voorganger : Ley Bodden
Muziek . Jeugddienstband
Lectoren : BrittenTijn

Jeugddienstcommissie
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Ik zal er zijn (Sela)

1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar ge-
heim.

Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn.

3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs
mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
Refrein:

Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn,

Psalm 42/43: Hoop op God (Psalmen voor nu)

1 Als een hert dat naar het water

van een frisse beek verlangt

heb ik dorst naar u, o God.

Ik heb dorst naar God, de levende God.
Wanneer mag ik komen en God zien?

3 Hieraan dwing ik mij te denken,
dit houd ik mezelf steeds voor:
hoe ik ging naar 't huis van God:
blijde muziek, een godgewijd lied,
en een massa volk in feestgewoel.
refrein:
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2 Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

4 O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn
Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of
pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein:

Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn,

Slot:

uw naam is Ik ben, en ik zal er zijn.

2 O mijn tong is zout van tranen

die ik huil bij dag en nacht,

want ze zeuren met hun vraag

iedere dag, het bonkt in mijn hoofd:
Waar is nou die God waar jij op wacht?

4 God, ik blijf maar moed verliezen,
houd mezelf weer beelden voor:

de vallei van de Jordaan;

Hermon, de berg, en heuvels vol groen:
zie die frisse beekjes daar ontstaan!



Wat ben je neerslachtig, mijn hart,

en wat sla je onrustig in mij...

Hoop op God, want weer zal ik Hem loven
Hij is de Heer, Hij maakt vrij.

5 Het geweld van heel veel water

beukt op heel veel water in.

Heel de donder van uw vloed

raast om mij heen, o God, help me toch,
zie hoe ik verdrink daar binnenin.

refrein:

Wat ben je neerslachtig, mijn hart,

en wat sla je onrustig in mij...

Hoop op God, want weer zal ik Hem loven
Hij is de Heer, Hij maakt vrij.

7 Doodssteek van mijn tegenstanders:
sarren met mijn eigen kracht.

Want ze zeuren met hun vraag.

iedere dag, het bonkt in mijn hoofd:
Waar is nou die God waar jij op wacht?
refrein:

Wat ben je neerslachtig, mijn hart,

en wat sla je onrustig in mij...

Hoop op God, want weer zal ik Hem loven
Hij is de Heer, Hij maakt vrij.

9 Stuur uw licht, God, en uw waarheid,
breng mij naar uw heilig huis.

Laat mij naar uw altaar gaan

en dan naar u, daar waar ik voor u
jubelend mijn lied zing, God, mijn God!
refrein:

Wat ben je neerslachtig, mijn hart,

en wat sla je onrustig in mij...

Hoop op God, want weer zal ik Hem loven
Hij is de Heer, Hij maakt vrij.
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6 Overdag is God de trouwe,

's nachts omringt mij nog Zijn lied.
Ik vraag Hem, mijn God en rots:
ziet u mij niet? God, kijk toch hoe ik
stuk ga aan hun haat en hun spot.

8 Doe mij recht, God, voer mijn rechtszaak,
red mij van dit leugenvolk,

geef een vluchtweg naar u toe.

Jaagt u mij weg? God, kijk toch hoe ik

stuk ga aan hun haat en aan hun spot.



Vaste hoop (Opwekking 843)

1 Diep was de kloof die mij van U scheidde.
Hoog was de bergtop, boven mijn kracht.

Ik keek vertwijfeld op naar de hemel

en sprak uw naam uit in de nacht.

Toen brak uw liefde dwars door het donker,
dreef elke schaduw uit mijn hart.

Het eind is zeker: U heeft gewonnen.

Jezus, U mijn vaste hoop.

Refrein

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Hallelujal Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.

U brengt redding, U alleen!

Jezus, U mijn vaste hoop.

Slotrefrein:

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.

U brengt redding. U alleen!

Jezus, U mijn vaste hoop.

Jezus, U mijn vaste hoop.

Levende Heer, mijn vaste hoop!
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2 Wie kon op zoveel genade hopen?
Wie peilt uw liefde, betoond aan mij?
U daalde af, Heer, vanuit de hemel;

U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn.
U werd gekruisigd; ik ben vergeven.
De Koning zelf noemt mij zijn kind.

Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.
Jezus, U mijn vaste hoop.

Brug

Vroeg in de morgen werd het bezegeld:
uw dode lichaam werd opgewekt.

Het graf is open, de Leeuw verrezen;
nu is de dood ook mijn eind niet meer.
Jezus, U bent de hoogste Heer!



Kinderlied:
Who is the king of the jungle?

1 Who's the King of the jungle? (oeh, oeh!)
Who's the King of the sea? (blub, blub)
Who's the King of the universe

and who's the King of me?

Well, I say:

JES, U,S, Yes!

He's the King of me!

He's the King of the universe jungle and the
sea!

(blub, blub)

2 Wie's de Heer van de jungle (oeh, oeh!)
Wie's de Heer van de zee? (blub, blub)
Wie's de Heer van het groot heelal?

en wie's de Heer van mij?

Ja, ik zeg: JEZUS, Ja!

Hij's de Heer van mij!

Hij's de Heer van het groot heelal,

de jungle en de zee! (blub, blub)

- Vraag 1: Als Jezus terugkomt verschijnt hij op de wolken?

- Vraag 2: In de Bijbel staat wanneer Jezus terugkomt?

- Vraag 3: Als Jezus terugkomt, zal er overal vrede zijn?

- Vraag 4: Durf jij te verwachten dat Jezus terugkomt?

Lucas 21:5-11 (BGT)

5

10
11

Een paar mensen stonden te praten over de tempel. Ze zeiden: ‘Wat een prachtig gebouw.

En wat is het mooi versierd met prachtige stenen en geschenken voor God.’

Toen zei Jezus:

‘Bekijk de tempel maar goed. Want hij zal helemaal worden afgebroken, steen voor steen.’
De leerlingen vroegen: ‘Meester, wanneer gaat dat allemaal gebeuren? Aan welk teken zul-
len we zien dat het zover is?’

Jezus zei: ‘Pas op! Laat je niet bedriegen. Want er zullen veel mensen komen die mijn naam
gebruiken. Ze zullen zeggen dat ze de messias zijn en dat het einde gekomen is. Maar jullie
moeten die mensen niet geloven.

Als jullie horen dat er oorlog is of een opstand, moet je niet bang zijn. Want dat moet alle-
maal gebeuren, maar het is nog niet het einde.

Eerst zullen alle volken en landen oorlog tegen elkaar voeren.

Overal zullen rampen gebeuren. Er zullen grote aardbevingen komen, en ziektes en hon-
gersnood. En aan de hemel zullen verschrikkelijke dingen te zien zijn.
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Heer ik kom tot U (houd mij vast) (Opwekking 488)

1 Heer ik kom tot U,

neem mij hart, verander mij.

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want, Heer ik heb ontdekt

dat, als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door
uw Geest en de kracht van uw liefde.

Lucas 21:25-28 (BGT)

2 Heer kom dichterbij,

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

en Heer leer mij uw wil

zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw
Geest en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door
uw Geest en de kracht van uw liefde.

25-26 Er zullen vreemde dingen gebeuren met de zon, de maan en de sterren. Alle planeten zullen
heen en weer schudden. Overal op aarde zullen mensen in paniek raken door de zee, die
buldert met zijn hoge golven. Mensen zullen sterven van angst. Zo bang zijn ze voor wat er

met de wereld gaat gebeuren.

27 Dan komt de Mensenzoon. ledereen zal hem zien komen op de wolken. Hij komt als een

machtige en schitterende koning.

28 Wees vol goede moed en vertrouwen als die dingen gebeuren. Want dan is het moment van

jullie bevrijding dichtbij.’

Durf jij te verwachten dat Jezus terugkomt?

1 Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstild

door de klank van Uw stem.

Alles buigt voor Koning Jezus.

3 De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht,

waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

4 De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel

2 U bent de held die voor ons strijdt.

U baant de weg van overwinning.

Elke vijand viucht,

ieder bolwerk valt neer.

Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein:

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht

ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

Brug:
(2x)
Naam boven alle namen

1/8



weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, hoogste Heer

Vervolg verkondiging
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Naam boven alle namen

Naam boven alle namen...

(1x)

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

Naam boven alle namen...



Toekomst vol van hoop (Sela)

1 In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

3 U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.
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2 Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

4 U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.



Danken:

voorbede

stil gebed

Onze Vader (zingen opw 436)
1 Onze Vader in de hemel,

heilig is uw Naam.

Laat uw Koninkrijk spoedig komen.

Laat uw wil worden gedaan

in de hemel, zo ook hier op aard’;
Onze Vader in de hemel,

heilig is uw Naam.

Laat uw Koninkrijk spoedig komen.

Laat uw wil worden gedaan

in de hemel, zo ook hier op aard’;
Refrein:

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid;

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid.

3 En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Refrein:

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid;

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

Amen. Amen.
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2 Onze Vader in de hemel,
geef ons daag'lijks brood.

En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen:

Hun vergeven die ons iets schuldig zijn;
Refrein:

want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid;

want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.



Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416)

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
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2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.



