Bethlehem

We gedenken met liefde en respect de overledenen van het afgelopen jaar. Hun namen worden ge-
noemd als teken dat zij een blijvende plek in ons hart hebben en omdat zij waardevol voor ons
blijven, ook nu zij er niet meer zijn. Voor ieder van hen steken we een kaars aan, een symbool
van onze verbondenheid die blijft bestaan door Christus, het licht dat in onze donkere momen-
ten helder straalt. Passende liederen en muziek vullen de ruimte, zodat we samen troost kun-
nen vinden. We staan ook stil bij de woorden van Psalm 90, die ons bemoediging en kracht
mogen geven, zelfs wanneer het leven zwaar aanvoelt, de hoop soms vervaagt, en verdriet ons
dreigt te overmannen.

Voorganger Ds. Bert Ridder en Ley Bodden
Organist : Erik van der Klooster
Lector :
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Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

2 Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren.

8 Zij zullen vruchten dragen
voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom,
tot in hun grijze dagen.
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Welsprekend is hun leven;
God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods,

zijn recht is hoog verheven.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid,
Amen

1 Wij moeten Gode zingen, halleluja,
om alle goede dingen, halleluja,
al zijn wij vreemdelingen, in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen, halleluja.

2 Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest.

3 Al leeft uw volk verschoven, kyrieleison,
in 't land van vuur en oven, in 't land van Babylon,
al is de hemel boven, voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven met stem en fluit en trom.

4 De lier hing aan de wilgen, misericordia,
God zal ons niet verdelgen, aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen, halleluja,
zoals het was voor dezen in Galilea.

5 Wij moeten Gode zingen, halleluja,
de Heer van alle dingen, die leeft in gloria,
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met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen, halleluja.
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Refrein:
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

1 Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.

Refrein

2 Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.

Refrein

5 Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.

Refrein

6 Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.

Refrein

1 Een gebed van Mozes, de godsman.

Heer, U bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
2 Nog voor de bergen waren geboren,
voor U aarde en land had gebaard —
U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

3 U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’
4 Duizend jaar zijn in uw ogen

als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

5 U vaagt ons weg als slaap
in de morgen, als opschietend gras

6 dat ontkiemt in de morgen en opschiet,
en ’s avonds verwelkt en verdort.

7 Wij komen om door uw toorn,
door uw woede bezwijken wij.
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10

11

12

13

14

15

16

17

U hebt onze zonden véér u geleid,

onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat.
Al onze dagen gaan heen door uw woede,

wij beéindigen onze jaren in een zucht.
Zeventig jaar duren onze dagen,

of tachtig als wij sterk zijn.

Het beste daarvan is moeite en leed,

het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.

Wie kent de kracht van uw toorn,

wie vreest oprecht uw woede?

Leer ons zo onze dagen te tellen

dat wijsheid ons hart vervult.

Keer u tot ons, HEER — hoe lang nog?

Ontferm u over uw dienaren.

Vervul ons in de morgen met uw liefde,

laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.

Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat U ons kwelde,

de jaren dat wij ellende doorstonden.
Toon uw daden aan uw dienaren,

maak uw glorie bekend aan hun kinderen.
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,

het werk van onze handen, bevestig dat.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,

o red ons sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
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de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Vrede in het hart

1 Veilig in Jezus’ armen,
Veilig aan Jezus’ hart;
Daar in Zijn teer erbarmen,
Daar rust mijn ziel van smart;
Hoor! ‘'t is het lied der eng’len,
Zingend van liefd’ en vreg,
Ruischend uit ’s hemels zalen,
Over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
Veilig aan Jezus’ hart;
Daar in Zijn teer erbarmen,
Daar rust mijn ziel van smart.

2 Veilig in Jezus’ armen,
Vrij bij mijn Heer en Borg;
Vrij van 't gevlei der wereld,
Vrij van verdriet en zorg;
Vrij van de vrees en twijfel,
Vrij van der zonden kracht;
Nog slechts een weinig lijden,
Nog slechts een korten nacht.
Veilig in Jezus’ armen,
Vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van 't gevlei der wereld,
Vrij van verdriet en zorg.
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we noemen de namen van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen,

daarna een instrumentaal intermezzo.

vervolg noemen namen

ook gedenken we hen van wie we de namen in ons hart meedragen en hen die naamloos ge-
storven zijn.

na een moment van stilte zingen we staande:

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,

rest er niets meer dan te zingen,
Heer', dan is uw pleit beslecht.

Roep de doden tot getuigen

dat Gij van oudsher regeert,

roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,

richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

Als de graven openbreken

en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken

en uw hofstad in te gaan:

Heer', laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.
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DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen
Gebeden ~ danken — voorbede - stil gebed - Onze Vader

Collecte
In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel, de Weekbrief of de Website.

Mededelingen

Slotlied

Voor zover mogelijk gaan we staan.
Kinderen kunnen worden opgehaald uit de opvang.

Lied 415:1en 2

1 Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Wegzending en zegen

Gezongen amen:

Lied 415: 3

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Uitleidende muziek
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