Liturgie Bethlehemkerk zondag 11 augustus 2024

Thema : “Jezus, onze lotgenoot “.
We denken na over de vraag : “Waar is God ?

Waar is God in deze wereld, waar is God als je het moeilijk hebt ?
Wellicht kunnen we beter met deze vragen omgaan n.a.v. de twee bijbelgedeelten
van deze morgen.

Dienst van voorbereiding :

Voorbereidend orgelspel
Lied van voorbereiding :

Lied905:1,2en4

1 Wie zich door God alleen
laat leiden,

enkel van Hem zijn heil ver-
wacht,

weet Hem nabij, ook in de
tijden

die dreigend zwart zijn als
de nacht.

Want wie op God alleen
vertrouwt,

heeft nooit op zand zijn
huis gebouwd.

2 Wat is de winst als ik vol
zorgen

mijn lot met ach en wee
beklaag?

Vind ik er baat bij elke
morgen

de dag te zien als nieuwe
plaag?

Want ons verdriet en onze
nood

worden door klagen maar
vergroot.

NLB.905 vers 4

4 Zing maar en bid en ga
Gods wegen,

doe wat uw hand vindt om
te doen.

Weet dat de hemel zelf u
zegent,

u brengt naar weiden fris en
groen.

Wie zich op God alleen
verlaat,

weet dat Hij altijd met ons
gaat.

Verstilling

Overdracht aan voorganger door ouderling van dienst

Aanvangspsalm :

Psalm27:1en7

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en
Here!

Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij de-
ren,

in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

7 O als ik niet met opgeheven hoofde

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid
schraagt,

wacht op de Heer en houd u onversaagd.

Bemoediging en groet
Klein Gloria : Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne,

nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.




Welkom en inleiding op de dienst
Gebed van toenadering
Aanmoediging tot leven .
Antwoordlied :

Lied 645:1,2,4en 6

Zing ten hemel toe,
juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan

als een vuur vooraan
levenden en doden!

2 Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer

in het doodsgebied,
deed de dood te niet
in de nieuwe morgen.

4 Maatslag der natuur,
kringloop der getijden,
luistert naar het uur
dat zijn liefde slaat,

Hij kwam ons te baat,
Hij zal ons bevrijden!

6 Daarom, zing Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Wordt zijn lof niet moe!
God is opgestaan

om de hand te slaan

aan de oude vijand.

Dienst van het Woord

Gebed bij de dienst van het Woord
Kindernevendienst/Kinderlied

Schriftlezingen :
Zingen : Psalm 22 : 1

Psalm 22 : 1tm.3/ 23 tm. 27

en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,

Hoe blijft Gij zwijgen?

in klacht op klacht.

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen

bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten

Marcus 15 : 33 tm. 39
Antwoordlied : Lied909:1en 3

1 Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.

'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.

In nood is mij zijn trouw nabij.

Ja Hij, de Heer der Heren,

blijft eeuwig wijs regeren.

3 Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.

Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven -

als God mij leidt kan ik de tijd

van duisternis verdragen:

ik zal zijn licht zien dagen.

Verkondiging met thema : “Jezus, onze lotgenoot “

Muzikale meditatie

Zingen : Lied913:1en?2




1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in uw hemel kom!

Dienst van gaven en gebeden
— Pastorale mededelingen
— Gebeden

— Mededelingen ( 0.a. Collectedoelen ) .

— Slotlied : Lied 885

Vader.

Refrein
Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer

uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

iedere morgen aan mij weer betoond.Al
wat ik nodig had hebt Gij gegeven,groot is

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van
zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de
toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein

Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

— Wegzending en zegen .

Huib van der Leeden .




