
 1 

Kerstgezinsdienst liturgie: 

 

Door Robert op piano wat kerst medleys spelen bij binnenkomst kinderen  
 
Hand aan dominee geven door Amy  
 
Dominee start de dienst met  
Welkom 
De kaarsen worden aangestoken & gedicht wordt voorgedragen door Anna en Esmee 
 

Staande: Komt allen tezamen – samenzang (couplet 1 en 2) 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de Vorst der eng’;len, hier geboren, 
komt laten wij aanbidden, 
die koning. 
  
De hemelse eng’len, 
riepen eens de herders, 
weg van de kudde naar ‘t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden. 
Komt, laten wij aanbidden, 
die koning. 

 

Bemoediging 
Groet 
Gebed 
 
Midden in de winternacht – samenzang 

Midden in de winternacht ging de hemel open 
Die ons heil der wereld bracht antwoord op ons hopen 
Elke vogel zingt zijn lied herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan blaast de fluiten aan 
Laat de bel laat de trom laat de beltrom horen 
Christus is geboren 
 
Vrede was er overal wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal en zij speelden samen 
Elke vogel zingt zijn lied herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan blaast de fluiten aan 
Laat de bel laat de trom laat de beltrom horen 
Christus is geboren 
Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien alle bomen 
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen 
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Elke vogel zingt zijn lied herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan blaast de fluiten aan 
Laat de bel laat de trom laat de beltrom horen 
Christus is geboren 
 

Vervolg een piep klein kerstfeest 

Pietje : Ietje, kijk uit! ….   Wees voorzichtig! Straks word je nog overrreden! 
Ietje : (springt achteruit en kijkt met grote ogen rond) Ik heb Bethlehem nog nooit zo druk gezien! 
Overal mensen, karren die rollen, koeien die loeien, ezels die trekken. En kamelen… wist je dat 
kamelen spugen? ( doet een stapje opzij) Wat gebeurd er allemaal Pietje? 
Pietje : kom maar mee, ik zal het je laten zien. 
(pakken elkaars hand en rennen / lopen naar de andere kant 
Pietje : het is tijd om alle mensen te tellen. ZE moeten allemaal naar hun thuisstad gaan om hun 
naam in het grote boek te zetten. 
(Ietje kijkt om zich heen) 
 

Liedje Zeg eens herder, waar kom jij vandaag – door kinderkoor 

1. Zeg eens herder, waar kom jij vandaan? 
Ik heb eens gekeken in een oude stal, 
Daar zag ik een wonder, dat’k vertellen zal. 
 
2. Zeg eens herder, wat heb jij gezien? 
‘k Zag er een os en ezel bij een voederbak, 
‘t Was er koud en donker; tocht kwam door het dak. 
 
3. Zeg eens herder, zag jij daar nog meer? 
Ja, ik zag een kindje, huilend van kou, 
en daarbij stond Jozef, die ‘t warmen zou. 
 
4. Zeg eens herder, zag je soms nog meer? 
‘k Zag toen dat Maria ‘t kind in de armen nam, 
Os en ezel keken, ook een heel klein lam. 
 
5. Zeg eens herder, is het lief een mooi? 
Mooier dan het zonlicht, mooier dan de maan, 
Mooier dan de hemel waar de sterren staan. 
 
6. Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd? 
Ja, het vraagt om liefde; schatten vraagt het geen, 
Laten wij dan allen gaan tot Hem alleen. 

 

Hoor de engelen zingen d'eer – samenzang couplet 1 & 2 

Hoor de engelen zingen d&#39;eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 
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zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer! 
  
Hij, die heerst op ‘s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer! 

 

Vervolg een piep klein kerstfeest 

Pietje: dit is een belangrijke dag voor Bethlehem. 
Stem ezel: Het is inderdaad een belangrijke dag. ( Pietje en Ietje draaien zich om en zien de neus 
van een ezel) 
Pietje: Wauw! Wat ben jij groot! Ik heb nog nooit binnen in de neus van een ezel gekeken! (gluurt 
in de neus) 
Ietje : Jakkiebah! Wie ben jij? 
Stem ezel : ik ben Daniel. Ik kom uit een stad hier ver vandaan. 
Pietje: ben je hier om geteld te worden? 
Stem ezel : nee (zegt hij langzaam) Ik ben hier voor de koning. 
Pietje : Koning? 
Stem ezel : hebben jullie het niet gehoord dan? De koning komt naar Bethlehem. 
Ietje: Maar Bethlehem is een piepklein stadje. Waarom zou hier een koning komen? 
Stem ezel : Deze koning is bijzonder. Hij komt voor iedereen, groot en klein. 
Pietje : zoals wij? 
Stem ezel : zoals jullie, zelfs zo klein 
 

Liedje Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht – samenzang couplet 1 & 2 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht 
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’ 
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn 
 
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft of ook bijna niet 
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn 
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn 
 

Vervolg een piep klein kerstfeest 

Ietje: (draait zich om) Pietje dat moeten we aan onze vrienden vertellen. 
Pietje : (draait zich ook om ) Ja, ja, zij willen die koning vast ook zien! 
(Ietje en Pietje lopen weer naar de andere kant) 
Pietje: (zet de handen aan de mond en piept) goed kom allemaal bij elkaar, we moeten praten. 
(Pietje en Ietje kijken elkaar aan, trekken schouders op, er gebeurd niks) 
Ietje ; we hebben groot nieuws! 
(weer geen reactie) 
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(Ietje draait zich om naar Harrie de Haan) kan jij ons helpen? 
Stem haan : Tuurlijk!! Ik grijp elke kans aan om wat herrie te maken. 
KUKELEKU!!! 
( Ietje en Pietje knikken blij naar elkaar) 
Stem geit: zeg stop daarmee! Ik probeer een dutje te doen. 
Ietje : Pietje en ik hebben groot nieuws! 
Stem geit: Jullie gaan verhuizen? 
Stem Merrie : Grumpie doe eens aardig. Pietje en Ietje ik ben reuze benieuwd. 
Pietje: Er komt een koning naar Bethlehem. Naar ons! 
(stilte) 
Stem haan : Een koning naar Bethlehem? Dat kan helemaal niet! 
( dierengeluiden, snuiven, blaten, hinniken, loeien) 
 

Filmpje! 

Stem schapen : (filmpje) koningen gaan naar belangrijke plaatsen. 

Stem geit : en naar belangrijke mensen. Niet naar plaatsen zoals Bethlehem of muisjes als jullie.  
Stem merrie : Pietje en Ietje, ik ben bang dat deze plek te gewoon is voor een koning. Er is geen 
enkele koning die om ons geeft. 
Pietje : (kijkt naar Ietje) Tja… Ietje en ik gaan toch de koning zoeken. 
Stem geit : Veel succes ermee (grinnikend) 
Ietje: (heel enthousiast) De koning zien! De koning zien! 
(rent rond) Pietje waar zou hij zijn? 
Pietje: (denkt even na) Nou laten naar de plek gaan waar de belangrijke mensen zijn. Naar de 
stadspoort. 
Ietje: (kijkt naar boven en ziet een wijze uil zitten) Meneer uil, we hebben gehoord dat er een 
koning naar Bethlehem komt. Hebt u hem gezien? 
Stem uil : Een koning in het piepkleine Bethlehem? Die vind je hier niet. 
(Ietje en Pietje kijken sip en lopen weg) 
Pietje: Ik weet het! Laten we naar de plek toegaan waar de kamelen wonen. Koningen rijden op 
kamelen toch? 
Pietje: Mevrouw kameel, we zijn op zoek naar een koning. Hebt u hem gezien? 
Stem kameel: Malle muis! Ik heb in mijn tijd heel wat rijke en belangrijke mensen gedragen, maar 
ik kan jullie verzekeren dat ze niet hiernaartoe kwamen. Koningen komen niet naar alledaagse 
plaatsen zoals Bethlehem. 
Pietje : Maar we hebben met een ezel gepraat en… 
Stem kameel : Pff, ezels zijn niet te vertrouwen. 
Pietje : (zucht) waar kunnen we nog meer kijken? 
Ietje : Nou laten we overal kijken! 
(Pietje en Ietje kijken overal!) 
 

Liedje: Stille Nacht – samenzang  

Stille nacht, heilige nacht, 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
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Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 
Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
Vreed’ en heil wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 

Liedje: Eer aan God in de hoge (In excelsis Deo) – door kinderkoor 

1. Hoor de engelen in koor, het klinkt heel de wereld door: 
Eer aan God in de hoge. 
Omdat Hij om mensen geeft en zijn Zoon gegeven heeft. 
Eer aan God in de hoge. 
 
Refrein 
Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
 
2. Herders gaven Jezus eer, wijzen knielden voor Hem neer. 
Eer aan God in de hoge. 
En ook wij aanbidden Hem, met ons hart en onze stem: 
Eer aan God in de hoge. 
Refrein 
3. Prijs de Heer die eeuwig leeft, ons geluk en vrede geeft. 
Eer aan God in de hoge. 
Zing het luid en zeg het voort zodat iedereen het hoort. 
Eer aan God in de hoge. 
Refrein 
Eer aan God, eer aan God in de hoogste hemel 
Eer aan God, eer aan God in de hoogste hemel. 

V 

ervolg een piep klein kerstfeest 

( gaan sip kijken en vermoeid lopen) 
Pietje: laten we maar naar huis toe gaan Ietje. Ze hebben gelijk. Er komt geen koning voor ons. 
We zijn niet belangrijk genoeg. 
(Ietje protesteert, maar zwijgt dan) 
Ietje: (verdrietig) Ik heb altijd al een koning willen zien. Nu zal dat vast nooit gebeuren. 
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(plaatje ezel) 
Ietje : We hebben overal in de stad naar de koning gezocht. We hebben hem niet gevonden… 
Stem ezel: Nou ja (langzaam) nu wel… 
(plaat wordt getoond) 
Pietje en Ietje : oooohhh 
Pietje : wie is dat? 
Stem merrie: Hij is de koning. Er is een koning naar Bethlehem gekomen, precies zoals jullie 
hebben gezegd. 
Stem ezel: Zijn naam is Jezus. God heeft Hem gestuurd om van ons te houden, ons te helpen en 
ons te redden. 
Stem haan: Hij is voor mij gekomen, ookal heb ik jullie uitgelachen?? 
Stem schapen: en voor ons? Ook al geloofden we jullie niet? 
Stem geit : En voor mij? Ik ben nogal vaak sikkeneurig. 
Stem ezel : God heeft Jezus voor ons allemaal gestuurd. 
Pietje: Wie had dat gedacht (lachend). Een koning voor iedereen! 
Ietje: Hij is voor ons allemaal gekomen! Zelfs voor een kleintje zoals ik! 
 

Een koning is geboren (Elly & Rikkert)  - door kinderkoor 

1. Een koning is geboren, een koning een koning, 
Een koning is geboren, heb je ′t al gehoord? 
Hij kwam op aarde wonen als baby&#39;tje zo klein, 
Voor alle mensen ook voor jou wil Hij de koning zijn! 
 
2. Waar is Hij dan geboren, die koning die koning, 
Waar is Hij dan geboren? 
Ik denk in een paleis! 
O nee, die koning die ik ken de machtigste van al 
Die kwam niet in een mooi paleis, maar in een arme stal. 
 
3. Waar moet Hij dan in slapen, die koning die koning, 
Waar moet Hij dan in slapen? 
Een gouden hemelbed! 
O nee, die koning die ik ken die heeft geen bed van goud, 
Geen pracht en praal maar o zo kaal: een kribbetje van hout. 
 
4. Wat draagt Hij dan voor kleren, die koning die koning, 
Wat draagt Hij dan voor kleren? 
Een jas van hermelijn! 
O nee die koning die ik ken, die heeft er zelfs niet één 
En ook geen hemdje van satijn, maar doekjes om zich heen. 
 
5. Hoe kan ik Hem dan vinden, die koning die koning, 
Hoe kan ik Hem dan vinden? 
Weet jij misschien de weg? 
Die koning is dichtbij je, je hoeft niet ver op reis, 
Vraag Hem in ′t kribje van je hart, dan wordt het een paleis. 
Dan wordt het een paleis! 



 7 

 

Slotgebed door dominee samen met Ellen Boerman 

Ere zij God - samenzang 

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in den hoge,  
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

 

Zegen door dominee 

Vrolijk kerstfeest iedereen 

1. Wonderbare Raadsman ( Wonderbare Raadsman ) 
Sterke God ( Sterke God ) 
Eeuwige Vader ( Eeuwige Vader ) 
Vredevorst (Vredevorst ) 
Refrein 
Een Kind is ons geboren, 
Een Zoon is ons gegeven. 
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig.. 
Vrolijk kerstfeest iedereen ! 
 
2. Vrede voor de wereld (Vrede voor de wereld ) 
heeft Hij gebracht ( heeft Hij gebracht ) 
Vrijheid voor de volken (Vrijheid voor de volken ) 
Licht in de nacht ( Licht in de nacht ) 
Refrein 
 
3. Vrede voor de wereld (Vrede voor de wereld ) 
heeft Hij gebracht ( heeft Hij gebracht ) 
Vrijheid voor de volken (Vrijheid voor de volken ) 
Licht in de nacht ( Licht in de nacht ) 
Refrein 
Vrolijk kerstfeest iedereen! ( 3x ) 


