
Papendrecht  2 februari 2025, jeugddienst 
 
Voorganger: Bert Ridder 
Muzikale begeleiding: Jeugddienstband 
Voorlezen Schriftlezingen: Tijn Pellikaan, Britt Hamerpagt, Linn Hofwegen 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6 
 
POV staat voor ‘point of view’: voor je kijk op iets maakt het uit vanaf welk punt 
je ernaar kijkt. Zo is het ook met Jezus: hoe je Hem beschrijft is afhankelijk van 
waar je (in het leven) staat. Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes beschrijven 
Jezus ieder op hun eigen manier; van een en hetzelfde gebeuren schrijven ze 
soms verschillende versies, maar net hoe zij ieder er tegenaan kijken. Geen 
verhalen die elkaar uitsluiten, maar verhalen die elkaar aanvullen. Samen geven 
ze een veelzijdig beeld van Jezus. In deze jeugddienst gaan we dat aan de hand 
van de hierboven genoemde teksten ontdekken. 
Ook is er een kleine quiz. 
We hebben alvast mooie liederen opgezocht, die begeleid worden door de 
jeugddienstband. 
Natuurlijk ontbreekt de snoepronde niet en ook na de dienst is er nog wat 
lekkers! 
 

 
Lied voor de dienst: Breng ons samen – Sela  
 
We worden stil 
 
Goedemorgen  
 
Vind de vis  
 
Lied - staande: Wat hou ik van uw huis  Opwekking715 
 
Welkom namens God 
 
Klein Gloria 
 
Gebed 
Antwoordlied: U bent Heilig – Opwekking 609  
 
Kindermoment + lied: Ben je groot of ben je klein – Kinder opwekking 18 



 
Filmpje met uitleg  
 
Lied: U maakt ons één – Opwekking 194  
 
Schriftlezing 1: Marcus 14: 42-52 
 

42Jezus zei: ‘Kom, we moeten gaan. De man die mij gaat uitleveren, is dichtbij.’ 

43Terwijl Jezus dat zei, kwam Judas eraan. Hij was één van de leerlingen. Hij had 
een groep mannen bij zich met zwaarden en stokken. Ze waren gestuurd door 
de priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk. 

44Judas had van tevoren met die mannen een teken afgesproken. Hij had 
gezegd: ‘Ik zal één man groeten met een kus. Dat is de man die jullie moeten 
hebben. Die moeten jullie gevangennemen. Neem hem mee en bewaak hem 
goed.’ 

45Judas liep recht op Jezus af. Hij zei: ‘Meester!’ En hij groette hem met een kus. 

46Toen grepen de mannen Jezus vast en ze namen hem gevangen. 

47Iemand die erbij was, pakte zijn zwaard. Hij raakte daarmee de knecht van de 
hogepriester, en sloeg zijn oor eraf. 

48Jezus zei tegen de mannen die hem vastgrepen: ‘Jullie zijn hier gekomen met 
zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen. Alsof ik een gevaarlijke 
misdadiger ben! 49Elke dag was ik in de tempel om de mensen uitleg te geven 
over God. Jullie zagen mij daar, maar jullie hebben mij niet gevangengenomen. 
Want het moet gaan zoals het verteld wordt in de heilige boeken.’ 
 
Verkondiging 1 
 
Schriftlezing 2: Lucas 22: 47-53 
 

47Terwijl Jezus dat zei, kwam er een groep mannen aan. Judas, één van de 
twaalf leerlingen, liep voorop. Hij ging naar Jezus toe en groette hem met een 
kus. 48Maar Jezus zei: ‘Judas, verraad je de Mensenzoon met een kus?’ 

49Toen de leerlingen begrepen wat er ging gebeuren, vroegen ze: ‘Heer, zullen 
we onze zwaarden pakken?’ 50En één van de leerlingen pakte zijn zwaard en 
sloeg de knecht van de hogepriester. Hij sloeg zijn rechteroor eraf. 51Maar Jezus 
zei: ‘Stop, genoeg!’ En hij pakte het oor en maakte de man weer beter. 

52Er waren priesters, officieren van de tempel en leiders van het volk 
meegekomen om Jezus gevangen te nemen. Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zijn hier 
gekomen met zwaarden en stokken. Alsof ik een gevaarlijke misdadiger ben! 

53Elke dag was ik bij jullie in de tempel, maar toen namen jullie mij niet 



gevangen. Nu is het moment gekomen waarop jullie gewacht hebben. Nu laat 
de duisternis haar macht zien.’ 
 
Verkondiging 2 
 
Schriftlezing 3: Johannes 18: 1-11 
 

1Toen Jezus al die dingen gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de 
overkant van het Kidron-dal. Daar was een tuin. Jezus en de leerlingen gingen 
die tuin in. 

2Judas, de leerling die Jezus zou gaan uitleveren, kende die plaats ook. Want 
Jezus was daar al vaak met zijn leerlingen geweest. 3Judas kwam met een groep 
soldaten de tuin in. Er waren ook dienaren van de priesters en de farizeeën bij. 
Ze hadden wapens bij zich, en ze droegen fakkels en lampen. 

4Jezus wist precies wat er met hem zou gaan gebeuren. Hij liep naar de mannen 
toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ 5Ze antwoordden: ‘Wij zoeken Jezus uit 
Nazaret.’ Jezus zei: ‘Ik ben het.’ Judas, de man die Jezus kwam uitleveren, stond 
erbij. 6Toen Jezus zei: ‘Ik ben het,’ schrokken de mannen. Ze deden een paar 
stappen achteruit en vielen op de grond. 

7Opnieuw vroeg Jezus aan hen: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze zeiden: ‘Jezus uit 
Nazaret.’ 8Jezus zei: ‘Ik ben het. Dat zei ik jullie al. Als jullie mij zoeken, laat mijn 
leerlingen dan gaan.’ 

9Zo moest het gaan. Want Jezus had zelf gezegd: ‘God, ik heb alle mensen gered 
die u aan mij gegeven hebt.’ 

10Toen pakte Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had. Hij sloeg daarmee het 
rechteroor af van Malchus, de knecht van de hogepriester. 11Maar Jezus zei 
tegen Petrus: ‘Doe je zwaard weg. Want mijn Vader wil dat ik mijn lijden draag. 
En ik doe wat hij wil.’ 

12Toen werd Jezus gevangengenomen en vastgebonden. 
 
Verkondiging 3 
 
Quiz - Bert levert quizvragen aan 
 
Muzikale meditatie filmpje van het lied: De ware liefde van God 
https://www.youtube.com/watch?v=eIsvnVe5qgU 
 
Lied: My lighthouse – Rend Collective  
 
Bloemengroet en pastorale mededelingen 

https://www.youtube.com/watch?v=eIsvnVe5qgU


 
Gebeden, stil gebed,  
Onze Vader (gezongen) 
Aandacht voor de collecten en eventuele andere mededelingen (aandacht voor 
 het gemeenteweekend door Eva) 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst, de kleinsten kunnen uit de 
 oppas worden gehaald 
 
Slotlied – staande: Jezus Overwinnaar – Mozaïk worship 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Lied bij verlaten van de kerk:  Geen zorgen – Sela & 

Zo hoort uw liefde bij ons –  Sela 


