
Papendrecht  23 maart 2025, 40-III   Lucas 13: 1-9 
    doop Jonne van Hassel 
 
Boer zoekt vrucht 
Best een lastig gedeelte vanmorgen… Stevige taal over tot inkeer komen, en zo 
niet, dan zwaait er wat! Een donderpreek lijkt het. Of toch niet? Daarna gaat 
het over geduld, geduld voor een boom die maar geen vrucht draagt. Eindeloos 
geduld? Of toch niet? Hangt er opnieuw iets dreigends in de lucht (Hak ’m 
om!)? Of is het vooral een uitnodiging? Een uitnodiging om het goede te doen? 
 
Liturgische bloemschikking: 
Zondag 9 
maart 

 

Rode takken 
verbinden door 
het 
genadekruis de 
groene takken 
van de 
toekomst.  

Zondag 16 
maart 
Tulpen als 
gevouwen 
handen in 
gebed om te 
leven vanuit 
de Heilige 
Geest 
 

 

Tulpen als 
gevouwen 
handen in 
gebed om te 
leven vanuit de 
Heilige Geest 
Op de aarde 
staan 3 witte 
hyacinten 
(verwijzing 
naar Jezus, 
Mozes en Elia ) 
Symbool van 
de heerlijkheid 
van God 
 



Zondag 23 
maart 
Het kruis ligt 
wat hoger op 
de aardbol 

 

 

Het kruis ligt 
wat hoger op 
de aardbol 
Een vijgetak 
zonder 
vruchten staat 
naast het kruis, 
om de 
boodschap ' we 
schieten tekort 
te versterken'. 
Rode takken 
versterken de 
lijnen van het 
kruis en 
benadrukken 
het geduld en 
de genade van 
God 
 

 
 
 
Orgelspel 
 
Lied voor de dienst: Hemelhoog 504: 1 en 4  
Moment van verstilling 
 
Welkom 
Aanvangslied – staande: Psalm 25: 6 en 7  
Bemoediging en groet 
 
Gebed om ontferming 
Lied: Lied 547: 1, 2 en 4  
 
Doop: 
 
Marja de Jong en Robbert van Hassel verlangen de doop voor hun zoon Jonne, 
geboren op 14 januari. 
 



 Onder Hemelhoog 505: 1, 2 en 4  wordt Jonne de kerk binnengebracht 
 
 We horen over de betekenis van de doop: 
 
Wij mogen dopen, omdat de Heer Jezus zelf tegen ons heeft gezegd: ‘Ga op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’ In de doop steekt God een hand naar 
ons uit, om een verbond, om vriendschap met ons te sluiten. Zo heeft Hij al 
gedaan met Abraham, Izaäk en Jakob. En in zijn Zoon Jezus Christus laat God 
ons zien hoe ernstig Hij die vriendschap neemt. In Hem biedt God aan alle 
mensen redding en nieuw leven aan! 
 
In de doop wordt de Naam van de Vader, de Zoon en de Geest over ons 
uitgesproken: wij worden kinderen van één Vader, wij worden gemeenschap 
van met Christus gestorven en opgestane mensen, wij mogen leven door de 
kracht van Gods Geest. In het Oude Testament nam God ook de kinderen in zijn 
vriendschap op. God is ons met zijn liefde altijd een stap voor. Daarom steekt 
Hij zijn Vaderhand al uit, zelfs naar de kleinste kinderen. Het volk van God 
bestaat niet alleen uit volwassenen, ook kinderen mogen meelopen in de 
pelgrimsreis naar het beloofde land. En Jezus zei bovendien: ‘Laat de kinderen 
bij Me komen.’  
 
Dat God ons uitnodigt om kinderen te dopen, houdt een grote 
verantwoordelijkheid in: voor jullie als ouders en voor ons allemaal in onze 
kerkgemeenschap. God neemt onze kinderen bij de hand, maar jullie en wij 
allen zullen hen eveneens een hand reiken, om ze te leren wandelen met God. 
Wees daarom steeds een levend en sprekend voorbeeld voor je kind. 
 
 De doopouders komen met Jonne bij de doopvont staan… 
   
 Doopvragen: 
 
Gelooft u in God, de Vader, onze Schepper en Verlosser? 
Gelooft u in Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer? 
Gelooft u in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt? 
Belooft u uw kind in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen door 
de Heer, en het te doen onderwijzen in het Woord van God?  
 
 Antwoord van de doopouders: 
 



 Lied: Lied 348: 1, 3 en 5 (Heer van uw kerk / Reeds staat Gij klaar / Het water  
     wacht) 
 
 De kinderen uit de kerk mogen naar voren komen, de ouderling van dienst  
     neemt het deksel van de doopvont en giet het doopwater in de doopvont…  
 
 Bediening van de doop: 
 
voorganger: Marja en Robbert, hoe willen jullie dat je kind genoemd wordt? 
ouder: Jonne Gerard Ton 
voorganger: Jonne Gerard Ton van Hassel, ik doop je in de naam van de Vader,  
en van de Zoon, en van de Heilige Geest 
 
 Vraag aan de gemeente – staande: 
 
Gemeente, wilt u Jonne naar uw vermogen helpen groeien in het geloof en wilt 
u hem helpen Christus na te volgen? 
Gemeente: Ja, dat willen wij. 
 
We zingen – nog staande: Lied 348: 9  
 
 Familielid of vriend(in) ontsteekt de doopkaars aan de Paaskaars en  
     overhandigt die aan de doopouders 
 Een van de ouders schrijft de naam van hun kind in het doopboek 
 

We besluiten de doop met dankgebed en ook bidden we om de leiding van   
Gods Geest bij het lezen en beluisteren van het Woord  
 
Moment met de kinderen, aansluitend:zingen we het Paas Project Lied 

Tekst: Erik Idema 
Melodie: Samuel Webbe – Liedboek 215, ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ 

Een nieuwe dag, een nieuw begin 
van hoop en van verwondering. 
Het is weer licht, kijk om je heen: 
God laat de mensen niet alleen. 

Een boom die nog geen vruchten geeft 
blijft staan, zodat hij bloeit en leeft. 
Je krijgt de kans, je hebt de tijd – 
dat is hoe God naar mensen kijkt. 

 
Schriftlezing: Lucas 13: 1-9 (door lector Danny Nispeling) 
 

1Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden over 
de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun 



offerdieren. 2Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere 
zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat lot ondergaan 
hebben? 3Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je 
allemaal op dezelfde wijze omkomen. 4Of die achttien die stierven doordat de 
Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere 
mensen die in Jeruzalem wonen? 5Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot 
inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’ 

6Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard 
geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7Hij 
zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht 
draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond 
uit.” 8Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot 
ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. 9Misschien zal 
hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog 
omhakken.”’ 
 
Lied: Hemelhoog 2  
Preek 
Muzikaal meditatief moment 
Lied: Lied 841: 1 en 2  
 
Bloemengroet en pastorale mededelingen 
Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en de kleinsten kunnen uit de  
oppas worden gehaald 
 
Aankondiging collecten en eventuele overige mededelingen 
 
Slotlied – staande: Lied 422  
Zegen, beantwoord met: Amen 
 
Orgelspel 
 
 


