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Papendrecht  8 juni 2025, Pinksteren  Handelingen 2: 1-13 
    belijdenis & doop 
 
Thema: de Geest oogst 
We vieren Pinksteren, de uitstorting, gave van de Heilige Geest; tegelijk 
vierde Israël Pinksteren ook als een oogstfeest.  
Rianne van Beest, Wim van den Heuvel, Peter van den Heuvel en Marlies van 
den Heuvel-de Ruiter belijden hun geloof. Er mag geoogst worden wat God 
eerder in hun leven gezaaid heeft.  
Ook houden Peter en Marlies hun dochter Amy ten doop. We hopen en 
vertrouwen op een vreugdevolle en gezegende Pinksterviering! 
 
Muziek voor de dienst 
 
Moment van verstilling 
 
Welkom 
Aanvangslied – staande: Psalm 87: 1 en 4 
Bemoediging en groet 
Nog staande zingen we: Hemelhoog 402 
 
Gebed om ontferming 
Leefregel 
 
Lied: Hemelhoog 321 
 
Belijdenis & doop: 

- inleiding 
- uitspreken geloofsbelijdenis 
- Rianne verwoordt haar geloof 
- Wim verwoordt zijn geloof,  
- luisterlied: Ik geef mijn leven aan U over – Christian Verwoerd 

(https://www.youtube.com/watch?v=sQ66hUnOej4) 
- Peter verwoordt zijn geloof 
- Marlies verwoordt haar geloof (Bert spreekt het uit),  
- zingen: Hemelhoog 629  

 
- Belijdenisvragen: 
 

Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Verlosser? 

https://www.youtube.com/watch?v=sQ66hUnOej4


2 
 

      Wil je Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer, 
 volgen? 

Vertrouw je je toe aan de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt? 
Verlang je en beloof je met de gemeente, verenigd rondom Schrift en 

 Tafel, de Heer trouw te dienen in de opbouw van zijn Kerk en de komst 
 van zijn Rijk? 

 

- Belijdenis met het geven van het ja-woord, knielen, handoplegging, 
 zegenbede en persoonlijke tekst. 

 
-  Peter en Marlies komen met Amy bij de doopvont… 
 

Verlangen jullie het teken van de doop voor Amy? 
Beloven jullie haar in woord en daad voor te gaan op de weg ons 

 gewezen door de Heer, en Amy te doen onderwijzen in het Woord van 
 God?  

 
Doopwater wordt in de doopvont geschonken… 
 
Doop Amy: 
Amy Paulien Aline van den Heuvel, ik doop je in de naam van de Vader, 

 en van de Zoon, en van de Heilige Geest  
 

- Vraag aan de gemeente - staande: 
 
Gemeente, belooft u hen die hun ja-woord hebben gegeven en haar die 

 het teken van de doop heeft ontvangen, hartelijk in uw midden te 
 ontvangen, hen bij te staan en met hen te werken aan de opbouw van de 
 gemeente van Christus? 

Gemeente: Ja, dat beloven wij 
 
Doopnamen van Amy worden in het gemeenteboek geschreven en ook 
 haar doopkaars wordt ontstoken aan de Paaskaars, ondertussen 
 kijken en luisteren we naar het lied A new song (zie lied in de 
 bijlage) 

 
- Overhandiging van de belijdenisgeschenken 
 
Dankgebed en gebed bij de opening van het Woord 
 
Moment met de kinderen en kinderlied: Hemelhoog 428  
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Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 9door lector Suzan Huibers) 
 

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling 
klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis 
waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort 
vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op 
luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven. 

5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder 
volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten 
geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 

7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal 
Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze 
eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en 
Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die 
zich hier gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden 
als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote 
daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 
‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze 
zullen wel dronken zijn.’ 
 
Lied: Lied 695  
Preek 
Muzikaal meditatief moment 
Lied: Lied 675  
 
Bericht van overlijden Bastiaan – Bas – Boon,  

geboren 28 april 1937,  
overleden  21 mei 2025 
 

Bloemengroet, pastorale mededelingen 
Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
Kleinsten kunnen uit de oppas worden gehaald,  
kinderen en leiding komen terug uit de nevendienst 
 
Slotlied – staande: Een toekomst vol van hoop - Sela 
Zegen, beantwoord met Amen, amen, amen (Jos van der Kooy) 
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Uitleidende muziek 
 
Gelegenheid om nieuw-belijdende leden/doopouders (en Amy) uw goede 
wensen mee te geven in de hal 
 
 
 
 


