
 
 
 

 
Liturgie zondag 11 september 2022 - Startdienst 

Thema: Aan tafel 
Voorgangers: Birke Rapp en Bert Ridder 

André de Jager, orgel en Leo Kooijman, euphonium 
M.m.v. dubbelkwartet BK+MK 

 
AMUSE 

Voorbereidend orgelspel  
Lied van voorbereiding: Lied 283 
Verstilling 
Overdracht aan predikant door ovd 
 
VOORGERECHT 

Openingslied: Psalm 136: 1, 12 en 13             
Bemoediging en groet 
Klein Gloria: Lied 195 
Welkom en inleiding op de dienst 
Kyrie (Als onze dagen donker zijn) – Sela 
 
Als onze dagen donker zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe ver het licht kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.  
 
Als wij vermoeid en zoekend zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe zwaar de weg kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Als wij verdwalen in de tijd; 
U bent dichtbij. 
U bent er tot in eeuwigheid. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Glorialied: Lied 305  
 
Gesprek met de kinderen  
 
Kinderlied: Hemelhoog 101 
 (Als je bidt, zal Hij je geven) (samenzang) 
 
 
 

 
Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur, 
zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je ‘t vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Als je de Vader vraagt om ’n brood, 
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden klein of groot, 
heus, Hij vergeet er niet één. 
 
Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur, 
zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je ‘t vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Als je mijn Vader iets wil vragen, 
vraag in mijn naam, Ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen, 
Ik ben dezelfde als toen. 
 
Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur, 
zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je ‘t vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
HOOFDGERECHT 

Gebed bij de opening van de Schriften 
Lezing: Psalm 23 

231Een psalm van David. 
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 
2Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 3Hij geeft mij nieuwe 
kracht en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
 
 



 4Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen 
gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 5U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met 
olie, mijn beker vloeit over. 6Geluk en genade volgen 
mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van 
de HEER tot in lengte van dagen. 
 

Lied: Lied 900 (Nada te turbe) 3x 
 
Lezing: Matteüs 9: 9-13  
 
9Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis 
een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen 
hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. 10Toen 
Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook 
een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen 
met Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd 
deelnamen. 11De farizeeën zagen dit en zeiden tegen 
zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met 
tollenaars en zondaars?’ 12Hij hoorde dit en gaf als 
antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter 
nodig, maar zieken wel. 13Overdenk eens goed wat dit 
wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik 
ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar 
zondaars.’ 

 
Lied: Lied 388: 1, 2, 4 en 5 
 
Preek                                                                             
 
Muzikaal meditatief moment 
 
Lied: Breng ons samen – Sela 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
 
 
 
 
 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
 
NAGERECHT 

Pastorale mededelingen 
 
Gebeden, stil gebed, Onze Vader met acclamatie 
Lied 368j 
 
Aandacht voor de collecten  
 
Slotlied: Lied 981 
 
Wegzending en zegen (beantwoord met Amen) 
 
Uitleidend orgelspel 
 
 

 


