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In deze dienst wordt Openbare Geloofsbelijdenis gedaan door: 
 

Ferdy van den Bos 
Ruben van den Bos 
Brenda de Bruijn 

Pascal van den Dool 
Mark Kuntz 
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VOORBEREIDING 
 
 

Lied: Thuis van Sela (refrein instuderen) 

 
 
 

Welkomstwoord  
 
 
Lied van verstilling: In de Heer vind ik heel mijn sterkte (3x) 

 
 

Stilte 
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Gezongen Votum en Groet van Sela (staande) 
(votum en groet eerst door de band dan door allen,  
halleluja: alleen band) 
 

Votum:  Onze hulp en onze verwachting 
    is van God, onze Heer. 
    Hij die alles maakte, 
    laat niet los wat Hij begon. 
 

Groet: Genade en vrede 
    van God, de Vader; 
    door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
    Hij woont met zijn Geest in ons. (2x) 
 

Halleluja, halleluja, amen! (2x) 
 
 
Over de dienst 
 
 
Voorstellen van de jongeren  
 
 
Lied 216: 1, 2 en 3  
 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
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ROND HET WOORD 
 
 
Gebed 
 
Gesprek met de kinderen 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst onder de klanken van 
Lied 923: “Wil je wel geloven” 
 
 
Ik geloof… (1)  

 
 

Lied: Heer u bent mijn leven  
 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
U woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 
één met God de Vader en verenigt met uw volk. 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods Rijk. 
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Lezing: Matteüs 5: 1-10  
 

1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij 
zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en 
onderrichtte hen: 
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7 Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
 
 
Lied: Heer, wijs mij uw weg van Sela 
 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
  
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
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Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft. 

 
 

Ik geloof… (2)  
 

Luisterlied: Als het leven soms pijn doet 
 

Als het leven soms pijn doet 
en storm gaat tekeer 
in een tijd van moeite en verdriet. 
Alsof de zon niet meer opkomt 
en het altijd donker blijft 
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet. 
 
Refrein: 
Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat 
laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat. 
En dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft. 
Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft. 
 
Als ik kom met al mijn vragen met mijn twijfels en mijn pijn 
met mijn angst en onveiligheid 
dan lijkt de hemel soms van koper 
geen gebed komt er doorheen 
en ik verstik in onzekerheid.  Refrein 
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Heer wilt U mij helpen 
als ik moe ben of verward, 
dat het geloof in mijn verstand 
ook zal leven in mijn hart. Refrein 
 
Dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft. 
Dat ik zal zien als ik terug kijk dat U mij gedragen heeft. 

 
 

Overweging 
 
 

Luisterlied: Varen op de wind (lied van Ferdy van den Bos) 
 

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 

 
BELIJDENIS 

 
 
Inleiding tot de geloofsbelijdenis  

 
Gezongen geloofsbelijdenis door de gemeente: Lied 342 (staande) 
 

 
 

 

En in de Geest, die ons geleidt, 
geloven wij: dat er altijd 
een Trooster is, zacht als de wind, 
een sterke moeder bij haar kind. 
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Lof zij de Vader, die ons schiep 
en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
Lof zij de Zoon, die onze nood, 
ons kruis verdroeg en onze dood. 
 
Die onderging en overwon 
en als de zon ten hemel klom, 
die aan de dag treedt op zijn tijd 
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 
 
Lof zij de Geest die wereldwijd 
ons kerk maakt: Christus toegewijd 
tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
God zien in alle eeuwigheid. 

 
 

 
Belijdenisvragen:  
Wil je als bevestiging van je doop waarmee je eerder in de 
gemeente van Christus werd opgenomen nu bewust kiezen voor je 
plaats en aandeel in deze wereldwijde gemeenschap rond de 
Schriften en de tafel met lofzang en gebed? 
 
Wil je in de Geest van Jezus Christus leven en werken in de wereld, 
je ontfermen over elke levende ziel die God tot je zendt en 
dienstbaar zijn aan de samenleving van mensen? 
 
Antwoord: 
Ja, dat wil ik 
 
Gebed 
   
Handoplegging en zegen   
 
Verwelkoming door de gemeente (staande) 
 

Gemeente, draag hen, die belijdenis van hun geloof hebben 
afgelegd, en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 
Welkom kinderen van God,  
welkom in de kerk van Christus,  
wereldwijd en in ons midden 
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Lied: Thuis van Sela 
 

Refrein:  

 
 
Met zijn zegenende handen op je schouders 
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd. 
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom. 
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  Refrein 
 
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming. 
Hij is trouw in zijn barmhartigheid. 
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom. 
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij. 
 
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen. 
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid. 
Deel in de vreugde en open nu je handen. 
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid. 
 

(Tussenspel) 
 

Refrein (2x met gemeente, 1x door band)  
 
Aanbieden geschenken 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
 
Pastorale mededelingen 
 
Dankzegging en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk 
 

we gaan staan 
Slotlied: Lied 425  
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

 
Zegen  

 
 
 
Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie 
 
Orgelspel: Psalm 150 van Toon Hagen (geschreven ter gelegenheid van 
de vrijlating van Nelson Mandela op 11 februari 1990). 
 
 

 
 
 

Na afloop is er in de grote zaal gelegenheid om Ferdy, Ruben, 
Brenda, Pascal en Mark te feliciteren.  
Daar is ook koffie, thee en fris. 
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Wij geloven in God die van ons houdt 

en die dat toont in de doodgewone dingen van elke dag: 
in een korenbloem in het veld, 
in een glimlach van een kind, 

in muziek die ons beroert, 
in mensen die ons boeiend vinden. 

Wij geloven in Jezus die ons de weg heeft getoond 
naar een samenleving waarin elke mens zich thuis voelt. 

Wij geloven in zijn liefde, 
die sterker is dan twijfel en onmacht, 

in zijn vergeving als wij ons van Hem hebben afgekeerd. 
Wij geloven in de Geest van Jezus, die ons aanmoedigt 

en kracht geeft om een zonnetje te zijn in het leven van anderen. 
Amen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Orde voor de Belijdenisdienst
	In deze dienst wordt Openbare Geloofsbelijdenis gedaan door:
	Ferdy van den Bos
	Ruben van den Bos
	Brenda de Bruijn
	Pascal van den Dool
	Mark Kuntz

