
Orde van dienst voor Goede Vrijdag 2023 

19.30 uur in De Bethlehemkerk 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Voorganger: ds. Bert Ridder 

Organist: Erik van der Klooster 

Lector: Liesbeth Batenburg  

 

VOORBEREIDING 

 

In stilte bereiden we ons voor op de dienst 

 

Welkom 

 

Aanvangslied: Gezang 177: 1 en 7 (Liedboek 

1973) 

 

V.: Onze hulp is in de naam van de HEER 

A.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V.: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

A.: en nooit laat varen wat zijn hand 

begon. 

V.: Onze ziekten heeft Hij op zich genomen 

A.: en onze smarten heeft Hij gedragen. 

V.: Wij echter hielden Hem voor een 

geplaagde een door God geslagene en 

verdrukte 

A.: maar om onze overtredingen werd 

Hij doorboord 

V.: om onze ongerechtigheid werd Hij 

verbrijzeld 

A.: door zijn striemen is er voor ons 

genezing. 

 

V.: Genade zij u en vrede van God, onze 

Vader, en van de Heer Jezus Christus, 

Amen. 

   

Gebed 

 

 

ROND HET WOORD 

 

Lezing van het lijdensevangelie naar de 

beschrijving van Lucas (NBV21) – 

 

Schriftlezing: Lucas 22: 39-53  

 

Lied: Om de kus van het verraad en: Om de 

bruutheid van het zwaard (uit de bundel 

Tong en taal, melodie Lied 558) 
 

Om de kus van het verraad, 

elk die vluchtend U verlaat, 

om uw liefde zo versmaad, 

Kyrie eleison. 

 

Om de bruutheid van het zwaard, 

- macht gaat met geweld gepaard - 

had Gij zo de Schrift verkaard? 

Kyrie eleison. 

 

 

Schriftlezing: Lucas 22: 54-65 

 

Lied: Om ’t gedrag dat U verried (uit de 

bundel Tong en taal, melodie Lied 558) 
 

 Om ’t gedrag dat U verried, 

 woord waarmee ik U verliet, 

 daad en woord: ik ken Hem niet, 

 Kyrie eleison.  

 

Schriftlezing: Lucas 22: 66 – 23: 12 

 

Lied: Lied 558: 7  

 

Overdenking: Op die dag werden Herodes en 

Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars 

vijanden waren geweest. 

 

Orgelimprovisatie 

 

Schriftlezing: Lucas 23: 13-25 

 

Lied: Lied 575: 1 en 2  

 

Overdenking: Weg met Hem! Laat Barabbas 

vrij! 

 

Orgelimprovisatie 

 

Schriftlezing: Lucas 23: 26-43 

 

Lied: ELB 114: 1, 3 en 4 

 

Als ik in gedachten sta 

bij het kruis van Golgotha, 

als ik hoor wat Jezus sprak, 

voor zijn oog aan ’t kruishout brak. 

 

Hoor ik dan hoe Jezus bad 

voor wie Hem gekruisigd had,  

‘k weet dan: ‘Bij de Heiland is 

ook voor mij vergiffenis.’ 

 

Zie ik, hoe genaad’ ontving, 

die met Hem aan ’t kruishout hing, 

‘k bid, mij voelend hem gelijk, 

‘Heer, gedenk mij in uw rijk!’ 

 

Schriftlezing: Lucas 23: 44-46 

 

De Paaskaars wordt gedoofd… - stilte… 

 

 

 

 

 

 

 



Lied: ELB 114: 8 
 

Hoor ik, hoe het laatst van al 

Hij zijn geest aan God beval, 

weet ik ook mijn geest en lot 

in de handen van mijn God. 

 

Schriftlezing: Lucas 23: 47-49 

 

 

GEBEDEN EN ZEGEN 

Gebeden 

 

Opmaat naar Stille Zaterdag – Lucas 23: 50-56 

 

Slotlied: Lied 590  

 

Zegen 

V.: Zegene en behoede u de almachtige en 

barmhartige Heer, 

Vader, Zoon en Heilige Geest.  

A.: Amen. 

  

We verlaten de kerk in stilte, we lopen langs het 

kruis… 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


