
 

Liturgie bij de doopdienst van 11 juni 2023 

 

Protestantse Kerk ‘De Morgenster’ 

 

 

 

 

Gedoopt worden: 

 

Nore Verdoorn, geboren 11 april 2023 

Joëlle Helena van Essen, geboren 14 april 2023 

 

 

 

 

 
 

Thema: Je zult een zegen zijn 

 

 

 

 

Voorganger : ds. Birke Rapp 

Organist : Johan den Hoedt 

M.m.v. : Brenda de Bruijn 
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VOORBEREIDING 
 

Voor de dienst luisteren we naar 2 nummers uit de musical ‘Toren 
van Babel’ 
 

- Babylon 

- Grote familie 
 

Welkomstwoord 
 

Stilte voor persoonlijke voorbereiding 

 

Lied van inkeer: Lied 62b 

 

we gaan staan 
 

Bemoediging en groet 
 

v.: Van God is de aarde,  

g.: de wereld en al haar bewoners.  

v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het  
g.: als mensen in eendracht samen leven.  

v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,  

g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.  

 
v.: De Heer zij met u 

g.: ook met u zij de Heer 
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Aanvangslied: Lied 280: 1,4 en 5 
 

De vreugde voert ons naar dit huis  
waar ’t woord aan ons geschiedt.  

God roept zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied  

 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw engelen troost, 
waar Gij U vinden laat? 

 

Onthul ons dan uw aangezicht, 
Uw naam, die mét ons gaat, 

en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

 

we gaan zitten 
 

Kyriëgebed, afsluitend met lied 301j 

       
 
 

Glorialied: Lied 868: 1 en 3 
 

Lof zij de Heer, de almachtige  

koning der ere.  

Laat ons naar hartelust zingen en  
blij musiceren.  

Komt allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 

loof al wat ademt de Here.  
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Lof zij de Heer die uw lichaam 

zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en 

gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 

die tot zijn kind u verhief, 

ja, Hij beschikt u ten leven. 
 

 

ROND HET WOORD 
 

Gesprek met de kinderen 
 

Zingen: Kom aan boord (1e couplet solo, rest allen) 
 

Voor de zieken - voor de armen 

voor de mensen met verdriet 

voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: het lukt me niet 

voor de zwerver die moet zwerven 

en geen plek heeft waar hij hoort 
is er altijd nog die Ene en die roept: Kom maar aan boord! 

 
Refrein 

Kom aan boord, 

ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort. 

Laat de hoop niet langer varen 
Kom aan boord, 

sta niet doelloos aan de kant 

want er is een hart vol liefde 
pak die uitgestoken hand 

 

Voor het meisje dat blijft denken 
alles gaat bij mij steeds mis 

voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is 

voor het kindje dat nog nooit 

van trouw of liefde heeft gehoord 
is er altijd nog die Ene en die roept: Kom maar aan boord!  

 
Refrein 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst 
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Gebed bij de opening van de Schriften 

 
Lezing: Genesis 12: 1-5a 
 

1De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, 
verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal 

wijzen. 
2Ik zal je tot een groot volk maken, 
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, 

een bron van zegen zul je zijn. 
3Ik zal zegenen wie jou zegenen, 

wie jou bespot, zal ik vervloeken. 

Alle volken op aarde zullen wensen 
gezegend te worden als jij.’ 
4-5Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen.  
 

Lied 805: 2 en 3  
 

Refrein 
Abraham, Abraham, 

verlaat je land, verlaat je stam! 

Abraham, Abraham, 
verlaat je land, verlaat je stam! 

 

Ik zal jou mijn zegen geven, 
je geleiden allerwegen, 

en de volkeren tezaam 
vinden zegen in jouw naam. Refrein 

 

Met een woord gaat hij het wagen. 
Zonder verder iets te vragen 

staat hij op en gaat op reis, 
langs de weg die God hem wijst. Refrein 
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Lezing: Matteüs 28: 16-20 
 
16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun 
had genoemd, 17en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al 

twijfelden enkelen nog. 18Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle 
macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus op weg en 

maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 

van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat 
ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En 

houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’ 

 

Zingen: Lied 103e (1x Engels, 1x Nederlands) 
 

 
 

Prijs de Heer, mijn ziel 

en prijs zijn heil'ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 

die mij het leven geeft. 

 
 

Uitleg en verkondiging  
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Meditatief luisterlied: Gebed om Zegen (van Sela) 

 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.   

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang. 

 
Vader, maak mij tot een zegen,    

ga mij niet voorbij, 

regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij. 

Als de Bron van leven 
die ontspringt, diep in mij 

breng een stroom van zegen 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven.   
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid. 
 

Vader, maak ons tot een zegen   

hier in de woestijn 
wachtend op uw milde regen 

om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 

zijn wij zegenend nabij 

van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. (2x) 

 
Met een hart vol vrede     

zijn wij zegenend nabij 

van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.  
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DE DOOP 

 
De dopelingen worden binnengedragen 

 
Dooplied: Lied 358: 1,2,3,4 en 5 

 

Water, water van de doop, 

taal en teken van de hoop: 
zie wij komen bij u staan, 

wijs ons Gods beloften aan! 

 
Water, water van de vloed  

die de ark wel dragen moet, 

hoog staat daar de regenboog:  
God maakt heel de aarde droog!  

 
Water, water van de Nijl,  

draag het scheepje van het heil –  

biezen mandje in het riet:  
God vergeet de zijnen niet!  

 
Water, water der Jordaan,  

alle schuld is weggedaan, 

onze zonden draagt de Heer,  
zie: de duif daalt op Hem neer!  

 

Water, water van de doop,  
uit uw bron ontspringt de hoop:  

God bevrijdt en Hij geneest –  
lof zij Vader, Zoon en Geest!  

 

Over de doop 
 

Uitgieten van het doopwater 
 

De doopouders komen naar voren  
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Presentatie en naamgeving 
 

Als mensen van elkaar houden, dan noemen zij elkaar bij hun naam. 
Als twee mensen een kindje krijgen, dan geven zij aan hun kind een 

naam. 
De naam drukt hun liefde en verwachting uit.  

Het is het eerste geschenk van ouders aan hun kind. 

 
Martine en Niels Verdoorn 

wat is de naam van jullie kind, en met welke naam willen jullie je kind 
laten dopen? 

Haar naam is Nore. 

Met deze naam zal hij door het leven gaan, met deze naam zal God 
en zullen de mensen haar voortaan kennen.  

 
Anneleen en Jaap van Essen, 

wat is de naam van jullie kind, en met welke naam willen jullie je kind 

laten dopen? 
Haar naam is Joëlle Helena. 

Met deze naam zal zij door het leven gaan, met deze naam zal God 

en zullen de mensen haar voortaan kennen.  
 

Doopgelofte 
Martine en Niels en Anneleen en Jaap 

beloven jullie Nore / Joëlle als kind van God aan jullie toevertrouwd, 

met liefde en zorg te omringen? 
 

Beloven jullie Nore / Joëlle op te voeden in de geest van het 
Evangelie van Jezus Christus en haar in liefde trouw te blijven op de 

weg die zij zal gaan? 

 
Wat is daarop jullie antwoord? 

Ja, dat beloven wij.  

 
Geloofsbelijdenis: Heer U bent mijn leven (staande) 

 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.   

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
U woord is het pad, de weg waarop ik ga, 

zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
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‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 

eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 

één met God de Vader en verenigt met uw volk. 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 
Vader van het leven, ik geloof in U. 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 

Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 

en op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods Rijk. 

 

Wens van de ouders 
 

de kinderen mogen naar voren komen 
 

Doop 

 
Aansteken doopkaarsen 

                                                              we gaan staan 

 
Vraag aan de gemeente en antwoord 

v.: Gemeente, draag hen, 
 die gedoopt zijn, in uw gebeden,  

 en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 

g.: Welkom, kinderen van God 
 welkom in de kerk van Christus, 

 wereldwijd en in ons midden. 
 

 

Doopduifjes worden opgehangen terwijl we zingen:  
Opwekking 736 (coupletten solo, refrein allen) 
 

In deze gemeente, Gods huisgezin 

word je nu welkom geheten. 
Een heel nieuw leven, een mooi begin 

je mag je geborgen weten. 
 

 

 

 



 11 

Refrein (allen): 

Wij zegenen jou in Jezus' naam 
met liefde, gezondheid en kracht. 

Wij zegenen jou in Jezus' naam 
 

Hij is je Helper bij dag en nacht. 

Tussen de mensen hier, groot en klein 
mag jij je leven beginnen. 

Wij willen jouw broers en zussen zijn 

en veel van je houden - kom binnen. 
 

Refrein (allen) 
 

En komt er vreugde, verdriet of pijn, 
we willen er voor je zijn. 
 

Refrein 2x (1e keer solo) 
                                                              we gaan zitten 

Overhandiging van de geschenken 
 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Pastorale mededelingen 

 

Dank- en voorbeden  
v.: … zo bidden en zingen wij: (Lied 368h)  

 
 
Stil gebed en Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk 
we gaan staan 
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Slotlied: Lied 423: 1,2 en 3   
   

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 

Ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 
 

 
 

Zegen  

 
 

 

 
 

 
Na de dienst wordt nog een nummer uit de musical ‘Toren van 
Babel’ gezongen: Siyahamba 
 
 

 

 
Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie 
 
Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om de doopouders te 
feliciteren. Daar is ook koffie, thee en fris. 
 
 
 
 
 


