
 

Liturgie bij de doopdienst van 8 oktober 2023 

 

Protestantse Kerk ‘De Morgenster’ 

 

 

 

 

Gedoopt worden: 

 

Naomi Wilhelmina van de Graaf, geboren 17 mei 2023 

Sophie Catharina Petra Bakema, geboren 8 juni 2023 

Sara Adrienne Maria Paauwe, geboren 8 augustus 2023 

 

 

 

 
 

Thema: Gods belofte 

 

 

 

 

Voorganger : ds. Birke Rapp 

Organist : Richard Bos 

M.m.v. : Sign of Light 
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VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 
 

Welkomstwoord 
 

Stilte voor persoonlijke voorbereiding 

 

Lied van inkeer: Lied 62b 

 

we gaan staan 

 
Bemoediging en groet 

 
v.:  Onze hulp is in de naam van de Heer  

a.:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 

v.:  trouw is Hij aan alle geslachten,  
a.:  zijn verbond met ons bevestigt hij van kind tot kind. 

v.:  Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,  
g.:  gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.  

 

v.:  Vrede, vriendschap en liefde van God 
voor jullie, jong en oud,  

voor iedereen hier in de kerk en thuis aanwezig 

en voor mensen overal op deze wereld. 
a.:  Amen 
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Aanvangslied: Lied 868: 1, 2 en 3 
 

Lof zij de Heer, de almachtige  

koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en  

blij musiceren.  
Komt allen saam, 

psalmzing de heilige naam, 

loof al wat ademt de Here.  
 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn  
liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaars- 

vleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

Lof zij de Heer die uw lichaam 
zo schoon heeft geweven, 

dagelijks heeft Hij u kracht en 

gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 

die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 

 

we gaan zitten 
 

Kyriëgebed, afsluitend met lied 301h 
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Glorialied: Ik zal er zijn (Sela) 

 

Sign of Light 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 
Mannen 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

Vrouwen 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

Sign of Light 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’ 

 
Allen 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’, 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
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ROND HET WOORD 

 

Gesprek met de kinderen 
 

Zingen: Lied 224 
 

 
 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 
Lezing: Genesis 28: 10-21 

 
10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11 Op zijn 

tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de 

zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar 
lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen 

slapen. 12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de 

aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij 
Gods engelen omhoog gaan en afdalen. 13 Ook zag hij de HEER bij 

zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader 
Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen 

zal ik aan jou en je nakomelingen geven. 14 Je zult zo veel 

nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich 
uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het 

zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden 
als jij en je nakomelingen.  
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15 Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook 

heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet 

alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’ 
16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is 

de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17 Eerbied vervulde hem. 
‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders 

dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 18 De 

volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun 
had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. 
19 Hij gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het daar Luz. 20 

Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij 
op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren 

aan mijn lichaam, 21 en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, 
dan zal de HEER mijn God zijn. 

 

Zingen: Ik zie de hemel opengaan (op de melodie van lied 969) 
 

Ik zie de hemel opengaan,  

de aarde in het licht  

van mensen die elkaar zien staan,  
Gods eigen aangezicht.  

 
Ik zie de wereld omgekeerd,  

het laagste bovenaan,  

het ongeziene in het licht,  
uit niets groeit Gods bestaan. 

 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel opengaat, 

waar Gij ons met uw eng’len troost,  
waar Gij U vinden laat? 

 

Onthul ons dan uw aangezicht,  
uw Naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad.  
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Lezing: 1 Korintiërs 13: 8-13 

 
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, 
klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons 

kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het 
volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een 

kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik 

als een kind. 12 Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter 
me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks 

staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks 

zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten 
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de 

liefde. 
 

 

Zingen: Lied 791: 1, 3, 5 en 6 

 
Liefde, eenmaal uitgesproken,  

als Uw Woord van het begin.  
Liefde wil ons overkomen, 

als geheim en zegening.  

 
Liefde luidt de Naam der namen,  

waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen,  

ziel en zinnen metterdaad.  

 
Liefde laat zich voluit schenken  

als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken  

waarop wij uw gasten zijn.  

 
Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft over ons:  

wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf!  

 
 

Uitleg en verkondiging  
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Meditatief moment: Oceans van Hillsong 
 

You call me out upon the 
waters 

The great unknown where 

feet may fail 

And there I find You in the 

mystery 

In oceans deep 
My faith will stand 

 
And I will call upon Your name 

And keep my eyes above the 

waves 
When oceans rise 

My soul will rest in Your 
embrace  

For I am Yours and You are 

mine 
 

Your grace abounds in 

deepest waters 
Your sovereign hand 

Will be my guide 
Where feet may fail and fear 

surrounds me 

You've never failed and You 
won't start now 

 
So I will call upon Your name 

And keep my eyes above the 

waves 
When oceans rise 

My soul will rest in Your 
embrace 

For I am Yours and You are 

mine 
 

 

 
 

 

U roept mij toe over de 
wateren 

Het grote onbekende, waar 

voeten kunnen falen 
 

Daar in het mysterie vind ik U 

 
Zelfs in de diepste oceanen 

Vertrouw ik op U 
 

En ik zal U aanroepen 

En richt mijn ogen boven de 
golven 

Als het water blijft stijgen 
Rust mijn ziel in Uw 

omarming 

Want ik ben van U en U bent 
van mij 

 

Uw glorie overspoelt de 
diepste wateren 

Uw vaste hand 
zal mijn gids zijn 

Waar mijn voeten falen 

in de angst die mij omringt 
heeft U nooit gefaald  

en zal nooit falen 
 

En ik zal Uw naam roepen 

en mijn ogen boven de 
golven houden 

als de oceanen stijgen 
Mijn ziel zal rusten in uw 

omarming 

Want ik ben de Uwe en U 
bent van mij 
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Spirit lead me where my trust 

is without borders 

Let me walk upon the waters 
Wherever You would call me 

Take me deeper than my feet 
could ever wander 

And my faith will be made 

stronger 
In the presence of my 

Savior  (3x) 

I will call upon Your Name 
Keep my eyes above the 

waves 
My soul will rest in Your 

embrace 

I am Yours and You are mine 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilige Geest, leidt mij naar 

een grenzeloos vertrouwen 

Laat mij lopen op het water 
naar waar U mij roept 

Leidt mij dieper dan waar mijn 
voeten ooit kunnen lopen   

Dan zal mijn geloof sterker 

worden dan ooit 
In de nabijheid van mijn 

Redder 

 
En ik zal Uw naam roepen 

en mijn ogen boven de 
golven houden 

Mijn ziel zal rusten in Uw 

omarming 
Want ik ben de Uwe en U 

bent van mij 
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VIERING VAN DE DOOP 

 
De dopelingen worden binnengedragen 

 
Dooplied: Laat de kind’ren tot Mij komen 

 

Laat de kind’ren tot Mij komen, 

alle, alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 

niemand mag ze hind’ren. 

Want de poorten van mijn rijk 
staan voor kind’ren open, 

laat ze allen groot en klein 

bij Mij binnen lopen. 
 

Laat de mensen tot mij komen  
over alle wegen. 

Laat de mensen tot Mij komen,  

houdt ze toch niet tegen!  
Want de poorten van mijn rijk 

gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 

bij Mij binnenlopen. 

 
Over de doop 

 

Uitgieten van het doopwater 
 

De doopouders komen naar voren  

 

Presentatie en naamgeving 
 

Als mensen van elkaar houden, dan noemen zij elkaar bij hun naam. 

Als twee mensen een kindje krijgen, dan geven zij aan hun kind een 
naam. 

De naam drukt hun liefde en verwachting uit.  
Het is het eerste geschenk van ouders aan hun kind. 

 

Roelie en Lydia van de Graaf, 
wat is de naam van jullie kind, en met welke naam willen jullie je kind 

laten dopen? 

Haar naam is Naomi Wilhelmina. 
Met deze naam zal zij door het leven gaan, met deze naam zal God 

en zullen de mensen haar voortaan kennen.  
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Joran en Lisette Bakema, 

wat is de naam van jullie kind, en met welke naam willen jullie je kind 
laten dopen? 

Haar naam is Sophie Catharina Petra. 
Met deze naam zal zij door het leven gaan, met deze naam zal God 

en zullen de mensen haar voortaan kennen.  

 
Lotte en Rinus Paauwe, 

wat is de naam van jullie kind, en met welke naam willen jullie je kind 

laten dopen? 
Haar naam is Sara Adrienne Maria. 

Met deze naam zal zij door het leven gaan, met deze naam zal God 
en zullen de mensen haar voortaan kennen.  

 

Doopgelofte 
Zolang de mens bestaat heeft hij gezocht naar God als Begin en Einde 

van het leven.  
Jezus heeft ons voorgedaan en ons voorgeleefd wie die God is.  

Hij wordt zelfs de weg genoemd naar God. 

Ook wij willen die weg gaan, daarom noemen wij ons christenen.  
Wij doen dit samen met anderen, en vormen zo de kerk. 

De kinderen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, willen we hierin 

laten delen. 
 

Roelie en Lydia, Joran en Lisette, Lotte en Rinus, 

ik wil jullie de volgende vragen stellen:  

 
Straks zal de naam van jullie kind verbonden zijn met de naam 

van de Drie-ene God: 
 

Willen jullie dat Naomi / Sophie / Sara zal opgroeien in dit geloof 

en beloven jullie om jullie kinderen voor te gaan in vertrouwen 
op God en op zijn Zoon Jezus Christus, en in zorg en toewijding 

aan mensen?  
 

En willen jullie Naomi / Sophie / Sara zien als een kind van God 

die verwondering in jullie huis brengt en jullie sterkt in geloof, 
hoop en liefde? 

 
Wat is daarop jullie antwoord? 

Ja, dat beloven wij.  
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Apostolische Geloofsbelijdenis (Jan Pasveer) (staande) 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here, 

die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle.  

Ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel,  

zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk,  

de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, 

wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. 
Amen. 

 
Wens van de ouders 

 

de kinderen mogen naar voren komen 
 

Doop 

 
Aansteken doopkaarsen 

                                                              we gaan staan 
 

Vraag aan de gemeente en antwoord 

v.: Gemeente, draag hen, 
 die gedoopt zijn, in uw gebeden,  

 en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 
g.: Welkom, kinderen van God 

 welkom in de kerk van Christus, 

 wereldwijd en in ons midden. 
 

                                                              we gaan zitten 
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Doopduifjes worden opgehangen terwijl we luisteren:  

Meer dan een wonder (Kinga Bán) 
 

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn. 

Nooit gedacht, zo perfect en klein. 

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 

 
Door Hem bedacht, door Hem gemaakt, 

door Hem geliefd en aangeraakt. 

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 

Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht. 

Vol verwachting hebben wij op jou gewacht. 
En nu jij er bent… 

 
Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind. 

Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht. 

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
 

Je eerste woord zal alles zijn: 
Papa, mama, blijf bij mij. 

Je hebt een plek, je hoort erbij. 

Hier zul je veilig zijn. 
 

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 

Je bent meer dan een wonder. 
 

Overhandiging van de geschenken 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 

Pastorale mededelingen 
 

Dank- en voorbeden  
v.: … zo bidden en zingen wij: (Lied 368h)  

 
 
Stil gebed en Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie 
 

we gaan staan 

 
Slotlied: Lied 423: 1, 2 en 3   

   

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 
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Zegen beantwoord met een gesproken ‘amen’ 

 
Na de dienst wordt gezongen: De Here zegent jou 
 

 
 

De Here zegent u en Hij beschermt u, 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven. 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, 

Hij zal Zijn vrede aan u geven. 
 

 

 
Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor onderhoud kerkelijke 

gebouwen 
 
Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om de doopouders te 
feliciteren. Daar is ook koffie, thee en fris. 
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