Zondag 23 juni 2024

Overstapdienst in ‘De Morgenster’

Thema: Kleurrijke belofte

Voorganger : ds. Birke Rapp
Overstappers : Eline van Berkel en Sara Verhagen
Muziek : Johan den Hoedt (orgel)
Willem Vlot (piano)
Marga van Berkel en Brenda de Bruijn (zang)



VOORBEREIDING

Muzikale voorbereiding

- Huis van vrede (Sela)
- Goed om hier te zijn (Sela)

Welkom

Lied van inkeer: Lied 103e (2x)
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Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
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we gaan staan

Bemoediging en groet

@<a<acx

: Ons samenzijn dragen we op aan God

: Die liefde is en grond van ons bestaan

: Die ons stelt in het licht en ons vraagt om dienstbaar te zijn
: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

: Zijn vrede en zijn genade zij met u en met jullie allen.

: Gods vrede voor heel onze wereld. Amen



Lied 218: 1,3,4en 5

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.

Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Over de dienst en de kleuren

Voorstellen van de jongeren

Kyriegebed

Lied: O Lord hear my prayer
(1 keer muziekgroep, 2 keer met gemeente)

O Lord, hear my prayer,
O Lord, hear my prayer;
when I call answer me.
O Lord, hear my prayer,
O Lord, hear my prayer;
come and listen to me.

Vertaling: Heer, hoor mijn gebed, Heer, hoor mijn gebed. Als ik
roep, antwoord mij. Heer, hoor mijn gebed. Kom en luister naar
mij.



Glorialied: Praise the Lord van Elevation Worship (Opwekking 885)

Let everything, that has breath
Praise the Lord, praise the Lord (2x)

I'll praise in the valley, praise on the mountain

I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting

I'll praise when outnumbered, praise when surrounded
'Cause praise is the waters my enemies drown in

Refrein

As long as I'm breathing
I've got a reason to

Praise the Lord, oh my soul
Praise the Lord, oh my soul

I'll praise when I feel it, and I'll praise when I don’t
I'll praise 'cause I know You’'re still in control

My praise is a weapon, it's more than a sound

Oh, my praise is the shout that brings Jericho down

Refrein

I won't be quiet, my God is alive
How could I keep it inside?
Praise the Lord, oh my soul

Bridge (2x)

I'll praise 'cause You're sovereign, praise 'cause You reign
Praise 'cause You rose and defeated the grave

I'll praise 'cause You're faithful, praise 'cause You're true
Praise 'cause there's nobody greater than You

Praise the Lord, oh my soul (4x)

Gesprek met de kinderen



Lied: Kleuren, kleuren allemaal kleuren

Refrein

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren

rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw

Rood met geel wordt oranje
blauw met geel wordt groen
ja, met kleuren kun je

heel veel dingen doen

kleur een leuke kleurplaat
maak een schilderij

kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei

Refrein

Alles wat God gemaakt heeft

is door Hem gekleurd

en door al die kleuren

word je opgefleurd

Zoh en regen samen

kijk dan eens omhoog

en zie al die kleuren in de regenboog
Refrein

ROND HET WOORD
Gebed om de Geest
Schriftlezing: Genesis 9: 8-17 (BGT)

gVerder zei God tegen Noach en zijn zonen: ¢'Nu ga ik een belofte
doen aan jullie en aan de mensen die na jullie leven. 10lk doe die
belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme
dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de boot gekomen
zijn. 111k beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal
doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een
overstroming komen die de hele aarde verwoest.’



12-13God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn
belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn
belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. 14Steeds als ik
veel wolken over de aarde stuur, zal er een regenboog
tevoorschijn komen. 1sDan zal ik denken aan mijn belofte aan jullie
en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden en
alles verwoesten. 1s-17Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal
ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt
voor altijd.’

Lied 356: 1,2,6 en 7

O God die uit het water
in het begin

de aarde hebt geroepen
de grote toekomst in:

Refrein
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen

O God die uit het water

de grote vloed

een ark vol leven hebt gered

en alles was weer goed: Refrein

O God die in het water

van de Jordaan

uw Zoon hebt aangewezen

om allen voor te gaan: Refrein

O God die in het water

van onze doop

wie Jezus willen volgen

doet opstaan tot de hoop: Refrein

Preek



Lied: Ik zal er zijn (Sela)

(muziekgroep)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

(vrouwen)

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

(mannen)

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

(muziekgroep)

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn".

(allen)

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.



OVERSTAPPEN
Inleiding

Overstaplied: Er zijn al zo’n 12 jaar verlopen

Er zijn al zo'n twaalf jaar verlopen

sinds jij hier het levenslicht zag.

De weg lag nog helemaal open;

soms een traan, maar ook heel vaak een lach.

Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee:
je vader of moeder, een vriend of een mens

die gewoon zegt: Ik leef met je mee’.

Je was nog heel klein op die morgen

toen doopwater viel op je hoofd.

God beloofde om voor je te zorgen

en wij hebben Zijn woord steeds geloofd.

Je hoeft niet alleen, maar je gaat met die Ander in zee,
een Vader, een moeder, een vriend, dat is God,

die gewoon zegt: 'Ik leef met je mee’.

Dat was toen, maar je leeft in het heden:

ook vandaag ga je verder op weg.

De nevendienst is straks verleden,

maar hoor wat een ieder nu zegt.:

Je hoeft niet alleen, maar we gaan graag met jullie in zee
en hopen en bidden, dat jij later ook

heel gewoon zegt: Ik leef met je mee’.

Een kleurrijk cadeau voor de kinderen, een wens en een kaars, als
teken van licht op je weg

Lied: Ik wens jou (Trinity)

(muziekgroep)

Ik wens jou een dak boven je hoofd,

dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood,
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht,

dat de liefde van je leven op je wacht.



Ik wens jou genoeg om door te gaan,

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan.
Ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd

met kinderen om je heen, tot aan het eind.

Refrein (allen)

Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou,
een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou.
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou,
een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou.

(allen)

‘k wens jou vrede toe om wie je bent,

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent,
dat de liefde aan je hart vervulling geeft

in elk van de seizoenen dat je leeft.

Refrein (allen)

(muziekgroep)

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats.
In de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang.

In het donker loop ik naast je als een trouwe engel.

Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.

Refrein (1¢ keer muziekgroep, 2¢ keer allen)

Overhandigen cadeau kindernevendienst

"De overstap maken” - welkom in de jeugdkerk



Luisterlied: Cover me with sunshine (PI!NK)

I've been dreaming of friendly faces
I've got so much time to kill

Just imagine people laughing

I know some day we will

And even if it's far away

Get me through another day

Cover me in sunshine

Shower me with good times

Tell me that the world's been spinning since
the beginning

And everything will be alright

Cover me in sunshine

From a distance all these mountains
Are just some tiny hills

Wildflowers, they keep living

While they're just standing still

I've been missing yesterday

But what if there's a better place?

Cover me in sunshine

Shower me with good times

Tell me that the world's been spinning since
the beginning

And everything will be alright

Cover me in sunshine

Ik droom van vriendelijke gezichten.
Ik heb zoveel tijd te doden.

Stel je voor, mensen die lachen.

Ik weet dat we dat op een dag doen!
En zelfs al is het ver weg

het helpt me weer een dag door

Bedek mij met zonneschijn!
Overgiet mij met goede tijden!
Vertel me dat de wereld draait
vanaf het begin

en dat alles goed komt.

Bedek mij met zonneschijn.

Van een afstand zijn al deze bergen
slechts een paar kleine heuvels.
Wilde bloemen, ze blijven leven
terwijl ze gewoon stilstaan.

Ik mis gisteren

maar wat als er een betere plek is?

Bedek mij met zonneschijn!
Overgiet mij met goede tijden!
Vertel me dat de wereld draait
vanaf het begin

en dat alles goed komt.

Bedek mij met zonneschijn.

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Dank- en voorbeden
V.: ... zo bidden en zingen wij:
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Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
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we gaan staan
Lied: 423 Nu wij uiteengaan

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht véér hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

Zegen
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Orgelspel

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
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