
Zondagsbrief voor de startdienst  
    

Zondag 8 september 2024 

______________________________________________________________________________
 
Voorganger:  Ds. Birke Rapp en ds. Bert Ridder 
Organist:    Erik van der Klooster 
m.m.v.:    band met musici uit beide gemeentes 

en een kinderkoor 
 
Er is kindernevendienst  
 
Thema: Klaar voor de start!? 
 
 

VOORBEREIDING 
 
Band: Met open armen (Schrijvers voor gerechtigheid) 
 
Verstilling  
 
Overdracht aan predikant door ouderling van dienst 
 
Welkom en aanvangslied: Breng ons samen   
Band: U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
Allen: Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
  
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
Band: Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 2x  
 
Allen: Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 2x 
 
Bemoediging en groet  
v.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.:   die altijd trouw blijft 
g.:  en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 
Genade, vrede en vriendschap 
voor iedereen hier aanwezig, 
van God die ons liefheeft 
van Jezus Christus die ons de weg wijst 
en van de heilige Geest die ons kracht geeft. 
Amen 
 
Klein Gloria: Lied 195 
 
Over de dienst 
 
Gebed om ontferming  
… zo bidden en zingen wij: (Lied 301e) 

 
 
Glorialied: Lied 657:1,3 en 4 
 
 

ROND HET WOORD 
 
Gesprek met de kinderen 
 

Kinderkoor: Kom aan boord  

Koor: Voor de zieken - voor de armen 
voor de mensen met verdriet 
voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: het lukt me niet 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort 
is er altijd nog die Ene en die roept: Kom maar 
aan boord! 
 
Refrein:  
Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen 
Kom aan boord, 
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde 
pak die uitgestoken hand 
 
Voor het meisje dat blijft denken 
alles gaat bij mij steeds mis 
voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is 
voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord 
is er altijd nog die Ene en die roept: Kom maar 
aan boord! 
 
Refrein 1e keer kinderkoor, 2e keer allen 
 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Gebed van de zondag  
 
 
 
 
 
 



1e Lezing: Psalm 84:1-9 
 
1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. 
Van de Korachieten, een psalm. 
2Hoe lieflijk is uw woning, 
HEER van de hemelse machten. 
3Van verlangen smacht mijn ziel 
naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen 
om de levende God. 
4Zelfs de mus vindt een huis 
en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God. 
5Gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij U loven. sela 
6Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, 
met in hun hart de wegen naar U. 
7Trekken zij door een dal van dorheid, 
door hen verandert het in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
8Steeds krachtiger gaan zij voort 
om in Sion voor God te verschijnen. 
9HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn 
gebed, 
luister naar mij, God van Jakob.  
 
Zingen: Psalm 84:1 en 2 
 
2e Lezing: Romeinen 12:9-18 
 
9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad 
en wees het goede toegedaan. 10Heb elkaar lief met 
de innige liefde van broeders en zusters en acht de 
ander hoger dan uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet 
bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en 
dien de Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u 
hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed 
ondervindt, en bid onophoudelijk. 13Bekommer u om 
de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14Zegen 
uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15Wees 
blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie 
verdriet heeft. 16Wees eensgezind; wees niet 
hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga 
niet af op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad 
met kwaad, maar probeer voor alle mensen het 
goede te doen. 18Stel, voor zover het in uw macht 
ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te 
leven.  
 
Zingen: Leer mij geven van Sela  
Band: Laat mij een vredestichter zijn 
waar de onrust heerst. 
Laat mij een liefdebrenger zijn 
waar de haat regeert. (2x) 
  
Leer mij vergeven, leer mij troosten; 
vol van uw Geest, uw koninkrijk. 
Leer mij verliezen, leer mij geven; 
geven uit liefde, dat maakt rijk. 
  
Laat mij een waarheidspreker zijn 
waar de leugen is. 
Laat mij een samenbinder zijn 
waar verdeeldheid is. 
 
2x eerste keer allen, tweede keer band:  
Leer mij vergeven, leer mij troosten; 
vol van uw Geest, uw koninkrijk. 
Leer mij verliezen, leer mij geven; 
geven uit liefde, dat maakt rijk. 
 

Uitleg en verkondiging  
 
Meditatief moment op het orgel 
 
Zingen: Lied 289:1 en 3 
 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
v.: ….zo bidden en zingen wij: (Lied 368j) 

 
Stil gebed en Onze Vader 
 
Mededelingen en aandacht voor de collecten 
bestemd voor GKW Diaconie en GKW Kerkenwerk 
 
Speciale aandacht voor het project “Bake for life” 
 

de kinderen komen terug 
 
Zingen: Samen van Elly en Rikkert  
Kijk daar, een metselaar.  
Hij bouwt een huis van steen. 
Alle stenen netjes naast elkaar,  
een huis voor iedereen. 
Eén voor één, steen voor steen, 
muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar … samen vormen zij een huis 
Samen, muren, deuren en ramen 
Samen vormen zij een huis. Samen! 
 
De Heer bouwt ook Zijn huis,  
daar zijn wij de stenen van 
ieder heeft z'n plekje in dat huis  
dat God er wonen kan. 
Eén voor één, steen voor steen 
muren, deuren en ramen. 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer. Samen! 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer. Samen! Amen. 
 
Slotlied: Lied 416: 1.2.3 en 4 
  
Zegen 
 
 
 
Korte presentatie over de voortgang van BK en MK 
 
Band: Zegen komt van u – Sela  


