
Liturgie voor de Taizéviering 
 

Protestantse kerk ‘De Morgenster’ 

 

 
 

 

 

 

Voorganger: ds. Birke Rapp 

 

Met muzikale medewerking van:  

Brenda, Ilse Joan, Marga, Robert (zang) 

Ferdy (gitaar), Jobke (blokfluit) en Willem (piano) 
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Hartelijk welkom bij deze bijzondere viering met elementen uit Taizé. 

Graag willen we vooraf iets vertellen over Taizé en over wat u kunt 

verwachten in deze gebedsdienst. 

 

Taizé is een klein dorp in het zuiden van Bourgondië in Frankrijk. 

Broeder Roger (2015-2005), een protestantse predikant uit 

Zwitserland, begon in de Tweede Wereldoorlog samen met zijn zus 

een leefgroep met joodse vluchtelingen en oorlogsweeskinderen. 

Vandaag de dag is de orde uitgegroeid tot een internationale 

oecumenische broedergemeenschap. Jaarlijks vinden vele duizenden 

jonge mensen uit alle landen de weg naar Taizé, die voor een kortere 

of langere tijd meeleven.  

 

Een viering in Taizé kent de volgende elementen: Meditatief zingen, 

Bijbelteksten en gebed afgewisseld met zang en stilte. Ook kaarslicht 

speelt een rol. De paaskaars is symbool voor het Licht van God, dat 

wij voor de ander proberen te zijn. De liederen worden altijd 

meerdere keren herhaald. Er zal geen overdenking zijn, maar een 

langere stilte. Deze stilte is bedoeld om wat gezongen en gelezen is 

de gelegenheid te geven door te laten dringen. Op adem te komen, 

om ruimte te maken voor de Ander.  

 

 

Bij de viering van vandaag 

 

Als thema hebben wij gekozen voor: Vrede. Bij alle oorlogsgeweld in 

de wereld, alle polarisatie en wantrouwen tegen elkaar en ook alle 

disharmonie en kwetsbaarheid van onze aarde is het belangrijker dan 

ooit om ons te blijven bezinnen op vrede in liederen en gebeden. We 

moeten leren anders naar elkaar te kijken. Zijn we bereid om ons te 

openen voor de ander, elkaar te vertrouwen en mee te bewegen met 

de uitdagende wegen die Christus ons voor ogen voert? Als we dat 

kunnen, dan kunnen we als christenen samen, als gist in het deeg, 

een verschil maken. Zou vrede onder elkaar niet meer hoop geven op 

vrede in de wereld?  
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Als alles duister is  

Tijdens het lied zal de Paaskaars naar binnen worden gebracht 

 
 

 

Mon âme se repose 

 
Vertaling: Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen 

mijn heil. Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot 

Hem. 
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Gezongen lezing psalm 98 Psallite Deo 

(Solo: psalmen, allen: Psallite Deo en Alleluia) 

 
 

1 Zing een nieuw lied voor de Heer,…Psallite Deo, psallite! 

Want wonderlijke dingen heeft Hij gedaan. … Alleluia, alleluia! 
 

2 Heel de aarde juich voor God… 

breek uit in jubelen en zingen…. 
 

3 Als de ramshoorn en de trompetten weergalmen,… 

juich voor het aanschijn van de Heer onze God. … 
 

4 Laat de zee bulderen met alles wat daar leeft, … 

de aarde dreunen met allen die er wonen. … 
 

5 Laat onder handgeklap van rivieren, … 

de bergen samen met hen juichen. … 
 

6 Dank de Heer want Hij is goed, … 

zijn liefde kent geen grenzen. … 
 

7 Jullie die de Heer beminnen, kom en zing: … 

‘Zijn liefde kent geen grenzen’. … 
 

8 Vanuit mijn verdrukking riep ik: ‘Heer’, … 

En het antwoord van de Heer gaf mij ruimte. … 
 

9 De Heer is mijn kracht, de Heer is mijn lied, … 

de Heer is mijn redder gebleken. … 
 

10 Ik ben niet gedood, mij wacht het leven, … 

van de daden van de Heer kan ik vertellen. … 
 

11 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, … 

Een dag van jubel en vreugde. … 
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Jésus le Christ (3x in het Frans, daarna Nederlands) 

 
 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 

Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 

Open mij voor Uw liefde, o Heer. 

 

 

Lezing: Matteüs 5: 38-42 

 

38Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en 

een tand voor een tand.” 39En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen 

wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de 

linkerwang toe te keren. 40Als iemand een proces tegen je wil voeren 

en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed 

af. 41En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er 

dan twee met hem op. 42Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je 

niet af van wie geld van je wil lenen. 
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I am sure I shall see 

 
 

Vertaling: Ik ben er zeker van de goedheid van de Heer te zien in het 

land van de levenden. Ja, ik zal de goedheid van de Heer zien, wees 

vastberaden en vertrouw op de Heer. (Psalm 27, 13-14) 

 

 

Sanasi on lammpu 

 
Vertaling: Laat uw woord een licht zijn, lamp voor onze voeten, laat 

ue woord een lamp zijn, licht op onze paden (Psalm 119, 105) 

 

 

Spreuk ter overdenking 

 

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die 

niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 

(Johannes 14, vers 27) 

 

 

Stilte  
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Dona la pace 

 
 

Vertaling: Geef ons de vrede, o Here, aan wie vertrouwen op U. Geef 

ons, geef ons de vrede, o Here, geef ons de vrede. 

 

 

Voorbeden afgewisseld met Kyrie 12 
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Our Father 

 
 

 

Persoonlijk gebed: door middel van het aansteken van een kaarsje is 

er ruimte voor persoonlijk gebed.  
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Tijdens het aansteken zingen wij: 

 

Herre, visa mig vägen 

 
 

Vertaling: Heer, laat mij de weg zien en maak mij bereid deze te 

gaan. Geef mijn hart vrede. 

 

 

Bless the Lord 

 
 

Vertaling: Prijs de heer mijn ziel, en prijs zijn heil’-ge naam. Prijs de 

Heer mijn ziel, die mij het leven geeft. 
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Iedere nacht verlang ik 

 
 

 

Zegenbede 

 

 

My peace I leave you  

 
 

Onder de volgende liederen verlaten we in stilte de kerk 
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Aber Du weisst den Weg 

 
 

Vertaling:  

God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U. Bij U is het licht, U 

vergeet mij niet. Bij U is de hulp, ja, bij U is het geduld. Van uw 

wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij. 

 

Nada te turbe 

 
 

Vertaling: Niets zal je verontrusten, niets zal je bang maken, 

Wie God heeft ontbreekt niets, God alleen is genoeg.  
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In the Lord I’ll be ever thankful 

 
 

Vertaling: In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de 

vreugdezang. Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U vertrouw ik en’k 

ken geen angst, op u vertrouw ik en’k ken geen angst. 


