
   

 

Liturgie bij de doopdienst van 9 maart 2025 

 

Protestantse Kerk ‘De Morgenster’ 

 

 

 

 

Gedoopt worden: 

 

Frenk Jaap van Essen, geboren 27 december 2024 

 

 

 

 

 
 

Thema: Wie is de baas? 

 

 

 

 

Voorganger : ds. Peter van Ankeren 

Organist:     : Richard Bos 

M.m.v.  : Mark Kuntz (piano), Brenda de Bruijn (zang) 
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VOORBEREIDING 

 
Welkomstwoord 

 
Stilte voor persoonlijke voorbereiding 

 

Lied van inkeer: Lied 918: 1 

 

we gaan staan 

 

 
Bemoediging en groet 

v.: Ons vertrouwen is de naam van de Eeuwige 
a.: die liefde is en grond van ons bestaan 

v.:  die ons stelt in zijn licht en ons roept in zijn dienst 

a.:  die ons vrijheid schenkt en ons vertrouwen vraagt 
 

v.:  zijn vrede en genade is met u allen 
a.:  Amen 

 

 
Aanvangslied: Psalm 91: 1 en 8 

 

Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning: 

hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 

Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 

mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 

voor mij altijd het beste. 
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Ik zal hem redden uit de nood,  

spreekt God, en hem verhogen: 
dat hij Mij toebehoort, zal groot 

verschijnen voor elks ogen. 
Ik zal hem ’t leven, tot zijn vreugd, 

verlengen, lange jaren, 

en ’t heil dat eindeloos verheugt 
in volheid openbaren. 

 

we gaan zitten 
Over de dienst 

 
Gebed om ontferming  

… zo bidden en zingen wij: (Lied 301e) 

 
 

v.: … door Jezus Christus onze Heer. 

g.: Amen. 
 

Lied op weg naar Pasen: Ik zal er zijn (Sela)  
 

(solo) Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

  
(allen) Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

  
(allen) De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
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Refrein (allen): 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

  

(allen) O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.  
  

    Refrein (allen) 
 

ROND HET WOORD 

 
Gesprek met de kinderen 

 
Projectlied: Een nieuwe dag 

 

 
 

Een nieuwe dag, een nieuw begin 

Van hoop en van verwondering 
Het is weer licht, kijk om je heen: 

God laat de mensen niet alleen. 

 
 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Lezing: Lucas 4: 1-13 

 

1-2Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en 

geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, 
waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij 

niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote 

honger. 3De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, 
beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ 4Maar Jezus 

antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood 

alleen.”’5Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en 
liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld 

zien. 6De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles 
en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover 

beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7als u in aanbidding voor 

mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.’ 8Maar Jezus antwoordde: 
‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen 

hem.”’ 9De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het 
hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon 

van God bent, spring dan naar beneden. 10Want er staat 

geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te 
waken.” 11En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw 

voet niet zult stoten aan een steen.”’ 12Maar Jezus antwoordde: ‘Er 

is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 13Toen de 
duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij 

voor een tijd bij hem vandaan. 
 

Zingen: Lied 539 

 
Jezus, diep in de woestijn,  

eenzaam en vol vragen,  
voerde daar een zware strijd,  

veertig lange dagen. 

 
Stenen nam Hij niet voor brood,  

Hij is niet bezweken,  
ook al was de honger groot,  

voor zijn tegenspreker. 

 
Alle rijkdom, alle macht  

lagen in zijn handen,  

als Hij maar een knieval bracht  
voor zijn tegenstander. 
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Jezus zei: Ik kniel niet neer,  

want er staat geschreven:  
‘Bid alleen tot God de Heer,  

dien Hem heel je leven’. 
 

Jezus, diep in de woestijn,  

veertig lange dagen,  
bleef het in de zware strijd  

met Gods woorden wagen. 

 
Lezing: Marcus 10: 13-16 

 

13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door 

hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen 

Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de 
kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van 

God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als 
een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet 

binnengaan’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen 

door hun de handen op te leggen. 

 

Zingen: Lied 216 

 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels, geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
 

Uitleg en verkondiging  

  
Meditatieve muziek 
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Zingen: Lied 793: 1 en 2 

 
Bron van liefde, licht en leven, 

voor elkaar zijn wij gemaakt, 
door Uw hand elkaar gegeven, 

door Uw vinger aangeraakt. 

Laat ons op Uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet, 

dat wij samen lachend lopen, 

in Uw grote bruiloftsstoet. 
 

Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 

woord van hogerhand gegeven, 

trouw en teder tot het eind. 
Al zou ons een vijand haten, 

al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten, 

Gij, Gij laat ons niet alleen. 

 
 

VIERING VAN DE DOOP 

 
Inleiding op de doop 

 
Doopgebed 

 

Uitgieten doopwater 
 

Presentatie en naamgeving 
 

Doopvragen 

Anneleen en Jaap van Essen 
beloven jullie Frenk als kind van God aan jullie toevertrouwd, 

met liefde en zorg te omringen? 
 

Beloven jullie Frenk op te voeden in de geest van het Evangelie 

van Jezus Christus en hem in liefde trouw te blijven op de weg 
die hij zal gaan? 

 

Wat is daarop jullie antwoord? 
Ja, dat beloven wij.  
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Doop 

 
Lied: Doop (Sela)  

 
(solo) In het water van de doop, 

zien wij hoe God zelf belooft, 

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 

van de hoop die in ons leeft, 

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
  

(allen) Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 

overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 

Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 

in een leven dat voorgoed veranderd is. 
  

(allen) Met de Heer begraven en weer opgestaan, 

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 

putten wij geloof en hoop, 

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

                                                        
                                                                             we gaan staan 

 

Vraag aan de gemeente en antwoord 
v.: Gemeente, draag Frenk, 

 die gedoopt zijn, in uw gebeden,  
 en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 

g.: Welkom, kinderen van God 

 welkom in de kerk van Christus, 
 wereldwijd en in ons midden. 

 
                                                              we gaan zitten 

 

 
Doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars 

 

Wens Anneleen en Jaap voor hun zoon Frenk 
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Zingen: Lied 354 

 
Jouw leven staat aan het begin, 

het heeft nog geen herinnering, 
het is zo weerloos en zo klein, 

je weet nog niet hoe het zal zijn. 

 
Refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, 

    noem ons bij onze naam. 

 
Jij weet nog niet wat leven is, 

wat liefde is en wat gemis. 
Jij weet nog niet van nee en ja, 

van ondergang en gloria. Refrein 

 
Je huilt nog van verwondering, 

maar jij hoort hier, in onze kring. 
Het water wacht, die diepe zee 

geeft jou een taal, een teken mee. Refrein 

 
Dat teken is een heilsgeheim: 

God wil met jou verbonden zijn. 

Hij is nabij waar jij ook bent, 
omdat Hij je bij name kent. Refrein 

 
Zo komt jouw leven aan het licht, 

zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 

Gods adem heeft je aangeraakt 
en jou tot bondgenoot gemaakt. Refrein 

 
 

Tijdens dit lied wordt het doopduifje opgehangen op het doopbord 

achterin de kerk 
 

 
Overhandiging van de geschenken 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 

Pastorale mededelingen 
 

Dank- en voorbeden  
v.: … zo bidden en zingen wij: (Lied 368d)  

    
Stil gebed en Onze Vader 
 

 

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk 
 

we gaan staan 
 

Slotlied: Lied 416 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

   
Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Zegen  

 
 

 
 

 

Orgelspel  
 

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie 
 
Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om de doopouders te 
feliciteren. Daar is ook koffie, thee en fris. 
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