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Wij nemen vandaag afscheid van: 
 

• Ronald de Bruijn (ouderling/voorzitter C.v.K.) 

• Jolanda Fortuin-van de Graaf (pastoraal ouderling jonge 
gezinnen) 

• Louis Lodder (ouderling/tweede scriba kerkenraad) 

• Anne den Haan (voorzitter diaconie) 
• Lies Terwen-Timm (diaken) 

 
Wij bevestigen vandaag: 

 

• Pim Schipper en Peterine Huijssoon (ouderling/tweede 
scriba kerkenraad) 

• Gerco Bakema (diaken) 
• Jaap van Essen (diaken) 

 

 

Erik Andeweg (ouderling / voorzitter College van 
Kerkrentmeesters) zal op zondag 29 juni in het ambt worden 

bevestigd. 

 
 

De volgende gemeenteleden hebben zich bereid verklaard hun 

ambtstermijn met een jaar te verlengen: 
 

• Aren en Arianne Klink- Glastra van Loon (pastoraal 
ouderling) 

• Wil de Boer (pastoraal ouderling/clustercoördinator) 

• Marian Naafs-Verhoek (ouderling/uitvaartleider/ scriba 
pastoraatgroep) 

• Jennie Vos-Juffer (ouderling/uitvaartleider) 
• Leo Roos (ouderling/secretaris CvK) 

• Richard en Jolijn van den Toren-van Eersel (pastoraal 

ouderling jongeren) 
• André en Alinde Verhagen-van der Sterre 

(clustercoördinator) 
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Voor de dienst: orgelspel 

 
 

VOORBEREIDING 

 
Welkomstwoord 

 

Stilte voor persoonlijke voorbereiding 
 

Lied 103e Bless the Lord my soul   
(koor komt binnenlopen) 

 

1e keer solo, 2e en 3e keer koor, 4e keer allen 

 
we gaan staan 

 

Bemoediging en groet  
v.: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.: die ons geschapen heeft naar zijn beeld, 

a.: en ons zijn Geest heeft geschonken 

 
v.: Vlam van de Geest, verwarm ons hart, 

a.: dat wij onze naaste liefhebben. 

v.: Vlam van de Geest, wakker in ons aan, 
a.: de hartstocht van de vrijheid. 

v.: Vlam van de Geest, smeed ons samen, 
a.: tot een levende gemeenschap. Amen 
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Lied 672: 1, 3 en 7 Komt laat ons deze dag 
 

Komt laat ons deze dag 

met heilig vuur bezingen 

en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 

Eens gaf de Heil'ge Geest 
aan velen heldenmoed. 

Bidt dat Hij ons vandaag 

verlicht met Pinkstergloed. 
 

In 't lichaam van de Heer 

tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 

als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 

wees met uw kracht nabij. 

Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 

 
Wie 's Heren Geest bezielt, 

wie 's Heren woord doet zingen, 

wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 

die stemme met ons in 

en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 

en elke morgenstond. 
we gaan zitten 

 

Over de dienst 
 

Gebed om ontferming 
…. zo bidden en zingen wij: (Lied 301e) 

     
v.: … door Jezus Christus onze Heer. 
g.: Amen. 
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Loflied: Psalm 150 Loof God, loof Hem overal 
 

Loof God, loof Hem overal.    
Loof de Koning van ’t heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 

Loof de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 
Hef, bazuin, uw gouden stem,    

harp en fluit, verheerlijk Hem! 

Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 

     
                          ROND HET WOORD 

 

Gesprek met de kinderen, dat we beginnen met het lied  
Doe het boek maar open (via youtube) 

 

Doe het boek maar open, 
want dat boek gaat over God 

Over mensen met hun vragen, 
hun geloof en hun verdriet. 

Over zoveel mooie dagen, 

hun geluk en hoogste lied. 
’t is een boek voor heel je leven, 

stap voor stap ga je op reis. 
En geniet van de verhalen, 

want zo wordt je langzaam wijs 
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Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 

 
 

Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar, 

het is voor allemaal. 
 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 
 

Koor: gezongen gebed bij de opening van de Schriften 

 
     Spirit of the living God, fall afresh on me (2x) 

     Melt me, mold me, fill me, use me 
     Spirit of the living God, fall afresh on me 

     Spirit of the living God, move among us all 

     Make us one in heart and mind, make us one in love 
     Humble, caring, selfless, sharing 

     Spirit of the living God, fill our lives with love 
 
 
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13  

 

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 
elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 

hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 

vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en 

allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide 
toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 

ingegeven. 



 7 

 

5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig 

waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, 
dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat 

ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal 

hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en 
zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe 

kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal 

horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, 
Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en 

Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook 
Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden en 

proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in 

onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en 
geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft 

dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze 
zullen wel dronken zijn.’ 

 

 
Lied 701 Zij zit als een vogel 

Vers 1 koor, 2 allen, 3 koor, 4 allen 
 

Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

onder haar de chaos van de eerste dag; 
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 

wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 
Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

 
Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 
Want zij is de Geest, een met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
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Gedicht 
 

Lied 386 (Hemelhoog) vers 1 en 5 Wil je opstaan en Mij volgen 
 

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 

Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

 
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 
 

Overdenking 
 

Meditatieve muziek 

 
Lied 695 Heer, raak mij aan met uw adem 

Heer, raak mij aan met uw adem,  
reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht.  

Raak met uw adem mijn onrust  

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind.  

Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

Kom en doorstraal mijn dagen,  

Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan.  
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Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht!  

 

AFSCHEID EN BEVESTIGING 
 

Inleiding 

 
Persoonlijke woorden ten afscheid 

 
Dankgebed 

 

Lied 362: 2  
 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.  
 

 

Opdracht en presentatie van nieuwe ambtsdragers 
 

Vragen aan de nieuw te bevestigen ambtsdragers 

 
Vertrouwt u zich toe aan de liefde van God,  

zoals u die door de bijbel, de tradities van onze kerk en  
uw eigen geloofservaring hebt leren kennen? 

 

Belooft u uw ambt waardig en trouw te vervullen, met liefde en 
respect voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op 

uw weg brengt? 
 

En belooft u geheim te houden wat u vertrouwelijk wordt 

toevertrouwd? 

Antwoord van ieder persoonlijk 
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Handoplegging en zegen en bevestiging  
…     … 
God, onze Vader geve je zijn  God, onze Vader geve je zijn 
Heilige Geest om ouderling   Heilige Geest om diaken  
te zijn in deze gemeente,  te zijn in deze gemeente, 
om in liefde om te zien naar  om in liefde om te zien naar 

mensen en de gemeente te  mensen en zijn barmhartigheid 
bouwen.    gestalte te geven. 
Amen     Amen  
 

                                                                          we gaan staan 
 

Lied 363 Dat ’s Heren zegen op u daal 
 

Dat ’s Heren zegen op u daal’, 

zijn gunst uit Sion u bestraal’, 
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer 

looft, looft dan aller heren Heer!  
 
 

Verwelkoming door de gemeente: 
v.:    Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers. 

Ik vraag u: wilt u hen in uw midden ontvangen 

en hen als gemeente in hun ambt ondersteunen  
en dragen in uw gebeden 

opdat zij mogen ervaren dat zij het niet alleen hoeven te 

doen? 
 

Gemeente van Christus, wat is daarop uw       
antwoord? 

g.:    Ja, van harte    

                                                                          we gaan zitten 
 

Lied 700 Als de wind die waait met vlagen 
Vers 1 koor, 2 en 3 allen 

  

Als de wind die waait met vlagen, 
zo verrassend waait de Geest, 

soms een storm, met donderslagen, 
soms een stem: Wees niet bevreesd! 

Soms een vlam, een vonk van boven, 

soms een haard die laait van vuur, 
soms een lamp die uit kan doven, 

soms een glans van korte duur. 
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Soms een wolk die gul wil geven 
schaduw op geblakerd land, 

soms een zon die, hoogverheven, 
zindert op het mulle zand; 

bron van lachend, levend water, 

bedding, beek, rivier, fontein, 
stroom van heil – maar even later 

opgedroogd en weer woestijn. 

 
Als een woord dat weg wil wijzen, 

richting geeft en ruimte biedt, 
als een brood, een vaste spijze, 

sóms, soms éven – soms ook niet. 

Soms, soms lijkt geen wind te waaien, 
alles tevergeefs geweest 

totdat weer in lichterlaaie 
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest! 

 

 
 

                          GEBEDEN EN GAVEN  
 

Pastorale mededelingen 

                                
Dank en voorbeden  

v.: ….zo bidden en zingen wij: (Lied 333) 

   
 

Stil gebed – Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk 

 
we gaan staan 
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Slotlied: Lied 687: 1 en 2  
 

Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 

waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof. 
  

Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 

de vonk die overspringt 

op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 

duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 

wakker het feestvuur aan. 

 
Zegen 
 
Gezongen Amen: 1e keer koor, 2e keer allen 
 

   
   

 

Orgelspel 
 

 

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie 
 

 
 

In de grote zaal is er gelegenheid om afscheid te nemen van de 

afgetreden ambtsdragers en om de nieuwe ambtsdrager te 
feliciteren. Natuurlijk onder het genot van koffie, thee of fris. 
 


