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Thema: “Helpen en geholpen worden” 

 

 

 

 

Voorganger : ds. Peter van Ankeren 

Overstappers : Madelief Heijkoop, Vera van den Toren,  

                       Ruben Pronk 

Organist : Richard Bos (orgel) 

 

Verdere muzikale medewerking:  

Willem Vlot, Michiel Kooijman, Rachel Kooijman,   

Yanna Godeke, Christel Lucas, Gerrit Salentijn 
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                                VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Welkom 

  
Lied van inkeer: Lied 103e (2x)        

       
 

we gaan staan 
Bemoediging en groet 

 
v.: Van God is de aarde,  

g.: de wereld en al haar bewoners.  

v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het  
g.: als mensen naar elkaar omzien 

v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,  
g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.  

 

v.: De Heer zij met u 
g.: ook met u zij de Heer. Amen 
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Lied 8b Zie de zon, zie de maan 
 

 

Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 

sterren ontelbaar, overal vandaan. 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 

 
Hoor de zee, hoor de wind, 

hoor de regen als hij zingt, 

druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 
 

Ruik een bloem, ruik een vrucht, 

ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 
 

Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 

Mensen ontelbaar overal vandaan. 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 

 
Zie ik de zon, de sterren en de maan, 

wat een wonder dat ik mag bestaan! 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam, 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam! 

 
 

 

Over de dienst 

  

 
Gebed voor de wereld 
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Lied: Leer mij geven (luisterlied door muziekgroep) 
 

Laat mij een vredestichter zijn | 
waar de onrust heerst.  | 

Laat mij een liefdebrenger zijn | 

waar de haat regeert.  | 2x 
 

Refrein 

Leer mij vergeven, leer mij troosten; 
vol van uw Geest, uw koninkrijk. 

Leer mij verliezen, leer mij geven; 
geven uit liefde, dat maakt rijk. 

  

Laat mij een waarheidspreker zijn 
waar de leugen is. 

Laat mij een samenbinder zijn 
waar verdeeldheid is. 

 

 
Refrein 

 
 

Moment voor de kinderen 

 
 

Doe het boek maar open (via youtube) 

 
Doe het boek maar open, 

want dat boek gaat over God 
Over mensen met hun vragen, 

hun geloof en hun verdriet. 

Over zoveel mooie dagen, 
hun geluk en hoogste lied. 

’t is een boek voor heel je leven, 
stap voor stap ga je op reis. 

En geniet van de verhalen, 

want zo wordt je langzaam wijs 
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ROND HET WOORD 
 

Gebed 
 

 

Lezing Lucas 10: 25-32 (BGT) 
 

25Er kwam een wetsleraar naar Jezus toe. Hij wilde Jezus iets 

verkeerds laten zeggen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om 
het eeuwige leven te krijgen?’ 26Jezus zei tegen hem: ‘Wat staat er 

in de wet? Wat lees je daar?’ 27De man antwoordde: ‘Houd van de 
Heer, je God, met je hele hart, met je hele ziel, met je hele 

verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je 

medemensen als van jezelf.’ 28Toen zei Jezus: ‘Dat is het goede 
antwoord. Als je dat doet, zul je eeuwig leven.’ 

 

29De wetsleraar wilde laten zien dat hij de wet beter kende dan 

Jezus. Daarom vroeg hij: ‘Wie is mijn medemens dan?’ 

30Toen vertelde Jezus een verhaal. Hij zei: ‘Een man reisde van 
Jeruzalem naar Jericho. Maar onderweg werd hij door rovers 

overvallen. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren. Ze sloegen 
hem halfdood, en lieten hem liggen. 

31Toevallig kwam er een priester langs. Hij zag de man wel liggen, 

maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. 32Toen er 
even later een hulppriester langskwam, gebeurde hetzelfde. Hij 

zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant 

van de weg. 
 

 
Lied 320, vers 1,2 en 3 Wie oren om te horen heeft 

 

Wie oren om te horen heeft 
hoor’ naar d’ wet die God hem geeft: 

Gij zult geen vreemde goden 
haar Mij alleen belijden voortaan.  

Hoor, Israël, mijn geboden. 

 
Bemin uw Heer te allen tijd. 

Dien ‘m met alles wat gij zijt. 

Aanbid Hem in uw daden.  
Dit is het eerst’ en grote gebod, 

de wil van God, uw Vader. 
 



 6 

Bied uw naast’ de help’nde hand. 
Spijzig d’armen in uw land, 

een woning wilt hen geven. 
Het tweed’ gebod is ’t eerste gelijk; 

doe dit, en gij zult leven. 

 
 

Lezing: Lucas 10: 33-37 (BGT) 

 

33Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag 

de man liggen en kreeg medelijden. 34Daarom ging hij naar hem 
toe. Hij verzorgde de wonden van de man met olie en wijn. En hij 

deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel en 

bracht hem naar een herberg. Daar zorgde hij voor hem. 35De 
volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de 

herberg en zei: ‘Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, 
krijg je dat van me op mijn terugreis.’’ 

36Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? Wie was de medemens van de 

man die overvallen werd? De priester, de hulppriester of de 
Samaritaan?’ 37De wetsleraar antwoordde: ‘De Samaritaan, want 

die was goed voor de gewonde man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan 
voortaan net zoals de Samaritaan.’ 

 

 
Lied: Ik wens jou (Trinity) 

Ik wens jou een dak boven je hoofd, 

dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood,                      
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht, 

dat de liefde van je leven op je wacht.  

Ik wens jou genoeg om door te gaan, 

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan.                                                 

Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd, 

met kinderen om je heen, tot aan het eind.  

Refrein 
Een muur voor de wind                                                                      

en een vuur voor de kou                                                                  

een jas voor de regen                                                                   

en een vriend dichtbij jou 
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Ik wens jou vrede toe om wie je bent                                            
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 

Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 

  

Refrein 
 

(muziekgroep) 

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang                   

In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

 

Refrein (2x) 
 

Overdenking  
 

Halverwege de overdenking zingen wij  

Lied 1005, vers 1, 4 en 5 Zoekend naar licht 
 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht.    

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,    

schijn in de donk’re nacht.  
 
Refrein  

Christus, ons licht,  

Schijn door ons heen, schijn door het duister.   

Christus ons licht,  

Schijn ook vandaag, hier in uw huis  

 
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud.   

Maak ons een huis van levende stenen,   

schuilplaats door U gebouwd.  
Refrein  

 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,    

voor zoveel leed, zoveel gemis.  

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,    

totdat uw rijk hier is!  

Refrein  
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Na de overdenking: Lied 10.000 redenen (combo en orgel) 
 

(muziekgroep) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Mijn dag begint met een lied voor U 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 

 

Refrein (gemeente) 
Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
tienduizend redenen tot dankbaarheid 

 
Refrein 

 

(muziekgroep) 
En op die dag, als mijn kracht vermindert 

Mijn adem stokt en mijn einde komt 

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduize 

nd jaar en tot in eeuwigheid 
 

Refrein 2x (gemeente) 

 
Verheerlijk zijn heilige Naam,  

verheerlijk zijn heilige Naam 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 9 

OVERSTAPPEN 
 

Inleiding 
 

Overstaplied: In een land van licht en donker  

(melodie Samen in de naam van Jezus)  
 

In een land van licht en donker 

Opent zich een weg voor jou 
Zal er zon zijn en soms wolken 

En een ander schoolgebouw 
In een land van zon en regen 

Op je eigen benen staan 

Eigen keuzes, eigen wegen 
En wij zullen met je gaan 

 
In het land van nu en later 

Doen wij nu een stap terug 

Maar wij zijn er wel, ook morgen 
Als een steuntje in de rug 

Naar een land van toekomstdromen 
Reizen wij, elkaar nabij 

Onderweg in licht en donker 

Draagt Gods zegen jou en mij. 
 

 

Een wens en een kaars als teken van licht op je weg 
 

 

Overhandigen cadeau kindernevendienst 
 

 

Parcours 
 

 
Welkom in de jeugdkerk 
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Lied: My Lighthouse (Rend Collective) 
 
  (muziekgroep) 

In my wrestling and in my doubts 

In my failures You won't walk out 

Your great love will lead me through 

You are the peace in my troubled sea 

You are the peace in my troubled sea 
 

 

In the silence, You won't let go 

In the questions, Your truth will hold 

Your great love will lead me through 

You are the peace in my troubled sea 

You are the peace in my troubled sea 

 

Refrein (gemeente) 
My lighthouse, my lighthouse 

Shining in the darkness,  

I will follow You 

My lighthouse, my lighthouse 

I will trust the promise 

You will carry me safe to shore 

Safe to shore (3x) 

 

I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 

My God's love will lead  

me through 

You are the peace in my troubled sea 

You are the peace in my troubled sea 

 

Refrein 

 

(muziekgroep) 

Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms 

 

Refrein (gemeente) 

In mijn worsteling en mijn twijfels 

In mijn falen verlaat u mij niet 

Uw geweldige liefde gaat mij voor 

U bent de rust in mijn wilde zee 

U bent de rust in mijn wilde zee 
  

 

In de stilte laat U niet los 

In de vragen blijft u de waarheid 

Uw geweldige liefde gaat mij voor 

U bent de rust in mijn wilde zee 

U bent de rust in mijn wilde zee 

 

Refrein: 
Mijn Lichtbaken, mijn vuurtoren 

U schijnt in de duisternis,  

U zal ik volgen 

Mijn Lichtbaken, mijn vuurtoren 

Ik vertrouw op de belofte 

Dat U mij veilig aan land zet 

Veilig aan land (3x) 

 

Ik ben niet bang voor morgen 
Iedere morgen verrijs ik al zingend 

De liefde van mijn God leidt  

mij er doorheen 

U bent de rust in mijn wilde zee 

U bent de rust in mijn wilde zee 

 

Refrein 

 

 

Vuur voor ons, U bent de helderste 
U zal ons door stormen geleiden 

 

Refrein 
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GEBEDEN EN GAVEN 

 
Pastorale mededelingen 

 
Dank- en voorbeden  

v.: … zo bidden en zingen wij: (Lied 117d) 

 
 
 

Stil gebed en Onze Vader 
 

 

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk 
 

 
we gaan staan 

 

 
 

Slotlied: 423 Nu wij uiteengaan 

 
Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

Ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 
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Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 
 

Zegen 

 

 
 

 
Orgelspel 

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie 


