
 
 

 
"Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven".Deze 
woorden van Jezus moet iedere gelovige uit zijn hoofd leren" Aldus niemand minder 
dan Luther. Daarmee is het belang van deze tekst uit Mattheus 11 wel duidelijk. 
Maar kom daar eens om in deze chaotische, oorlogszuchtige en onrechtvaardige 
samenleving.  
 
Wat moeten we nou met die tekst? 
 
Rob Visser 
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Thema: …Rust… 
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DIENST VAN VOORBEREIDING 
 

Voorbereidend orgelspel 
(10.00 uur, na het consistoriegebed gaan kerkenraad en voorganger naar de kerkzaal) 
 

Lied van voorbereiding lied 982 geheel 
 

Verstilling 
 
Welkom 
 

Overdracht aan voorganger door ouderling van dienst 
 

Aanvangspsalm: Lied 793 geheel 
 

Bemoediging en groet 
 

Klein Gloria - Lied 195  
 

Inleiding op de dienst 
 

Kyriegebed 
 

Lied 647 geheel 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de dienst van het Woord 
 



Kindermoment 
 

Kinderlied: HH 80 Daniël, Daniël 
 

Kinderen naar nevendienst 
 

Schriftlezing Jesaja 28 vers 11-13 en Mattheus 11 vers 28-30 
 

Antwoordlied: Lied 943 vers 1,2,3,5 
 

Verkondiging met thema: …RUST........... 
 

Muzikale Meditatie 
 

Zingen: LIED 382 
 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

Pastorale mededelingen 
 

Gebeden: Danken over de gaven  
  Voorbede 

  Stil gebed 

  Onze Vader 

 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst,  
en ouders kunnen hun kinderen ophalen uit de oppas. 
 
Mededelingen 
Graag hier ook de collectedoelen vermelden.  
Voor deze zondag: Diaconie en het project ENERGIE van de Kerkrentmeesters. 
 
Slotlied – Lied 462 geheel 
 

Wegzending en Zegen 
 

Gezongen amen 
 

Uitleidend orgelspel 
 

 
 


