Papendrecht 19 oktober 2025, viering HA Haggai 1: 1-15a
Thema: Daar zijn we (nog niet) aan toe

Ik vermoed dat de profeet Haggai niet zovaak onderdeel van de Schriftlezing en
verkondiging is... We komen maar weinig over hem te weten, behalve dat zijn
naam zoiets betekent als ‘de feestelijke’. Er is ook wel aanleiding voor
feestvreugde: de mensen keren na jaren van ballingschap terug naar Jeruzalem
en Juda, naar het vaderland. Toch overheersen zorgen, lamlendigheid en
misschien wel vooral egoisme: de mensen komen er wel aan toe om huizen
voor zichzelf te bouwen, maar de bouw tempel van God komt maar niet van de
grond. Ze zeggen: daar zijn we nog niet aan toe, de tijd is er nog niet rijp voor.
Een veel gehoorde uitspraak. Soms gebruikt als excuus om niet te hoeven
veranderen of om een moeilijke, lastige beslissing voor je uit te schuiven. God
heeft er andere gedachten over: Hij zet de mensen bij monde van Haggai aan
om de bouw van de tempel op te pakken. Is Hij zo gesteld op een huis om in te
wonen? Of zit er nog iets anders achter?

Orgelspel

Moment van verstilling

Welkom

Aanvangslied — staande: Psalm 147: 1
Bemoediging en groet

Klein Gloria

Gebed om ontferming
Lied: Lied 280 (= tevens gebed bij de opening van het Woord)

Moment met de kinderen,
Aansluitend zingen we het lied: We gaan voor even uit elkaar: 1 en 3
Daarna gaan de kinderen en leiding naar de nevendienst

Schriftlezing: Haggai 1: 1-15a (door lector Danny Nispeling)

1In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde
maand, richtte de HEER zich bij monde van de profeet Haggai tot Zerubbabel,
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zoon van Sealtiél en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Josadak en
hogepriester: »'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Dit volk beweert dat
de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de HEER weer op te bouwen.
sMaar, zo sprak de HEER bij monde van de profeet Haggai, 4‘is de tijd dan wel
gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis
nog een ruine is! sNu dan — dit zegt de HEER van de hemelse machten: Bezin je
op de weg die jullie zijn ingeslagen! sJullie hebben veel gezaaid maar weinig
geoogst; jullie eten maar raken nooit verzadigd, jullie drinken maar nooit is het
genoeg, jullie kleden je maar krijgen het nooit warm; de dagloner krijgt zijn geld
maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. ;Dit zegt de HEER van de hemelse
machten: Bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen! sGa naar de bergen, haal
daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal Ik het aanvaarden en er
mijn luister tonen — zegt de HEER. sJullie hebben veel verwacht, maar hoe
weinig is het geworden, en wat jullie wél binnenhaalden, heb Ik uiteengeblazen.
En waarom? — spreekt de HEER van de hemelse machten. Omdat mijn huis nog
altijd een ruine is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis.
1oDaarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op.
11lk heb het land en de bergen, het graan, de wijn en de olie, al wat de
aardbodem voortbrengt, ieder mens en elk dier, en alles wat jullie moeizaam
tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen.’

12Zerubbabel, zoon van Sealtiél, en Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en
wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de HEER, hun God; ze gaven
gehoor aan de oproep van de profeet Haggai, die door de HEER, hun God,
gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de HEER. 13Maar
Haggai, de bode van de HEER, zei in opdracht van de HEER tot het volk: ‘Ik ben
bij jullie — spreekt de HEER.

1420 zette de HEER Zerubbabel, zoon van Sealtiél en gouverneur van Juda, en
Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over
waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de HEER van
de hemelse machten, hun God. 1sZe gingen aan het werk op de vierentwintigste
dag van de zesde maand.

Lied: Hemelhoog 267: 1 en 3
Uitleg en verkondiging
Muzikaal meditatief moment
Lied: Lied 825:1,8 en 9

Bloemengroet en pastorale mededelingen
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Gebeden, stil gebed (Onze Vader volgt bij de viering van het avondmaal)
Kinderen en leiding komen terug uit de nevendienst
Viering avondmaal:

woorden bij het avondmaal:

nodiging
De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie in Hem geloven en Hem liefhebben.
Brood en wijn mogen we ontvangen uit zijn hand.

lofprijzing

Laten wij onze harten richten tot God en laten wij Hem van harte danken.

Ja, Heer, onze God, U verdient onze dank, want U wilt onze Vader zijn door
Jezus Christus.

Jezus is mens geworden en was gehoorzaam aan U in alle dingen.

Hij hield van de mensen.

Hij kwam op voor de mensen die onrecht lijden, de armen en de moedelozen.
Voor hen die geen helper hebben is Hij de Helper geweest.

Daarvoor moest Hij zelfs sterven aan een kruis.

Hij heeft volgehouden tot het einde en heeft overwonnen.

Daarom hebt U Hem een erenaam gegeven en zal ieder mens Hem eren.

Zo willen ook wij, samen met de engelen en met allen die ons zijn voorgegaan
dankbaar en blij U toezingen: Lied 967: 7

inzettingswoorden en gedachtenis

Wij danken God, dat Hij ons zijn Zoon gegeven heeft.

Jezus is voor onze zonden gestorven en Hij is uit de dood opgestaan als teken
dat het tussen God en mens weer goed is.

Want in de nacht waarin Hij verraden en verloochend werd, nam Jezus een
brood, dankte ervoor, brak het, en gaf het zijn discipelen, en Hij zei: ‘Dit is mijn
lichaam voor u, eet dit om Mij te gedenken.

Toen ze gegeten hadden, nam Hij een beker met wijn en zei: ‘Dit is het nieuwe
verbond in mijn bloed, drinkt hieruit om Mij te gedenken.’

Zo verkondigen wij de dood en de opstanding van onze Heer, totdat Hij komt.
allen: Maranatha!

Tafelgebed




God, onze Vader, wij bidden U: Geef ons bij de viering van dit avondmaal uw
Heilige Geest.

Laten wij zo dit brood eten en deze wijn drinken, dat wij steeds vaster geloven
en telkens opnieuw dankbaar zijn, omdat wij bij U mogen horen.

Leer ons met open ogen en oren in de wereld te staan, om evenals Jezus op te
komen voor hen die onrecht en gebrek lijden.

Leer ons met hen te delen, dan wordt het leven een feest en zijn wij met elkaar
op weg naar uw stad van vrede.

Wij bidden U zoals Jezus zelf het ons geleerd heeft: Onze Vader...

- laten wij elkaar nu de vrede van Christus wensen...

- lied: Hemelhoog 517: 1 en 4

- nodiging

- tijdens de viering zingen we, ondersteund door de avondmaalszangers:

<>
<>
<>

- dankzegging
Kleinsten kunnen uit de oppas worden gehaald
Mededelingen
S
lotlied — staande: Lied 968: 2 en 5

Zegen, beantwoord met Amen, amen, amen (Jos van der Kooy 1994)

Orgelspel




