Zondag 30 november 2025, Jeugddienst

Thema: Ontdekken hoe God je gemaakt heeft.

Voorganger: Coen Nuijten (spreker) en Kees Boer (dienstleider)
Muzikale begeleiding: Jeugddienstband

Ouderling van dienst: Suzanne van der Brug

Voorlezen schriftlezing:

Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6

Liturgie: (dikgedrukte tekst moet op dia’s komen te staan)
Fijn dat je er bent! (voorafgaand aan de dienst laten zien)

Diverse mededelingen:

- voedselbank

- kerstgezinsdienst 24 dec (filmpje)

Lied voor de dienst: God van leven -Sela

Wat is mijn diepste hoop en troost
Dat U mij redt zelfs van de dood
Of ik nu leef of sterf ik ben

Uw eigendom door U gekend

Wat stof is zal tot stof vergaan
Maar met U mag ik verder gaan
In leven sterven en altijd

Ben ik in Uw aanwezigheid

God van leven eeuwig leven
In de nood bent U nabij
Jezus leven van mijn leven
Mijn Verlosser leeft in mij

Ik weet dat Jezus Christus leeft
Die zelf mijn dood verslagen heeft
De laatste vijand is niet meer

Ik ben voor eeuwig van mijn Heer

God van leven eeuwig leven
In de nood bent U nabij
Jezus leven van mijn leven
Mijn Verlosser leeft in mij

God van leven eeuwig leven
In de nood bent U nabij
Jezus leven van mijn leven
Mijn Verlosser mijn Verlosser
Mijn Verlosser leeft in mij

Kerkenraad komt binnen




We worden stil

overdracht

Goedemorgen (welkom heten door Kees)
Versje(Lasse) plus kaars (Vieve)aansteken

Een vlam in het donker geeft mensen weer moed:
een teken van hoop, op een dag komt het goed.
God zet de wereld zo mooi in het licht,
we krijgen een glimlach op ons gezicht

Lied — staande: Heer die mij ziet zoals ik ben- Psalm 139 van de The Psalm project

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent U mij U weet waar ik ga,
U volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open, ligt alles open,

ligt alles open voor uw ogen.

U bent mij overal nabij,

uw ogen waken over mij,

van toen ik vormloos ben ontstaan,
U wist hoe het zou verder gaan.

O God hou mij geheel omgeven
en leid mij op de weg van ’t leven.
O God hou mij geheel omgeven
en leid mij op, en leid mij op.

En leid mij op de weg van ’t leven,
en leid mij op, en leid mij op,
ja leid mij op de weg van ’t leven.

Welkom namens God (intro op het thema door Kees)
Gebed (door Kees)
Antwoordlied: Toekomst vol van hoop-Sela

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet




U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U bent God de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

Kindermoment kinderen groep 1 t/m 6 Project de geluksbezorger

a. Filmpje staltalk advent 1
b. Poster

c. Praatje

d.

Projectlied
Adventslied: De geluksbezorger
Kinderen naar nevendienst (uitzwaailied wordt gezongen)

Schriftlezing: Lucas 15:20-24 (vertaling is onbekend )




Lucas 15:20-24

20 En hij ging op weg naar zijn vader. Toen hij
nog ver van huis was, zag zijn vader hem al
aankomen. Hij werd door medelijden
bewogen, rende op zijn zoon af, viel hem om
de hals en kuste hem.

21 Zijn zoon zei: "Vader, ik heb gezondigd
tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet
meer waard uw zoon genoemd te worden.”
22 Maar de vader zei tegen zijn knechten:
"Haal vlug het mooiste gewaad en trek het
hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en
geef hem sandalen.

23 Breng het gemeste kalf en slacht het;
laten we eten en feestvieren,

24 want deze zoon van mij was dood en is
weer tot leven gekomen, hij was verloren en
is teruggevonden." En ze begonnen feest te
vieren.

Lied: welkom thuis -sela

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.

Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij.

Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.




Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving

heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij.

Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Kom maar binnen.

Hij sluit je in zijn armen.

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.

Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Verkondiging Ontdekken hoe God je gemaakt heeft
Gebed (door Coen)

Muzikale meditatie Kunstwerk van Delise
https://www.youtube.com/watch?v=CEXdQUMqip0&list=RDCEXdQUMqip0&start_radio=1

Lied Heer u doorgrondt en kent mij-Opwekking 518

Heer, U bent altijd bij mij

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten,

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen,

elke dag.




Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot

ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen,

elke dag.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen,

elke dag.

Overlijdensbericht

Op 26 november overleed Adrianus — Adriaan — Agterdenbos in de leeftijd van 88 jaar. Er wordt een
steentje bij het doopvont gelegd

Bloemen, jeugdgroet en pastorale mededelingen
Gebed (door Kees, Gebeden, stil gebed, Onze Vader (het Onze Vader uitspreken)

Aandacht voor de collecten en evt. andere mededelingen




QR dia van de spreker
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Unieke pagina voor
ONDERNEMERS

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst, de kleinsten kunnen uit de oppas worden gehaald
Slotlied (staande) Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden

U hebt steeds uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon

U, mijn helper en beschermer

U, mijn redder en mijn vriend

Uw genade is mijn adem en mijn lied
Waar uw grootheid wordt bezongen
Wil ik knielen voor uw troon

Waar U bent, verstilt de onrust

Want U draagt de zegekroon

Vul dit huis nu met uw glorie

Vul ons hart met heilig vuur

Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja!

Jezus overwon

Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

U zult altijd voor ons pleiten

U zocht door tot U ons vond

En geen macht kan U bestrijden
Want U draagt de zegekroon

U bent Jezus, de Messias

Die de wereld redding biedt

Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja!

Jezus overwon

Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon




Elke muur wordt neergehaald
leder bolwerk afgebroken

U draagt de zegekroon

U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald
leder bolwerk afgebroken

U draagt de zegekroon

U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald
leder bolwerk afgebroken

U draagt de zegekroon

U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald
leder bolwerk afgebroken

U draagt de zegekroon

U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen
Maar U hebt de dood onttroond
Zelfs het graf kon U niet houden
Want U draagt de zegekroon

U draagt de zegekroon

Halleluja!

Halleluja!

Jezus overwon

Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Halleluja!

Halleluja!

Jezus overwon

Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Gesproken zegen (door Kees)
Gezongen amen
Lied: Jezus overwinnaar

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.

Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.

U baant de weg van overwinning.

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.




Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.

De duivel is door U verslagen.

Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De schepping knielt in diepst ontzag.

De hemel juicht voor onze Koning.

En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Jezus, Overwinnaar!

Jezus, Overwinnaar!

( Uitgeleide lied bij verlaten van de kerk)




