
 

Zondag 23 november 2025 

 

Protestantse Kerk ‘De Morgenster’ 

 

 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar: 

Eeuwigheidszondag 

 

 

 

Thema: Wat is liefde? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koester de namen, die wij hier gedenken, 

dat zij geborgen zijn in uw genade, 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 

 

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 

zegen ons allen met het licht van uw ogen.        
 

(Sytze de Vries) 

 

 

Voorganger:  ds. Peter van Ankeren 

Organist:  Arie de Bruijn 

 

Muzikale medewerking door:  

Robert van de Bos, Christel Lucas, Annemieke Muller en  

Wout de Korte (zang) 

Willem Vlot (piano) 
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VOORBEREIDING 

 

 

Orgelspel  

 

Welkomstwoord 

 

Stilte voor persoonlijke voorbereiding 

 

Lied van verstilling: Lied 62b 

 

 
 

we gaan staan 

 

 

Bemoediging en drempelgebed 
  

v.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

a.:  en nooit loslaat het werk van zijn handen 

 

v.:  Hier zijn wij gekomen God,  

 mensen die soms wankelen –  

 door dingen die gebeurden en mensen die voorbij gaan. 

 Houd Gij over ons de wacht? 

      Wees de grond onder ons bestaan juist ook vandaag. 

a.:  Amen 
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Aanvangslied: Psalm 91, vers 1 en 2 

 

Heil hem wien God een plaats bereidt                                                                   

in zijn verheven woning: 

hij overnacht in veiligheid 

bij een almachtig koning.                                                                                      

Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,                                                                   

mijn toevlucht en mijn veste, 

op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt                                                                       

voor mij altijd het beste.  

God redt uw ziel van nood en dood,                                                         

Hij heeft u aangenomen: 

een vogel, die ternauwernood 

is aan de strik ontkomen.                                                                   

De Heer zal over uw bestaan                                                              

zijn sterke vleugels breiden.                                                                      

Hij is, in trouw u toegedaan,                                                            

uw schild en pantser beide.  

 

we gaan zitten 

 

Over de dienst 

 

 

Gebed om ontferming  
 

… zo bidden en zingen wij: (Lied 301e) 

 

 
 

Vg: … door Jezus Christus, onze Heer 

A: Amen 
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Loflied: Lied 23c, vers 1: zanggroep, vers 2 en 5: allen 

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  

wijst mij een groene streek; 

daar rust ik aan een stille stroom 

en niets dat mij ontbreekt. 

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,                                              

doet mij zijn wegen gaan, 

de paden van gerechtigheid, 

ter ere van zijn naam.  

Uw trouw en goedheid volgen mij,                                                               

uw liefde, dag aan dag; 

en wonen zal ik in Gods huis 

zo lang ik leven mag.  

 
                                 ROND HET WOORD 

 

Gesprek met de kinderen  

 

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 

 
 

Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar, 

het is voor allemaal. 

 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst 
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Gebed van de zondag  

 

Lezing: 1 Korintiërs 13 

 

1Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik 

de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een 

schelle cimbaal. 2Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde 

ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat 

bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3Al 

verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde 

geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had 

ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 

4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, 

geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en 

niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad 

niet aan, 6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde 

in de waarheid. 7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, 

in alles volhardt ze. 

8De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal 

zal verstommen, kennis verloren gaan – 9want ons kennen schiet 

tekort en ons profeteren is beperkt. 10Wanneer het volmaakte komt 

zal wat beperkt is verdwijnen. 11Toen ik nog een kind was sprak ik 

als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik 

volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12Nu 

kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in 

oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig 

kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13Ons resten geloof, hoop en 

liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 

 

 

Lied: Lied 801: vers 1 (zanggroep), 2 en 3: allen  

 

Door de nacht van strijd en zorgen, 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

vol verlangen naar de morgen, 

waar de hemel hen verhoort. 

 

Liederen zingend vol vertrouwen, 

tot zij in het eeuwig licht, 

in elk ander mens aanschouwen, 

’t lichten van Gods aangezicht. 
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Door de nacht leidt ons ten leven, 

licht dat weerlicht overal, 

dat ons blinkend zal omgeven, 

als ons God ontvangen zal. 

 

 

Lezing: Openbaring: 21: 1-4  

 

1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste 

hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet 

meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de 

hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich 

mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een 

luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de 

mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf 

zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. 

Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 

pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 

 

 

Zingen: Lied 54 (bundel: Het liefste lied van overzee) 

Vers 1: zanggroep, vers 3 en 5: allen 
Tekst: Sytze de Vries (naar een Ierse tekst (8

e 
Eeuw)) 

tradiotionele Ierse melodie  

 

 

Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,                                     

mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,                                            

mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal, 

Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal. 
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Als hier op aarde de strijd is gedaan, 

zal ik in het licht van uw zonneschijn staan! 

Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:                          

wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.  

 

Overweging 

 

Meditatieve muziek 

 

Lied 730, vers 1 (Liedboek 2013), vers 2 (bundel Zingend geloven) 

 

1.  Heer, herinner u de namen 

   van hen die gestorven zijn, 

   en vergeet niet, dat zij kwamen 

   langs de straten van de pijn, 

   langs de wegen van het lijden, 

   door het woud der eenzaamheid, 

   naar het dag en nacht verbeide 

   vaderhuis, hun toebereid. 

 

2. Onze namen staan geschreven 

  in de holte van uw hand, 

  als een teken dat ons leven 

  in U, Heer, is ingeplant. 

  Steeds als Gij uw handen opent 

  zien uw ogen ons weer aan 

  en gedenkt Gij uw belofte: 

  een volkomen nieuw bestaan. 
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GEDACHTENIS 

 

Gedachtenis: Maria Klootwijk-Romijn  
(18-11-1936      05-10-2025) 
 

Stilte 

 

Gedachtenis: Nelleke van der Wees-Barendregt  
(15-05-1941      06-11-2025) 

 

Stilte 

 

Zingen: Lied 15 (bundel: Het liefste lied van overzee) 

Vers 1: zanggroep, vers 2 en 3: allen 
Tekst: Sytze de Vries 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.                                           

Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.                                                 

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.                                      

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.                                              

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.  

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan                                        

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan                                        

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel                                                 

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen                                           

Ik ben de dag, die schemert in je droom  

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan                                          

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan                                                

Ik ben de verte, die verlangend wenkt                                               

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen                                    

ben Ik de hand, die al je tranen wist.  
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Inleiding 

 

We noemen de namen van wie uit ons midden zijn overleden en 

ontsteken voor hen een kaars. 

 

 

Karel de Graaf 

(Lied 458 2x) 

 
 

 

Bastiaan Pieter Kramp 

(Lied 598) 
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Seginus Bollaart 

(Lied 256) 

 

 

 

Jan Belder 

(Lied 900) 

 
 

Niets zal je deren, niets je benauwen. 
Als je God zoekt, zal niets je ontbreken. 
Niets zal je deren, niets je benauwen. 
God vervult alles. 
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Marjan Nelly Derksen 

(Lied 458 2x) 

Licht in de nacht dat duister verdrijft,  

ontsteek het, wees het, jij. 

 

 

Pieter van der Waal 

(Lied 598) 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft,  

vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 

 

Willempje Susanna van Sintmaartensdijk-Huisman 

(Lied 256) 

Blijf met uw genade bij ons, 

Heer onze God. 

O, blijf met uw genade bij ons, 

licht in het duister. 

 

 

Jan Adrianus Hagendijk 

(Lied 900) 

Nada te turbe, nada te espante; 

quien a Dios tiene nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante; 

sólo Dios basta. 
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Abraham Voerman 

(Lied 458 2x) 

Licht in de nacht dat duister verdrijft,  

ontsteek het, wees het, jij. 

 

 

Benno van de Pas 

(Lied 598) 

Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft,  

vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft,  

vuur dat nooit meer dooft. 

 

 

Magdelena Westerveld-Meijvogel 

(Lied 256) 

Blijf met uw genade bij ons,Heer onze God. 

O, blijf met uw genade bij ons,licht in het duister. 

 

 

Jonas Wiltschut 

(Lied 900) 

Nada te turbe, nada te espante; 

quien a Dios tiene nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante; 

sólo Dios basta. 
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Jacob Teunis de Waard 

(Lied 458 2x) 

Licht in de nacht dat duister verdrijft,  

ontsteek het, wees het, jij. 

 

 

 

Maria Klootwijk-Romijn 

(Lied 598) 

Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft,  

vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft,  

vuur dat nooit meer dooft. 

 

 

 

Nelleke van der Wees-Barendregt 

(Lied 256) 

Blijf met uw genade bij ons, 

Heer onze God. 

O, blijf met uw genade bij ons, 

licht in het duister. 

 

 

 

De 16de kaars wordt aangestoken voor hen, die nu niet worden 

genoemd, van wie de naam leeft in ons hart. 
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Zingen: Lied 91a, vers 1 

 
 

 

Er is gelegenheid voor iedereen om een kaars aan te steken voor wie 

leven in ons hart.  

 

 

Tijdens het aansteken van de kaarsen klinkt het luisterlied  

(gezongen door zanggroep): 

 

De mensen die wij missen (Sela) 

 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 

Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 

God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 

  

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 

Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 

God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
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Troost ons Heer, wees ons nabij. 

Laat ons in uw armen vrede vinden. 

Draag ons Heer en koester ons 

als we denken aan de mensen die we missen. 

  

God, U kent de namen van de mensen die we missen. 

We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            

We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 

God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 

  

Wie huilt er onze tranen? 

Christus, Hij alleen! 

Wie draagt ons door de dagen? 

Christus, Hij alleen! 

Wie heeft ons leed gedragen? 

Wie heeft de dood verslagen? 

Wie brengt ons weer samen? 

Christus, Hij alleen! 

  

Tekst: Matthijn Buwalda, Roeland Smith. Muziek: James MacMillan, 

Adrian Roest. © 2022 Stichting Sela Music 

 

 

                              GEBEDEN EN GAVEN 

 

Pastorale mededelingen 
 

Gebeden 
v.: ....zo bidden en zingen wij: (Lied 117d)  

 
 

Stil gebed – Onze Vader 
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Inzameling van de gaven, bestemd voor algemene kerkelijke arbeid 

  

we gaan staan 

 

Slotlied: Lied 416  

Vers 1: allen, 2: zanggroep, 3 en 4: allen 

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

   

Wegzending en zegen 

  
 

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor onderhoud 

gebouwen 

 

Orgelspel  

 


