
Zondagsbrief van de ‘De Morgenster’  
Doop– en belijdenisdienst    

1e advent, zondag 30 november 2026 

________________________________________________________________________________
 
Voorganger: ds. Peter van Ankeren 

Organist:      Hans van Blijderveen 

Lector:          Wilma Kuntz 

 
Met muzikale medewerking van: Mark, Michiel, Silvia, 

Annemieke, René, Hans 

 

 
VOORBEREIDING 

 

Voor de dienst: Geef ons vrede (muziekgroep) 

 
Welkomstwoord 

 

Stilte voor persoonlijke voorbereiding 

 
Aansteken Adventskaars(en) en gedichtje (door 

Willem Kooiman) 

 

Een vlam in het donker geeft mensen weer moed: 
een teken van hoop, op een dag komt het goed. God 

zet de wereld zo mooi in het licht,  

we krijgen een glimlach op ons gezicht. 
 
 

Stilte voor persoonlijke voorbereiding 

 

Lied van inkeer: Lied 458a (2x) 

 

we gaan staan 
 

 

Bemoediging en groet 
 

v.: Ons vertrouwen is de naam van de Eeuwige 

a.: die hemel en aarde met elkaar verbindt 

v.:  die op weg door de tijd 
a.:  niet zonder ons mensen wil gaan. 

 

v.:  Genade en vrede van God, die als een vader en 

een moeder wil zijn, 
       van Jezus, onze Heer, 

       door de kracht van de Heilige Geest. 

a.:  Amen 

 
Aanvangslied: Psalm 122, vers 1 Hoe sprong mijn 

hart hoog op in mij 

 

we gaan zitten 

 
Over de dienst 

 

 
 
 

 
Gebed om ontferming  

… zo bidden en zingen wij: (Lied 301e) 

 
 

v.: … door Jezus Christus onze Heer. 

g.: Amen. 

 
 

Lied op weg naar Kerst: Toekomst vol van hoop 

(Sela) 

 
(muziekgroep) 

In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  
  

Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    

  

(allen) 

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  

  
U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht.                   
   

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 

 

ROND HET WOORD 
 

Gesprek met de kinderen  
 

Projectlied:  

 

 



 
 

         de kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 
 

Gebed van de zondag  

 

Lezing: Jesaja 2: 1-5 
 

1Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; 

het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. 

2Eens zal de dag komen dat de berg 
met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 

verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 

Alle volken zullen daar samenstromen, 

3machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 

naar de tempel van Jakobs God. 

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 

en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 

4Hij zal rechtspreken tussen de volken, 

over machtige naties een oordeel vellen. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 

en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een 

ander volk, 
geen mens zal meer weten wat oorlog is. 

5Nakomelingen van Jakob, kom mee, 

laten wij leven in het licht van de HEER. 

 
 

Zingen: Lied 447: 1 en 3 Het zal zijn in het laatste 

der tijden 

 
Lezing: Mattheus 24: 32-36, 42 

 

32Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn 

takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de 
zomer in aantocht is. 33Zo moeten jullie ook weten, 

wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34Ik 

verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet 

verdwenen zijn wanneer al die dingen 
gebeuren. 35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar 

mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 

36Niemand weet wanneer die dag en dat moment 

zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de 
Zoon niet, alleen de Vader weet het. [..]  

42Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op 

welke dag jullie Heer komt. 

 

Zingen: Lied 439, vers 1 en 2 Verwacht de komst des 
Heren  

 

Uitleg en verkondiging  

 
Meditatieve muziek 

 

 

 
 

Zingen, met zanggroep: Hemelhoog 686 

Wil je opstaan en Mij volgen 

 
(mannen) 
1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 

Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam? 

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een 

kind? Zul je geven wat Ik vind van jou en jij in Mij?  

 

(vrouwen) 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  

 

(muziekgroep) 

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help 

mij!' Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  

 

(allen) 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!' 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  

 

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. Dat 

ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, en met 

lijf en ziel besta in U en Gij in mij.  

 

 

ROND DOOP EN BELIJDENIS 

 
Inleiding 

 

Doopwater wordt uitgegoten 

 
Doopvraag aan Bas: 

Bastiaan Eric Berger, wil je gedoopt worden in de 

naam van de Vader, en van de Zoon en van de 

Heilige Geest? 
 

Woorden door Bas 

 

Doop 
 

Belijdenisvragen aan Bas: 

Wil je als bevestiging van je doop nu bewust 

kiezen voor je plaats en aandeel in deze 
wereldwijde gemeenschap rond de woorden van 

God? 

 

Wil je in de geest van Jezus Christus leven en 
werken in de wereld en trouw zijn aan de mensen 

die God op je weg brengt? 

 

Antwoord van Bas: 
Ja, dat wil ik 

 

Gebed 

 
Handoplegging en zegen 

 

Verwelkoming door gemeente 

V: Gemeente, draag Bas, die gedoopt is en 
belijdenis van zijn geloof heeft gedaan in uw 

gebeden en ga met hem de weg van het 

Koninkrijk 

 
G: Welkom Bas, kind van God,  

Welkom in de kerk van Christus 

Wereldwijd en in ons midden 

 



Luisterlied: He would valiant be (Hereford Cathedral) 

(https://www.youtube.com/watch?v=DCWoG9Y-AEE) 
 
1. He who would valiant be 'Gainst all disaster, 

      Let him in constancy follow the Master  

      There's no discouragement shall make him once relent. 

      His first avowed intent to be a pilgrim.  

 

2. Who so beset him round with dismal stories,  
Do but themselves confound-his stength the more is.  

No foes shall stay his might, Though he with giants 

fight: He will make good his right to be a pilgrim.  

 

3. Since, Lord, Thou doest defend us with Thy Spirit,  

We know we at the end shall life inherit. Then fancies 

flee away! I'll fear not what men say,  

I'll labor night and day To be a pilgrim. 

 

Cadeau vanuit de kerk 

 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden 

v.: ….zo bidden en zingen wij: (Lied 367d) 

 
Stil gebed – Onze Vader 

 
Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk 

 

Muziekgroep speelt: Ik kan het niet alleen – Stef Bos 

 
we gaan staan 

 

Slotlied: lied 1005 Zoekend naar licht 

(1 muziekgroep, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 en 5 allen) 

 
Zegen  

 
Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de 

solidariteitskas 

 
Orgelspel 

 

 

 
ZWO-ster  

Denkt u ook aan de ZWO-ster in de hal? De 

opbrengst van dit Sterproject gaat naar “Gain” 

 
In deze adventsperiode is er extra aandacht voor de 

mensen die minder te besteden hebben. Een extra 

financiële bijdrage is welkom in de collectebus in de 

hal of via de bankrekening: van de diaconie De 
Morgenster: NL 19 TRIO 0254719562. O.v.v Gift 

kerstpakketten 2025 

 

 
 

 

 

Wilt u digitaal een bijdrage geven aan de 

collecte van deze dienst?  

Gebruik dan de QR-code 

 
 

 

Lichtjesfeest 

Op 12 december vindt in de avond het 
lichtjesfeest plaats, georganiseerd door alle 

kerken van Papendrecht. Hiervoor worden nog 

vrijwilligers gezocht.  

Kun jij op donderdag 11 december 
(middag/avond) of op vrijdagavond 12 december 

helpen? Geef u dan op via: 

info@lichtjesfeestpapendrecht.nl 

 
 

Zoek je de stilte of een praatje? 

Elke woensdag is de Morgensterkerk vanaf 10.00 

uur open voor iedereen die een moment stilte 
zoekt of een kaarsje wil branden of gewoon elkaar 

ontmoeten bij een kopje koffie en om elkaar te 

spreken over de dingen van de dag. 

 
 

Bibliodrama weer van start 

Aanstaande woensdag 3 december is er weer 

bibliodrama om 20:00 uur in de Morgenster.  
Onder leiding van Marjo den Bakker en Mariëlle 

Stolker. Van harte uitgenodigd om door middel 

van actieve werkvormen de oude verhalen uit de 

Bijbel te beleven. 
 

 

Versterking muziekpool 

Regelmatig is er medewerking van muzikanten en 
zangers in de diensten. We doen graag een 

oproep om deze groep te versterken. Hiervoor zijn 

we op zoek naar mannen (bas) en muzikanten 

(gitaar, basgitaar, drums, piano enz.).  
Of het nou gaat om jong talent of ervaren 

muzikanten, iedereen is welkom!  

Voor aanmelden of vragen: Lisanne Vlot  

06-53456720 of lisanne.vlot@gmail.com  
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