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VOOR DE DIENST 
 

 
Luisterlied (door muziekgroep): Maria, had je door - Sela 

 

 
Zingen: Lied 473: 1 en 3 

 

Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 

zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 

En Davids oud geslacht 

is weer opnieuw gaan bloeien 
in ‘t midden van de nacht. 

 
Die bloem van Gods behagen 

heeft, naar Jesaja sprak, 

de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 

O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 

in ‘t midden van de dood. 

 
 

Zingen: Lied 486 

 
Midden in de winternacht, ging de hemel open; 

die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? 

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  

 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  

bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren!  
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Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren!  
 

Zie, reeds staat de morgenster, stralend in het duister, 

want de dag is niet meer ver, bode van de luister  
die ons weldra op zal gaan; herders blaast uw fluiten aan, 

laat de bel, bim-bam, laat de trom rom-rom, 
kere om, kere om, laat de bel-trom horen: 

Christus is geboren! 

 
 

 
VOORBEREIDING 

 

Welkomstwoord 
 

 
Gedicht en aansteken van de Kerstkaars door Lise Verdoorn 

 

God heeft het geluk op de aarde gebracht:  

een ster is gaan stralen, een licht in de nacht.  

Hij kwam als een kind, nog zo kwetsbaar en klein.  
Hij is onze Redder die bij ons wil zijn. 

 
 

Zingen: Lied 476 

1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen 
 

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis. 
 

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 

van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis. 
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Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 

'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet’lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' Kyrieleis. 

 

Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here, met offerand’, 

Z'offerden ootmoediglijk, mirr’, wierook ende goud 

t’eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis 
 

 
 

we gaan staan 

Bemoediging en groet 
 

v.: Onze hulp is in de naam van de heer 
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a.:  en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 

v.:  De geboorte van Jezus, onze Heer, brengt licht. 
Mogen wij dat licht in deze vasthouden. 

a.:  Amen 

 
 

 

Zingen: Lied 477 
 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Betlehem! 

Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning.  

 

De hemelse eng'len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden! 
Komt laten wij aanbidden 

komt laten wij aanbidden 

komt laten wij aanbidden, die koning. 
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Het licht van de Vader, licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 

goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden 

komt, laten wij aanbidden 

komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 

neem onze liefd' in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
Zingt aarde en hemel, zingt nu engelenkoren,  

zingt alle scharen rondom de troon:  
Glorie aan God en vrede voor de mensen!  

Komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
 
Over de dienst 

 

 

Gebed om ontferming  

… zo bidden en zingen wij: (Lied 301e) 

 
 

v.: … door Jezus Christus onze Heer. 

g.: Amen. 
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Glorialied: Lied 506 
 

Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Bethlehem, 

wij gaan uw koning tegemoet, 

o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 

en knielen wil voor Hem! 

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, 
wij loven U, koning en Heer! 

 
Al zijt Gij nu nog maar een kind 

zo kwetsbaar, teer en klein, 

wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 

een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, 

wij loven U, koning en Heer! 
 

Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad, 

al dreigt hij met zijn grote mond 

dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 

wanneer zijn rijk vergaat! 

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, 
wij loven U, koning en Heer! 

 
Wij gaan op weg naar Bethlehem, 

daar ligt Hij in een stal 

die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 

Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, 

wij loven U, koning en Heer! 
 

 

 
 

 
 



 7 

ROND HET WOORD 
 

Gesprek met de kinderen 
 

Projectlied: 

 
Hoe kunnen mensen stralen? 
Hoe worden mensen blij? 

Wij horen in verhalen 

dat God dichtbij zal zijn. 
 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Gebed bij opening van het woord 

 
 

1e lezing: Johannes 1: 1-5 

 

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord 

was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en 
zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven 

en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de 

duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
 

 
Zingen: Gehuld in de stilte (1e couplet muziekgroep, rest allen)  

 

Gehuld in de stilte van een simpele stal, 
in het hooi van een kribbe, slaapt de Heer van ‘t heelal. 

De engelen zingen en hun lied vult ons hart. 

Er is vrede op aarde; er is licht in de nacht. 
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De hemelse koning maakt zich kwetsbaar en klein. 
Zo laat Hij ons weten hoe Hij redder zal zijn. 

Geen woorden van oorlog, geen hart vol van kwaad, 
maar een eeuwige liefde, die het wint van de haat. 

  

Mijn Jezus, blijf bij me. Noem mijn naam in de nacht. 
Vul mijn hart met uw vrede, met vertrouwen en kracht. 

Ik weet dat uw ogen op mij zijn gericht. 

Ik zal leven en sterven, gehuld in uw licht. 
 

 
2e lezing: Lucas 2: 1-7 

 

1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 
van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling 

vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging 
op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij 

vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 

naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 

aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de 
dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar 

eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een 

voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van 
de stad. 

 

 
Zingen: The First Noel 

 
The first Noel, the angel did say 

Was to certain poor shepherds 

In fields as they lay  
In fields where they 

Lay keeping their sheep  
On a cold winter`s night 

That was so deep  

 
Noel, Noel, Noel, Noel  

Born is the King of Israel  
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They looked up  
And saw a star  

Shining in the the East  
Beyond them far  

And to the earth it 

It gave great light  
And so it continued  

Both day and night  

 
Noel, Noel, Noel, Noel,  

Born is the King of Israel.  
 

And by the light of that same star,  

Three wise men came  
From country far;  

To seek for a King 
Was their intent,  

And to follow the star wherever it went.  

 
Noel, Noel, Noel, Noel,  

Born is the King of Israel.  
 

 

Uitleg en verkondiging 
 

 

Meditatief moment (muziekgroep) : O come O come Emmanuel 
 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

 

Pastorale mededelingen 
 

Gebeden 
v.: ….zo bidden en zingen wij: (Lied 368c) 

 
 

Stil gebed – Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk 



 10 

Tijdens de collecte: Kerstnacht boven Bethlehem 
 

(muziekgroep) 
In de kerstnacht boven Bethlehem, 

sprak een engel uit de hemel. 

En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 

En opeens was daar een eng’lenmacht. 

Een hemels leger prees de schepper. 
 

Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 

Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen. 
 

Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 

Laat de echo van hun lofgezang 

blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 

overal nog is te horen! 
 

(gemeente)  

Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 

Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen.      
 

(muziekgroep) 
Is er iets of iemand ooit te klein 

voor de God, die zelf een kind werd? 

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 

Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen. 

 

(gemeente)  
Ere zij God, hoog in de hemel. 

Vrede hier op aarde. 

Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. (2x) 
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we gaan staan 
 

Slotlied: Lied 487 
 

Eer zij God in onze dagen,  

eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen,  

roep op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo.  

 
Eer zij God die onze Vader  

en die onze koning is.  

Eer zij God die op de aarde  
naar ons toegekomen is.  

Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo.  

 

Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo. 

Gloria in excelsis Deo.  
 

 

Zegen  
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Zingen: Ere zij God 
 

Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen 
 

Ere zij God in den hoge (2x) 

Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 
In den mensen, in den mensen, een welbehagen 

In den mensen, een welbehagen, een welbehagen 
 

Ere zij God, ere zij God 

In den hoge, in den hoge, in den hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 

In den mensen een welbehagen 
Amen, amen 

 

 
Orgelspel 

 
Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de onderhoud 

gebouwen. 

 
 

 

 


