
Dienst uit dankbaarheid
voor het leven van 

Jannie Zeilstra-van Biezen
-Jantje-

* 19 oktober 1939                            † 18 december 2025

zaterdag 27 december 2025, Bethlehemkerk te Papendrecht

voorganger: ds. Bert Ridder | organist: Hans van Blijderveen



Ontvangst – inleidend orgelspel

Aankondiging van binnenkomst

Jannie wordt de kerk binnengebracht 
en de kleinkinderen steken een kaars aan 

Welkom, bemoediging en groet 

Gebed 

Delen van herinneringen door kleinkinderen 

We kijken naar herinneringen in beeld

Delen van herinneringen door de kinderen 

We kijken naar herinneringen in beeld

Delen van herinneringen door Wim 

We zingen: Lied 913: 1, 2 en 4 

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!



Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Schriftlezing: Lucas 8: 22-25

22Op een van die dagen stapte Hij in een boot, samen met zijn leerlingen, 
en zei tegen hen: ‘Laten we naar de overkant van het meer gaan,’ en ze 
voeren het meer op. 23Onderweg viel Hij in slaap. Er kwam een hevige 
storm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken.  
24Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, meester, we vergaan!’ 
Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging 
de wind liggen en kwam het water tot rust. 25Hij vroeg hun: ‘Waar is 
jullie geloof?’ De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing 
tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen 
gehoorzamen?’

Overdenking 

We zingen: Lied 23b: 1, 2, 3 en 5 

De Heer is mijn Herder! ’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust.

De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel.

De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf!

De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd!
’k Zal immer verkeren in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd.

Gebed 



We zingen als slotlied: Lied 416 

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen 

Persoonlijk gedicht 

Afsluiting 

Afscheid van en laatste groet aan Jannie 

Na afloop van de dienst, tijdens de condoleance, is er ook 
mogelijkheid om een laatste groet te brengen, stil te staan 

bij Jannie en foto’s te zien in de kerkzaal.

Rond 13.30 uur begeleidt de naaste familie Jannie 
naar haar laatste rustplaats.


