Witte Donderdag 2026

Gezamenlijke dienst Bethlehemkerk/Morgenster

Voorganger: ds. Peter van Ankeren

Organist: Erik van der Klooster

Verder muzikale medewerking van diverse gemeenteleden
VOORBEREIDING

Orgelspel

Moment van verstilling

Welkom

Bemoediging en groet

Lied: Psalm 67, vers 1 en 2 God zij ons gunstig en genadig

RONDOM HET WOORD
Gebed
Lezing: Exodus 12, vers 15-20
Zanggroep zingt: Ubi caritas et amor (Sela)
Ubi caritas et amor,
Deus ibi est.

Lezing: Johannes 13, vers 1-15

Lied 970 Vlammen zijn er vele
Vers 1: allen, 2: zanggroep, 3: allen, 4: zanggroep, 5: allen

Overdenking

Orgelspel

Gezongen geloofsbelijdenis: Hemelhoog 344 Ik geloof dat God mijn vader
GEBEDEN

Voorbeden, afgewisseld met acclamatie 368d Houd mij in leven

MAALTIID VAN DE HEER



Lied (door zanggroep) Samen eten wij

Wij nemen aan de tafel plaats
met ieder die gelooft.

U maakt dat wij één lichaam zijn
met Jezus als ons hoofd.

Hier deelt U ons vrijgevig uit;

het brood, de beker wijn.

U breekt en schenkt Uzelf aan ons,
wil onze maaltijd zijn.

Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.

Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel zijn wij één.

Wij willen zoals Jezus zijn,
veranderd naar Zijn beeld;

een lichaam dat ruimhartig geeft,
het goede leven deelt.

Nodiging
Zingen: Lied 840 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom
Tafelgebed, uitlopend op het Onze Vader

Vredegroet

v.. Devrede van de Heer zij met u

a.. Zijnvrede is ook met u

v.: Geef elkaar dan een teken van vrede
(vredegroet: ‘De vrede van Christus met u/jou’)

Woorden om te delen

Wij delen brood en wijn
(tijdens delen zingt zanggroep Kom tot Hem - Sela)

Kom als je dorst hebt,

kom naar het water.

Kom als je niets meer te geven hebt, kom.
Kom als je dorst hebt,

kom tot het water.

Kom als je weet wat je nodig hebt, kom.



Kom tot Hem, kom tot Hem,
open je oren voor zijn stem.
Kom tot Hem, kom tot Hem,
luister en je ziel zal leven.

Kom als je arm bent,

kom naar het water.

Kom als je niets te verliezen hebt, kom
Kom als je rijk bent,

kom naar het water.

Kom als je niets meer te winnen hebt, kom.

Kom, ontvang,
drink en eet
van het goede dat Hij geeft.

Kom, ontvang,
drink en eet
van het goede dat Hij geeft.

Kom, ontvang,

drink en eet

van het goede dat Hij overvloedig geeft.
Kom en leef!

Kom als je dorst hebt,

kom naar het water.

Kom, deze bron is voor iedereen, kom.

Dankzegging

Lied 556 Alles wat over ons geschreven is

In stilte verlaten we de kerk



